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25 BEYAZ GÖMLEK 

2018'DE BİTSİN ÖYLE RASTGELE 

DEDİĞİMİZ ŞEYLERİ BİR TERCİH SIRALADIK OLMADIĞININ 
(EKLEMELERİNİZ FARKINDALIĞIYLA 


VARSA ALALIM) YAZDIK VE ÇİZDİK 


SÜPER İNSAN 
DNA'MIZLA 
OYNUYORLAR! 
(UZMANLAR 
EŞLİĞİNDE 
GELECEĞE 
DÖNDÜK) 
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STİL 
ŞÖMİNE 
KARŞISINDA VEYA 
KAR ÜSTÜNDE 
ŞIKLIĞI ELDEN 
BIRAKMAMA 
TAKTİKLERİ 
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SEYAHAT ENDÜLÜS: BİRLİKTE YAŞAMA SANATINA VERİLEN GÜZEL BİR ÖRNEK | SAAT USTAYA KENDİ TARZIMIZDA VEDA ETTİK 


Kayak başladı! 


. 


> 


Pistler seni Çağırıyor! 
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ENGİN 
GÜNAYDIN 


Bu ay kapağımızda sıradan olmaya çalışırken bile sıra dışı görünen Engin Günaydın'ı ağırladık. Emlakçı deyişiyle full deniz manzaralı evinde gerçekleştirdiğimiz röportajda oyuncu hakkında yepyeni gerçekler öğrendik. 


fFacşuün e 


İÇİNDEKİLER / OCAK 2018 


© 


15 
INFO 


Alternatif müziğin başarılı isimlerinden Nilipek yeni albümüyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. 
Kendisiyle akademisyenlikten müzisyenliğe uzanan yolcuğunu konuştuk. 


18 
KÜLTÜR SANAT 


Ocak ayında öne çıkan kitap, çizgi roman, müzik ve DVD'ler bu sayfalarda! 


22 
SAAT 


İsmini, kurduğu markaya veren son saat ustalarından Roger Dubuis aramızdan ayrılalı sadece birkaç ay oldu. Dubuis'in tasarımları da en az saat dünyasına katkıları kadar özgündü. 


26 | 
TEKNOLOJİ 


“Akıllanan teknoloji çoğu spor dalı gibi kayağı da etkiledi. Sanal halkaların içerisinden geçmeye hazır mısınız? 


30 
YEMEK 


Bir dönem Karaköy'ün “en havalı mekânı olarak tanımlanan “Colonie”, yeni adı “Neu X Colonie' ile yeniden aramızda. 


34 
SEYAHAT 


Ocak ayı seyahat rotamız Endülüs. Çok kültürlü yapısıyla medeniyet tarihini birçok açıdan yansıtan kentin mimari 

yapısı görülmeye değer. 


40 | 
EKONOMİ 


Son günlerde herkesin dilinde kripto” para birimleri var. Devlet otoriteleri de bunlardan biri. 


Zudi Teknoloji ile bir adım önde 


Bazı tutkular asla değişmez. 
A3 Sedan, Avek'te sizi bekliyor. 


Lİ 


Avek 


TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi Giyimkent Cad. No: 2 
Esenler/İstanbul Tel: (212) 440 25 50 
Avek bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 


A3 Sedan'ın ortalama CO, emisyonu 100 g/km - 111 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,8 1t/100 km arası değerlerdedir. 


43 
CHECK-İN 


Hakkında oldukça konuşturan Taylor Swift, X-Men evreninde geçen dizi “The Gifted' ve çok daha fazlası bu ay popüler 

kültür sayfalarımızda. 


Bİ... 
OTOMOBİL 


Ayın öne çıkan otomobillerini inceledik. 
Lamborghini Urus'un da bunlardan biri olduğunu belirtelim. 


56 
LİSTE 


Fairmont Çuasar Istanbul Genel Müdürü Kai Winkler'a stilden aksesuara en sevdiklerini sorduk. 


57 
STİL 
Kış mevsimi büyük bir kesim için kayak tatili anlamına geliyor. E tabii, her durumda olduğu gibi kayakta da stilden ödün vermemek gerek. 
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70 
DÜZ BEYAZ GÖMLEK 


Birçok kişi için sadeliği ve temizliği temsil eden bir ürün olsa da beyaz gömleğin bu noktaya gelmesi öyle kolay olmadı. 


84 


HOMOLL.SAPIENS 
GENETİK DEĞİŞİM DEVRİ 


CRISPR-Cas9 adı verilen bir biyolojik 

araç yardımıyla insan DNA'sı üzerinde 

değişiklikler yapılmaya başladı. Aracın vadettikleriyse en az mikroskopta görülenler kadar olağanüstüydü. 


90 
HAYATA SARIL LOKANTASI 


Beyoğlu'ndaki “Hayata Sarı” lokantası akşamları evsizleri doyuruyor. 
Geçtiğimiz aylokantanın bir konuğu ünlü şef'Mehmet Gürs”, diğeri ise bizdik. 


ii 
HİKAYE 
2017 yılında canımızı sıkan olay ve 
durumları düşündük ve “2018'de Bitsin! 
Dediğimiz 25 Şey listesini hazırladık. 


100 
FUTBOL 


“Irkçılık futbol sahalarında da kendini gösteriyor. Futbol sayfalarımızda bu konuyu ele aldık. 


104 
MODA 


Yünlü ceketlerin, balıkçı yaka kazakların, örgülerin ve soğuk renklerin birbiriyle yarıştığı yeni sezona kendinizi şimdiden hazırlayın. 


www.e-bargello.com 


INTENSE 


M YOUR SCENT MAKES YOU UNIOUE 
IN MY HEART 


Kem MEN PERFUME 


“Intense, Bargello mağazaları ve e-Bargello.com'da. 
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SAHİBİ 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 


GENEL MÜDÜR 
Yasemin Gebeş 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ 
Tuncel Sunar 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Togan Noyan togan.noyan(desguire.com.ir 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖRSEL YÖNETMEN Seda Karan Samet Günüç seda.karanesguire.com.tr samet.gunucGdesguire.com.ir KONULAR EDİTÖRÜ EDİTÖR MUHABİR 
Özge Dinç Türkan Doğan Kaan Sancar ozge.dinc&esguire.com.tr turkan.doganesguire.com.tr kaan.sancar(desguire.com.tr KATKIDA BULUNANLAR 


Duygu Altıparmak (Moda Editörü), Serhat Şengül, Ege Görgün, Gökhan İlker, Onur Akçay, Emrah Saka, Arda Güldoğan, Gökçecan Yürekli, Tolga Üyken, Adil Uçar, Baran Alışkan, Rahmetullah Müftüoğlu, Ömer Faruk Gökalp, Mehmet Erzincan 


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU Şefik Çalık FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Canan Yetişti Satkın GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yonca Ertürk Özeren PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ Derya Canan Süter ÜRETIM TAKIP MÜDÜRÜ Eyüp Çurlu PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME UZMANI Zeynep Doğan GRAFİKER Filiz Moray 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Sema Teker REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Sinem Atak, Emel Özen, Filiz Özkan, Ebru Kaçar Girgiç, Mehmet Pehlivan REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Gökçe Barmanbek Altınbaş 
REKLAM REZERVASYON TLF (212) 354 33 61 / 63 / 65 FAKS (212) 354 3375 


Ni , ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 
BÖLGE EKLERİ z N Ufuk Kocaoğlu BÖLGELER SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Aynur Gükcan TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ abone(turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Ayşe Altun MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan Köksal http://www.facebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri EGE REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ Şebnem Akdeniz http://twitter.com/#!/TurkuvazAbone 
ADANA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Güney Yılmaz Çağrı Merkezi 444 8881 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
YAZIŞMA Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İST. Tel: (212) 354 3000 
YÖNETİM YERİ Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 34349 Beşiktaş / İST. 
MATBAA GENEL MÜDÜRÜ Mehmet Kamiloğlu YAYINCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASIMCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASILDIĞI YER Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe / İST. Tel: (216) 585 90 00 
DERGİ İŞLETME MÜDÜRÜ Hakan Demirci DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 


ESOUIRE dergisinin isim hakkı HEARST CORPORATIONa âittir. 
Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire, basın meslek ilkelerine uymaya söz verir. 
YAYININ TÜRÜ Yerel Süreli, (f|P'P Üyesidir. 


OCAK 2018 


HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL PRESIDENT/CEO: Duncan Edwards, SENIOR VICE PRESİDENT/GENERAL MANAGER & MANAGING DİRECTOR ASIA & RUSSIA: Simon Horne, SENİOR VİCE PRESIDENT/ DİRECTOR OF LICENSING AND BUSİNESS DEVELOPMENT: Gautam Ranji , SENİOR VİCE PRESIDENT/EDITORIAL AND BRAND DİRECTOR: Kim St.Clair Bodden, FASHION AND ENTERTAİNMENT DIRECTOR: Kristen Ingersoli, SENIOR INTERNATIONAL EDİTIONS EDİTOR: Luis Veronese 


ESGUIRE ULUSLARARASI EDİSYONLAR 
Jay Fielden AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Alex Bilmes BİRLEŞİK KRALLIK, Jiri Roth ÇEK CUMHURİYETİ, Li Haipeng ÇİN HALK CUMHURİYETİ, Dwi Sutarjantono ENDONEZYA, Arno Kantelberg HOLLANDA, Kristine Fonacier FİLİPİNLER, Kwong Lung Kit HONG KONG, Andres Rodriguez İSPANYA, Ildar Khaibullin KAZAKİSTAN, Heesik Min KORE, Ernesto Calderon Escobedo LATİN AMERİKA, Simon Burgess MALEZYA, Jeremy Lawrence ORTA DOĞU, Francisco J. Escobar S. KOLOMBİYA, Andrei Theodor lovu ROMANYA, Igor Sadreev RUSYA, Zul Andra SİNGAPUR, Jatuwat Srichan TAYLAND, Steve Chen TAYVAN, Nguyen Thanh Nhan VİETNAM, Kostas N. Tsitsas YUNANİSTAN, Filip Niedenthal POLONYA, Hristo Zapryanov BULGARİSTAN 


TURKUVAZ DERGİ ABONE HATTI 


TLF: (216) 6515 651 E-POSTA: aboneG&turkuvazdergi.com.tr, www.turkuvazabone.com (Haftanın 7 günü 09.00 - 18.00 arasında hizmet verilmektedir.) 
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CYPRUS | DELUXE HOTEL 
BAFRA - KKTC 


EFSANEYLE TANIŞIN... ŞUBATZUS 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www.limakhotels.com 


editör 
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Sade İyidir 


BAZEN HAKKINDA ÖYLE UZUN UZADIYA YAZILIP ÇİZİLEMEYECEK KONULAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜZ. ÖNEMSİZLİKTEN DEĞİL, 'TARİFSİZLİKTEN”. HAKLIYIZ ASLINDA. KABUL EDELİM, 'SADE' OLAN NE VARSA, ONU TARİF ETMEK ZORDUR. KARMAŞIK YA DA BAŞI SONU BELLİ OLMAYANLARI İSE NEDENSE İKİ, ÜÇ PARAGRAFLA ÇERÇEVE İÇERİSİNE ALIR, AÇIK BİR ŞEKİLDE TANIMLARIZ. O YÜZDEN, SADELİK HER ANLAMDA BAMBAŞKADIR, İYİDİR. DAHA DA ÖTESİ, SİZİ BİRAZ PEŞİNDEN KOŞTURUR; DEĞERLİDİR. 


Sadeliği düşündürten pek çok neden var. Kusursuzluk mesela. Veya basitlik. Olgunluk dönemini de işin içine katın. Ne istediğini net bir şekilde ortaya koymak gibi bir şey. Sade, belirgin olan hemen her resimde var. Resim derken, tablolar aklınıza gelmesin. Gözün çerçevelediği, aklın ise hemen aldığı şeyleri düşünün... 
Aslında konuyu, beyaz gömleğe getirmek istiyorum. “Nereden nereye?” demeyin. Dedigim gibi, sadeliğe ulaşmak zordur. Tıpkı, mevzuya henüz girmem gibi. 

Beyaz gömleğin, sadeliğin belki de yüzbinlerce tanımından biri olduğu düşünüyorum. 
Beyaz tişört de öyle ama gömlek, özellikle biz erkekler için ayrı bir yerde. Bu arada baştan söyleyeyim, gömleğin beyazını seçmek de sabır ister. “Aldım gitti.” diyemezsin, elinde faturanladöndürür mağazaya. Sonra hatırlarsın, belki 10-11 yaşından beri beyaz gömleklerinin olduğunu. Ve en önemlisi, farkında olmadan en çok beyaz gömleğinin tarzına dikkat ettigin aklına gelir. Sade ama etkileyici, vazgeçilmez bir parça var karşında, kabul et! 

Şimdi, şunu düşünelim; sadeliğin tanımlarından biriyle ilgili ne derece, ne kadar yazabiliriz. İnanın, bir külliyat oluşur. Biz, yerimiz kadar karaladık bu sayıda ama aklımızda hep keşke daha fazlası olsaydı vardı. Beyazın niteliği, gömleğin gerekliliği; her şeyden öte, 


bu bileşenin yarattığı etki, oluşturduğu anı ve belki de eşsizliği... Siz de deneyin, en azından bir sayfayı koyun önünüze ve “Beyaz Gömlek” başlığı atın önce. Sonra, düşüncelerinizi olabildiğince sadeleştirin. Benim gibi, konuyu 'oraya getirmeye? çalışmadan karalamaya başlayın. 
Özge, öyle yaptı. Tahminimce! Yoksa, kısıtlı bir alanda bu derece kıvrak hareketlerle neticeye çarçabuk ulaşamazdı. 

Madem mevzu sadelik, buna Engin Günaydın adını da eklemem lazım. Tam anlamıyla sade bir adam... Makul, kendisini çok iyi tanıyan ve aslında bir şeyi tarif ederken asla bocalamayan biri, o. Kafanızdaki o klişe yargıyla hareket ettiğinizde, onu anlayamayacağınızı, onun da size kendini tam olarak anlatamayacağını düşünebilirsiniz. 

Haklısınız! Engin Günaydın, biraz öyle. Ancak, onun 'sadeliğine” ulaşmayı becerince her şeyin yerli yerinde olduğunu anlıyorsunuz. Biz, gerek kapak çekiminde gerekse de röportajda onun bu tarafından büyük keyif aldık. 

Yıl, 2018 artık. Umuyorum, sadeliğin tanımı gibi bir yıl olur. Bence kâfi. Siz ne dersiniz? 

Görüşmek üzere. 
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? MITSUBISHI 
ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishielectric.com.tr 


444 7 500 


HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


YAPILACAKLAR 
LİSTESİ 


LEUNARDÜ 
DA VENCİ 
EKM 


LEONARDO DA VINCI EXPO: 

DAHI İSTANBUL'DA 

Aralık ayından bu yana UNI0 İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayan dünyanın en kapsamlı Da Vinci sergisi, Ocak ayı boyunca da ilgilenenleri bekliyor. 10 yıllık titiz bir çalışmanın eseri bu koleksiyonda Da Vinci'nin, Sultan Il. Beyazıt döneminde yapmak istediği Haliç Köprüsü'nün replikasını da bulmak mümkün. Ayrıca, orijinal el yazması, çizim ve tablolar da cabası. Sergi, 7 Nisan'a kadar açık olacak. Kaçırmayın deriz! 
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IVIYCOM'u KEŞFET 


Dergimize artık Türkiye'nin en sevilen ve İçinden Moda Çıkan Alışveriş Sitesi sloganı ile bilinen internet sitesi IVIYOOM'dan sahip olahileceksin! 

The North Face, Hotiç, Columbia, Diesel ve Lacwte gibi erkek stilinin vazgeçilmez markalarına indirimli fiyatlarla sahip olurken ödeme esnasında sepetine 
66 Esişuire eklemeyi unutma! 9 


MONSTER HUNTER WORLD 


Oyun dünyasının köklü temsilcilerinden Monster Hunter, seriyi yeni oyunuyla 

devam ettiriyor. Uzak Doğu'nun en sevilen oyunlarından birini oynamaya hazırsanız bu 

ay sonunda konsolun başına geçebilirsiniz. 
Yeni keşfedilmiş kıtada sezgilerimizi kullanarak ava çıkacak ve doğal yaşamda yeteneklerinizi sergileyebileceksiniz. Yem, silah, tuzak ve strateji sizin ruhunuzda var. İster tek başınıza isterseniz çevrimiçi üç arkadaşınızla ava çıkabileceğiniz bir oyun deneyimine hazırlanın. 
Bu sefer taktik maktik var! 


İTALYAN İŞİ 


Yattutkusu denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan İtalyan Ferretti Grubu'na bağlı Riva Boutigue ürünleri, arzu nesnesi olarak öne çıkan; arkasında derin bir hikâye olan, zamansız ürünler arasında. İtalyan kalite ve el işçiliğinin lüksle birleşmesiyle oluşan 

Riva Boutigue ürünleri, ince ve şık bir tasarım çizgisine sahip. El işçiliğiyle ve detaylara dikkat edilerek üretilen fincan, lamba, masa, yastık ve farklı aksesuarlardan oluşan seri, yüksek kaliteli İtalyan estetiğinin zarif yansımasını taşıyor. 
www.rivaboutigue.it 


ARTIK EŞİT DEĞİL MİYİZ? 


İnternetin artık “çağımızın mucizesinden ziyade gerekliliğimiz haline geldiğini söyleyebiliriz. Dünya üzerindeki en demokratik, herkesin eşit şartlarda olduğu nadir alanlardan biri olan bu alanda artık işler bildiğimiz gibi olmayabilir. ABD'nin Federal Iletişim Komisyonu'nun son aldığı karara göre “ağ tarafsızlığı ilkesi yakın zamanda geçerliliğini kaybedebilir. Daha önce duymadıysanız, bu tartışmaların 

2005 yılından beri süregeldiğini 
belirtelim. Fakat burada asıl önemli olan nokta sadece ABD'yi ilgilendiren bir mesele olmaması. Kullanıcı olan herkesin eşit miktarda hıza sahip olduğu mevcut sistemin aksine yeni 


karara göre internet sağlayıcılarına yatırım yapan/ödeme yapan firmalar geniş bant kullanabilecek. Bu sayede de kullanıcılar olarak, o firmanın sitesine hızlıca erişim imkânı kazanacağız. Tabii bir de madalyonun öteki yüzüne bakmak lazım değil 

mi? Yeni sistem ile birlikte internet sağlayıcıları kullanıcılara video, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları şeklinde kategoriler sunarak ek ücretlerle bu sitelere erişim hakkı 

da tanıyabilir. Bu kararın sonucunda daha yüksek ücretler ödememiz de ihtimaller arasında bulunuyor. Eğer karar uygulamaya geçerse artık eşit olmayacağımız kesin. 


> www.esguire.com.tr 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shoulders 


YENİ viran 
AŞ TAHİNLİ GECÖYEN Uy L T R A 


A)E SÖPER Lig. | ONSORU 


NN KEPEĞE KARŞI 
DAHA iYiSi YOK” 


ERKEKLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ 


ANADOLU 


spor KuLünü 


Cedi Osman 


414001 
EFES” 


kepek şampuanlarına kıyasla. 


*Düzenli kullanımda, selenyum içerenler hariç. 


p 


Özgür Uysal, İnci Ogan Cem Belevi, Zehra Yılmaz Işık Selin Kuyumcu, Yunus Gunce 


CosmoMan'in #CosmoMan2018 tercihi Koton! için hangi ünlülerden Koton'un 2017- ilhamalındı? 

2018 Sonbahar/Kış Yüz hatlarını Metin 


Erkek Koleksiyonu'na 

ait tasarımlarla bu heyecanlı gecede boy gösteren ideal erkek, 

bir yıl boyunca Madame 
Tussauds İstanbul'da sergilenecek, canı sıkılırsa belki farklı ülkelerdeki 
Madame Tussauds müzelerini ziyarete gidecek, anlayacağınız 
#CosmoMan2018 dünyayı dolaşacak! 


Akdülger'den, saç rengini 
Yusuf Çim'den, göz rengini Kıvanç Tatlıtuğ ve Channing Tatum'dan, cilt rengini Engin Altan Düzyatan'dan, sakalbıyık tıraşını Adam 
Levine'den, saç modelini 
Şükrü Özyıldız'dan, boyu ve vücut yapısını Justin Timberlake'ten, giyim stilini Simon Baker'dan 


VE İDEALTÜRK ERKEĞİ YARATILDI! 


Geçtiğimiz günlerde, ünlü bir müzede şaşırtıcı, sıra dışı ve özel bir parti düzenlendi. Nasıl, gizemli bir giriş oldu, değil mi? Detaylar için devam edelim... 


Cosmopolitan Türkiye ve Madame etiketiyle Madame Tussauds İstanbul'da Tussauds İstanbul, bugüne kadar hiç Cosmopolitan Türkiye ev sahipliğinde yapılmamışı yapıp sıra dışı bir projeye gerçekleşen Exclusive New Year Party'ye imza attı; “Ideal Türk erkeğinin fiziği nasıl seçkin isimler davet edildi. 
olmalıdır?” sorusunu minik bir anketle Ünlü müzede, Hollywoodlu balmumu okurlarına sordu. yıldızlarının arasında yeni yılı karşılayan Yerli yabancı en sevilen ünlü erkeklerin renkli simalar arasında; Gökhan Alkan, Cem yer aldığı bu ankette; yüz şekli, göz Belevi, Zehra Yılmaz, Nihat Odabaşı, Murat rengi, saçı, sakalı, ten rengi, boyu, giyim Ceylan, Serenay Aktaş, Ekin Mert Daymaz, stili “Hangisi gibi olsun?” sorular yer Burak Arslan, Ahmet Olgun Sünear, Bilgealıyordu. Anket sonuçları iki ayın sonunda Berna Öztürk, Dilek Birgen, Sinem Yıldırım, sayıldı ve ortaya; göz renginden giyim Emre Ertürk, Bedirhan Soral, Mehmet tarzına, tamamen Cosmopolitan Türkiye Dinçerler, Özge Özder, Ece Begüm Yücetan, okurlarının oylaması ile tasarlanan bir Merve Özbey, Yunus Günçe, Kemal Pekser, m. balmumu figürü çıktı. Barış Murat Yağcı, Gizem Zor ve Zeynep asel, 19 Aralık gecesi #CosmoMan2018 Koçak vardı. Glee laa: 


> www.esguire.com.tr o (0 ©EsguireTurkiye W ©esguireturkiye Gi EsguireTürkiye 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İLE ALTERNATİF MÜZİK 
LAMLAŞTIRAN NİLİPEK 
ÜZİSYENLİGE DOĞRU 
ILUGUNU KONUŞTUK. 
ANDOĞAN 
LDOĞAN 


info | soru&cevap / Nilipek 


ESOULIRE: Dilersen önce hikâyenin başına dönelim. Nerede, nasıl bir çocukluk geçirdin? 

NİLİPEK: İzmir'de ailenin tek çocuğu olarak büyüdüm. Babam reklamcı, annem okul müdürüydü. Müzikle iç içe, mutlu bir çocuklugum oldu. Ailem beni operalara, klasik müzik konserlerine, müzikallere yada mesela Sezen Aksu konserine götürürdü. Müziğe olan ilgimi fark ettiklerinde önce piyano sonra da keman ve bas gitar eğitimi aldım. Beş yaşındayken “Şarkıcı olacağım.” desem de lise zamanında daha gerçekçi düşünüp “En iyisi okuluma devam edeyim.” diye düşünüp İstanbul'un yolunu tuttum. 

ESO: Boğaziçi Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuşsun. Ancak müzik tutkusu peşini bırakmamış. 

N: Okul hayatım boyunca çok farklı şeylerle uğraştım. Beş farklı müzik grubum vardı. Birinde solistken diğerinde geri vokal ya da bas gitarist olabiliyordum. Konserlere fotoğraf çekmeye gidiyordum. İllüstrasyon yapıp bazı kulüpler için logo tasarlıyordum. Yine de okul bittikten sonra psikolojik danışman olarak çalışacağımı düşünüyordum. Okul bittiktensonra bir yıl boyunca ana okulunda çalıştım da. Sonrasında “Tam olarak yapmak istediğim şeybu değil » diyedüşünüp Hollanda'ya Maastricht Üniversitesi'nde biyolojik psikoloji alanında master yapmaya gittim. Tabii gitmişken orada da bir müzik grubu kurdum. İstanbul'a döndüğümde ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema ve medya araştırmaları alanında doktora yapmaya başladım. Dört yıl boyunca bu bölümde asistanlık yaptıktan sonra akademi- ye de akademisyen olmak isteyenlere de haksızlık etmek istemediğim için üniversitedeki görevimden ayrıldım. 

ESO: Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki asistanlığınsırasındailk albümün 'Sabah'ıçıkarmışsın. Bualbüm hayatının rotasını değiştirme- ne yardım etti mi? 

N: Albüm çıkarırken artık hayatımda yeni bir dönemin başladığını düşünmemiştim. Sonrasında insanın sevdiği işi yapmasının ne kadar çeldirici bir şey olduğunu gördüm. Stüdyoda geçirdiğim anların ve konser zamanlarının ne kadar keyifli olduğunu hissettikçe artık kendime “Bir dakika, artık galiba bu işi yapmak istiyorum.” demeye başladım. 

ESO;: İkinci albümün “Döngü”, geçtiğimiz Aralık ayında çıktı. Bu albümün senin için anlamı ne, nasıl bir ruh haliyle hazırladın? 
N: Döngü”, çoksıkıntılı bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Hayat bazen güzel şeylerle ilerlemiyor. İlkalbüm çıktıktan sonra bir süretüm vaktimizi konserler aldı. Birlikte müzik yaptığım kişilerle yeni şeyler üretme şansımız olmadı. 
Sonrasında da gelgitler yaşadığımız, kafamızın karıştığı bunalımlı bir döneme girdik. O tekinsiz; bir şeylerin üstesinden gelemeyen ruh halimizden bizi ancak yeni bir sesin, albümün çıkaracağını düşündük. Albüm çıkıp iyi tepkiler aldığında ise biraz olsun her şey normalleşti. 
ESO: 'Döngü'nün ilk albümünden nasıl belirgin farkları var? 

N: Döngü'nün bu kadar iyi tepkiler alacağını pek beklemiyorduk. Çünkü ilk albüme göre farklı ve riskli bir albümdü. İnsanlar genelde Nilipek deyince hep böyle “şeker”, “tatlr, “huzurlw, “ukulele çalan şirin, sarışın kız? gibi tanımlamalar yapıyorlar. Zaten seven o yüzden seviyor, sevmeyen de o yüzden sevmiyor gibibirdurum da var. Ama o yaşadığımız tekinsizlik hissiyle öyle “cici” bir albüm yapmamız mümkün değildi. Haliyle biraz daha “yüksek” ve kızgın şarkılar var ilk albüme nazaran. 
ESO: Şarkı sözlerini de kendin yazıyorsun. 
Yazma sürecin genellikle nasıl oluyor? 

N: Küçüklüğümden beri şarkı sözü yazıyorum, 


ama büyüdükçe özellikle anlamlandıramadıgım şeyleri, kızgınlıklarımı ya da kızmak istemediğim anlarda kendimi telkin edişlerimi söze döküyorum. Genelde o sözleri yazdığım nokta, artık rahatladığım ve bir adım dahaileriye gittiğim bir yer. 

ESO: Şu an olduğun yeri nasıl değerlendiriyorsun? 

N: Daha iyi müzik yapmaya odaklandığım bir dönemdeyim. Daha fazla çalışmam ve üretmem gerektiğini bildiğim bir süreçteyim. Daha çok sahneye çıkmam gerekiyor. Her şeyin hızla değiştiği bir dönemde olsak da sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. 

ESO: Gündelik hayatında da müziğin kadar sakin ve dingin misin? Kavga edemezmişsin gibi görünüyorsun. 

N: Evet, kavgaişini pek beceremiyorum. Zaten bir gerginlik olduğunda, huzursuzluk hissettiğimde hemen o ortamdan kaçarım. Ya da insanları sakinleştirmeye çalışırım. Ama eskisine göre birazcık daha agresif olabiliyorum. Eskiden herkesi anlamaya çalışıyordum. Artık bir yerden sonra “Tamam sen böyle hissediyorsun da peki benim günahım ne?” diyebiliyorum. 
ESO: Önümüzdekiyıl 30 yaşında olacaksın. 
Kadınlar için yeni verahatlatıcı bir dönemin başı derler bu yaş için. İnsan bu yaşlarda bazı özelliklerini törpüleyebiliyor. Sende durum ne? 

N: Törpülemekten ziyade aslında sivriltmek istediğim yerlerim olduğunu fark ettiğim bir dönemdeyim. Aslında 29 yıl boyunca kendimi törpüleyip durmuşum. Yuvarlak bir şey haline gelmişim. Yıllarca insanlardan bir şeyler talep ettiğimi düşündüm, ama şimdi anlıyorum ki aslında hiçbir şey beklemiyormuşum. Bazen sadece insanlardan bir şeyleri açık açık istemek lazımmış. Son üç senede kendimi daha iyi tanıdığımı ve ne yapmak istediğimi daha iyi anladığımı düşünüyorum. Özellikle Döngü albümündeki şarkılarıyazma dönemim kendimi daha iyi tanıdığım bir süreç oldu. Her şey dahaiyi gidiyor ve bir şekilde yerine oturuyor. 
ESO: Son beş yıl içindeki dönüm noktalarınneler? 

N: İşi bırakmam ve Kadıköy'de, iki arkadaşımla birlikte müzik stüdyosu kurmamız. Hiç planım yokken aniden karar verip “Yapıyorum.” deyip yaptım. İkisi de hayatımdaaldığım en doğru karardı galiba. Onun dışında ikinci albümüm de bir dönüm noktası. Albümün artık benden çıkmış olması rahatlamamı sağladı, çünkü öncesi tekinsiz ve bunaltıcı bir ruh haliydi. 

ESO: Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? 

N: Geleceği pek düşünmüyorum galiba. Daha çok anı yaşıyorum. Tabii ki hiçbir zaman çok popüler olmak ya da çok fazla dinlenmek gibi birderdim olmadı ama beşyıl sonra da “Nil'in albümü iyiydi.” desinler isterim. Yıllar sonra da “Sabah'ın ve 'Döngü'nün geçerliliğini korumasını isterim. H 


Nilipek'in Twitter Adresi: ©nilipekkimki 


JON MARRESON 
Duryayı Değiştiren Sagi w Mimar 


USTA hear: Cmarde Bite 
(Bam Yu Şev Vana 
Tatar Bilme Değe Değildir | 
MI TUTKUNU CEOLAR 


TURKİYE 


Derin Mary ilik heri 
Köylerin we Orsa 
Çaütvilerı Yokta Yalı 

Barkmayan. Zamanın & restini 
En Az Otlar Karı biler 
Eşinin hint Edileremir 


Micharri Min / Mick ve Glee 
Eray > Acem Bm 


BAATLERE RUM KATAN İŞLER 


Zamanın kıymetini bilen denizcilere, kâşiflere ithaf edilen ve yüksek saatçiliğin değerleriyle paralel içeriklere, fark yaratan dosya konularına yer veren 


TURKUVAZ 


info | kültür sanat / çizgiroman 


YİNE Mİ ÇİZGİ ÖTESİ? 

1990 yapımı Joel Schumacher filmi “Çizgi 

Ötesi (Flatliners)', vizyona girdiğinde büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. “Ölümden sonra ne var?” 
sorusuna cevap aramasıyla Yeniden Doğuş çizgi romanıyla paralellik taşıyan filmin geçen ay vizyona giren yeniden çevrimi de aynı temayı işliyor. Filmin yönetmenliğini, Danimarka yapımı “Ejderha Dövmeli Kız filminden hatırlayacağınız yönetmen Niels Arden Oplev üstleniyor. 


AVA GİDEN AVLANIR MI? 

Çizgi roman yazmak istiyorsanız yaratıcı olmanız ve çok çalışmanız gerekir. Ya da 

çizgi roman dükkânlarından davetler alıp 

kitap imzalar, bedava tatil yapar, gönül bile eğlendirebilirsiniz. Ne var ki her şeyin bir 

bedeli vardır. Çizgi roman sevdalısı bir gencin uyanıklıkla başlayıp beklenmedik olaylarla gelişen hikâyesinin anlatıldığı Ava Giden Avlanır, sıcak anlatımıyla okurunu anında sarıveriyor. 


Başka Bir Hayat 
Mümkün Olsa... 


ÖLÜMDEN SONRAKİ YAŞAMI KONU EDEN YENİDEN DOĞUŞ, ÇIZGI ROMANLAR ARASINDA YENİ BİR TAT ARAYANLARA HİTAP EDİYOR. 


X 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Her insanın hayatına dair kendisine mutlaka sorduğu iki soru varsa ilki “Dünyaya neden geldim?”, ikincisi de “Öldükten sonra ne olacak?” olsa gerek. Yeniden Doğuş adlı çizgi roman da, bu ikinci soruya bir yanıt veriyor. 

Öldüğümüzde nereye gideriz; cennete mi, yoksa cehenneme mi? Bizi orada kim ya dane bekler? Bunlar, insanoğlunun zaman zaman aklından geçirdigi ve cevap aradığı sorulardan sadece ikisi. İnançları ölçüsün- de dini kitapların anlattıklarıyla cevap bulanlarımız olsa da, ölünceye kadar kafada deli sorular olması da oldukça anlaşılabilir... Arkabahçe Yayıncılık 


tarafından çizgi roman okuruyla buluşturulan Yeniden Doğuş, bu deli sorulara cevabı alternatifbir hikâyeyle veriyor. 

Hikâyenin kahramanı olan 
Bonnie Black, yaşlı ve hasta bir kadındır. Her gece uyurken bir sonraki sabah kalkamayacağın- dan korkmakta ve diğer taraftaonu neyin beklediğini düşünüp durmaktadır. Oysa öldüğü zaman kendisini hiç beklemediği fantastik ve büyülü bir dünyada bulur. Orada uzun zamandır kendisinin gelmesini bekleyen babasıyla ve köpeğiyle karşılaşır. 

Bonnie'nin gelişini bekleyenler sadece onlar da değildir üstelik. Çünkü Bonnie o büyülü dünyada uzun süredir devam eden savaşın tam ortasındadır ve ölümden önceki hayatta iyi veya kötü olanların farklı cephelerde yer aldığı bu savaşın ka- 


deri ona bağlıdır. Bonnie babası ve köpeği ile yıllar önce kaybettiği kocasını aramaya çıkarken, yaşarken hayal bile edemeyeceği türden bir maceranın başrolündedir artık. 

Batman Yeni 52 serisinde yıllarca Scott Snyder ile çalışan, ondan önce de Spawn gibi pek çok esere çizimleriyle can veren Greg Capullo ile İskoç kalem Mark Millar'in birlikteliği- nin ürünü Yeniden Doğuş, çizgi romanda yeni bir tat arayanların denemesine değer bir eser sayılır. Bunda Millar'in şimdiye kadarki alışıldık tarzının dışına çıkıp önceden yarattığı süper kahramanlar ya da hiçbir gücü olmayan ikinci sınıf karakterlerden çok farklı tiplere ve fantastik bir hikâyeye imza atması- nın da payı büyük. Tek sıkıntısı, hikâyenin bir süre sonra duraganlaşma tehlikesi... 


kültür sanat / DVD info 


Sofia Coppola imzalı “The Beguiled, Clint Eastwood'un başrolde olduğu, bizde “Kadın Affetmez' adıyla gösterilmiş 1971 
yapımı Don Siegel filminin yeniden çevrimi. 

“En İyi Orijinal Senaryo” Oscar ödüllü, eleştirmenlerin ve izleyicilerin övgüyle bahsettigi yönetmen /yazar Sofia Coppola, filmde İç Savaş'ın yaşandığı ABD'nin Virginia eyaletinde gözlerden uzak bir yurtta geçen gerilim dolu bir hikâye anlatıyor. 

Film, Amerikan İç Savaşı döneminde geçiyor. Kuzey için savaşan yaralı askerin bir okula sığınmasının öyküsünün aktarıldığı film, Cannes Film Festivali'nde Sofia Coppola'ya 
“En İyi Yönetmen ödülünü getirmişti. 

Amerikan İç Savaşı sırasında yaralanan Kuzeyli Birlik askeriJohn McBurney (Colin Farrell), Güney'deki Konfederas- 


j 


Kuzeyden Gelen Adam 


SOFLA COPPOLA'YA CANNES FİLM FESTİVALİ'NİN 2017 AYAĞINDA 'EN İYİ YÖNETMEN” ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRAN 


"THE BEGUNLED', ASLINDA 1971 YAPIMI AYNI ADLI FİLMİN YENİDEN ÇEVRİMİ. 


X 


YAZI EGE GÖRGÜN 


yon'a bağlı Mississippi'de bir yatılı okulda kalan küçük bir kız tarafından ormanda yaralı halde bulunur. 

Müdire Bayan Martha (Nicole Kidman) tarafından sadece kız öğrencilerin kaldığı okula kabul edilip iyileştirilen düşman askeri, zamanla oradaki herkesle yakınlık kurar. Oku- 


lun sahibesi, öğretmen ve dört öğrenciden ibaret olan altı tane dişinin içinde bulunduklarıruh hali, bu beklenmedik misafirin gelişiyle birlikte değişir. 
Genç hanımlar ilk başlarda bu yaralı askere büyük bir şefkat ve ilgi gösterir. Ancak bu yakınlığın dozu arttıkça birbirlerine düşeceklerdir. 


“The Beguiled”, aslında beyazperdeye ilk kez 
1971 yılında, Thomas P. 
Cullinan'ın A Painted 
Devil isimli romanından uyarlandı. “Kadın 
Affetmez” adıyla bilinen filmin bu ilk versiyonunda 
Kuzeyli asker rolünü 

Clint Eastwood üstlenmişti. Don Siegel yönetmenliğinde çekilen filmde Eastwood'a 
Geraldine Page, Elizabeth 
Hartman ve Jo Ann Harris eşlik ediyordu. 
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info | kültürsanat / kitap 


Paranoyanız Hayırlara 
Vesile Olsun 


YAZAR DOĞU YÜCEL'İN YENİ ROMANI, 15 TEMMUZ DARBESİ'NDEN SONRA BIR APARTMANDA YAŞANAN OLAYLARI, MITAT KARAKTERİ ÜZERİNDEN AKICI BIR ŞEKİLDE ELE ALIYOR. 


X 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları, Hayalet Kitap ve Varolmayanlar gibi fantastik eserleriyle tanıdığımız Doğu Yücel, 
Kimdir bu Mitat Karaman? adlıson kitabında bu kez paranoya soslu kara mizah yapıyor, hem de en esaslısından. 

Adından anlaşıldığı gibi, büyük bir kısmında ana karakter 
Mitat Karaman'ın kim olduğuna odaklanılan kitap, 15 Temmuz Darbesi'nin bir buçuk ay sonrasında Beşiktaş'taki Cennet Apartmanı'nda bir hafta süreyle yaşanan olayları anlatıyor. 

Bir şirkette muhasebecilik yapan Mitat, toplumda her gün karşılaşabileceğimiz, sıradan; renksiz, rutin ve bekâr bir hayat süren, işlevsiz bir karakter. İşlevşiz olduğunu biz değil, kendisi söylüyor. Hatta öyle işlevsiz görüyor ki, kendisini vücuttaki işlevini yıllar önce yitirmesine rağmen hâlâ orada öylece duran, ancak patladığında ölüm kadar önemli bir sonuca yol açabilen apandisite benzetiyor. 

Sıradan, bekâr ve yalnız haya- 


tından memnun görünüyor Mitat. Ta ki o malum olayın yaşandığı temmuz akşamına kadar. O günden sonra geceleri uyuyamıyor: “... Mitat'ın uyku düzenini bozan, psikolojisini altüst eden asıl şey, uzun zamandır birlikte mutlu mesut yaşadığı yalnızlığıylao geceyi atlatamadığı gerçeğiydi. Şu hayatta tek başına gögüsleyemeyeceği hiçbir durum olmadığını düşünürken birkaç sonik patlama yalnızlık kalesini yıkmaya yetmiş, “on yıllık yalnızlık diye adlandırarak övdüğü keşiş hayatını bozup Yıldız Hanımların kapısını çalacak kadar çaresiz hissetmişti.” 

O malum gecenin ardından 
Mitat'ın rutin hayatı da bir anda hareket kazanıyor. Çünkü Beşiktaş'taki Cennet Apartmanı, komşularından birinin ölümüyle yaşanan cinayet vakasının ardından Mitat için âdeta bir cehenneme dönüşüyor. Komşusunun ölümüne kendisinin sebep olmasının verdiği vicdan azabı ve suçluluk duygusu yetmezmiş gibi, cinayet vakasını soruşturan po- 


KİMDİR 


Mİ 


Doğu Yücel 


lisin Mitat'a takması, ona katil muamelesi yapıp yakalamaya ant içmesi üstüne tuz biber ekiyor. 
Paranoya yüzünden eve kapananlar için hayra alamet değil 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Mitat'ın bu halleri... Çünkü kendi küçük dünyasında, yalnızlığıylamutlu mesut bir şekilde evine kapanmış yaşarken başına bin türlü iş gelmesine engel olamıyor Mitat. Evler bile güvenli degil bu devirde, gecenin bir vakti ansızın kapınıza polis dayanıverir mazallah. Uzun lafın kısası, 
Doğu Yücel kitabında eğlenceli bir dille bir hikâye anlatıyor ama satır aralarını okumayı bilene bambaşka bir hikâye vadediyor ve böylece gerçeklerin göründügü gibi olmadığını düşündürmeyi başarıyor, tabii düşünmesini biliyorsanız... 
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ANTİKÇAĞDA KİTAP 

Horst Blanck 

Alfa Yayınları 

Antik Yunan ve Roma'daki okuryazarlığı, çeşitli alfabeleri, kitapların nasıl üretildiğini, yazın ve yayın dünyasını, kitap dağıtımını ve kitapçılığı, papirüsten parşömene nasıl geçildiğini, kitap koleksiyonlarını ve kütüphaneleri çok sayıda görsel malzemeyle birlikte anlatan eser, muazzam bir araştırmanın ürünü. 


İL TERİN 


YEDİ ULAK 


YEDİ ULAK 

Dino Buzzati 

DeliDolu Yayınları 

Yazarın kendi öykülerinden derlediği ilk seçki 

olan kitap; sıradan insanların dünyasını, onların kurnazlık ve kırılganlıklarını, yabancılaşmayı, melankoliyi ve bürokrasiyi ele alıyor; kendisine özgü mizah anlayışıyla insanın çağlar boyu süregelen ahmaklığına dikkat çekerken yaşamı yeniden sorgulatıyor. 


kültür sanat / sinema | info 


ALTIN KÜRELER SAHİBİNİ BULUYOR 

7 Ocak 2018'de 75'si düzenlenecek olan Altın Küre 
Ödülleri'nin en kuvvetli muhtemel sahiplerinden biri, 7 
adaylıkla başı çeken Guillermo del Toro'nun “The Shape 

of Water (Aşkın Gücü) filmi. Fatih Akın'ın Aus dem Nichts (Paramparça) adlı filmi “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar aday adaylığının yanında “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Altın Küre ödülüne de aday gösterilirken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini yaptığı “The Post' da altı dalda adaylar arasında yer alıyor. 


İyi ki Doğdun Nâzım! 


DÜNYACA ÜNLÜ TÜRK ŞAİR NÂZIM HİKMET, BİRÇOK SENARYO KALEME ALMIŞTI. NEBİL ÖZGENTÜRK'ÜN BABAYANİ-ZAMANSIZ YAZILAR KİTABI, ŞAİRİN BU PEK BİLİNMEYEN YÖNÜNE IŞIK TUTUYOR. 
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YAZI EGE GÖRGÜN 


Moskova'da memleket hasretiyle yaşamını yitirişinin üzerinden yüz yılı aşkın zaman geçti. Şiirleri ve hayat hikâyesi hiç unutulmadı. Nâzım Hikmet hakkında pek çokfilm yapıldı; ancak yazdığısenaryolardan çekilen filmlerden çoğu kişi bihaber. 

“Romantik komünist” olarak tanımlanan, siyasi düşünceleriyüzünden defalarca tutuklanıp yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçiren dünyaca ünlü Türk şair, şiirin yanısıraroman, masal ve oyun türünde pek çok esere imza atar. 
Senaryo yazarlığı ise onun pek bilinmeyen yönlerinden biridir. Nebil Özgentürk, Babayani-Zamansız Yazılar adlı kitabında Nâzım'ın fazla bilinmeyen bu yönünü gözler önüne seriyor. 

“15 Ocak 1902'de doğdu... Doğduğu şehre dönmedi bir daha... 
Geriye dönmeyi sevmezdi... Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir... O ayrılıkların... Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını... O hasretlerin... 
Sözün kısası dostlar... O gün, yani 1962'nin bir Temmuz sabahın- 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da... Berlin'de kederden gebermekte olsa da... İnsanca yaşadı diyebiliriz... Ben şairi, Yeşilçam Sokağı sakinlerinden biri olduğu yılları anlatarak anacağım....” 

Bu sözlerle başlıyor Nâzım'ın sinemasını anlatmaya, Nebil Özgentürk. Nâzım'ın senaryoların- dan çekilen filmler arasında neler yok ki... Barbaros Hayrettin Paşa, “Lale Devri”, Aysel Bataklı Damın Kızr, “Karım Beni Aldatırsa”, “Kanlı Nigâr”, “Söz Bir Allah Bir”, “Cici Berber”, Milyon Avcılarr... İşte bu filmlerin se- 


naryolarında onun emeği olduğu pek bilinmez. Çünkü senaryolarını kendi adıyla yazmaz Nâzım. Selma Legarlöf'un “Tösen fran Stormyrtorpet” adlı öyküsüyle Victor Sjöström'ün “Bataklık Kızr filminden Hasan Cemil Çambeli'nin uyarladığı öyküyü senaryolaştırırken olduğu gibi, Mümtaz Osman adını kullanır. 
“Tüm bu filmlerin senaryoları Nâzım'dan çıkma ama dikkatinizi çekerim Mümtaz Osman adıyla, çünkü şair ya aranıyordur ya da aranacaktır. Yasaklı yıllar ortamı bir yana, bu filmlerin ayrıntılarında dolaştıkça ortaya öyle bir Nâzım sineması çıkıyor ki, dizelerindeki toplumcu, muhalif tavırla hiç de örtüşemiyor. Yüzyıllara kalabilecek bir eser göremiyoruz tabii. Mesela 1930'ların 


ITALYAN İŞİ 

Akbank Sanat Sinema Kuşağı etkinliği kapsamında Güncel 
İtalyan Sineması'ndan dört film izleyici ile buluşuyor. Gösterilecek filmler arasında 'Bir Altın Çocuk” dikkat çekiyor. Ücretsiz etkinliğin davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilecek. 


“Milyon Avcılar? filminde, Nâzım şöyle bir söz yazar filmde geçen şarkıya; “Güle âşık bülbül gi- 


biyim, âşığım bülbül gibiyim.” 

Nâzım'ın bu tür film senaryoları için niçin kalem oynattığınıdüşününce nedenin “tamamen duygusal olduğu akla gelir... Nâzım Hikmet de olsan geçim derdine bir şekilde çare bulmalısın sonuçta. Nebil Özgentürk'ün sözleri de bunu doğruluyor: 

“... Buarada ekmek teknesi- ne de katkı sağlamış. Belli ki tüm bu siyah beyaz zamanlarda, Nâzım'ın karabasana dönüşen hayatında müthiş hafifleme olmuş. 
Belli ki hiç kimse onun kadar eğlenmemiş! Her şey o kadar hoş gelip geçmiş ki... Yaşasın Mümtaz Osman! Yaşasın sinema! Yaşasın Nâzım!” 
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SON USTALARDAN BİRİNE VEDA 


ROGER DUBUIS, SAATÇİLİK GELENEĞİNDE İSMİNİ, KURDUĞU MARKAYA VEREN SON USTALARDAN BIRIYDI. EKİM AYININ ORTASINDA, 80 YAŞINDAYKEN HAYATA VEDA ETTİĞİNDE ARDINDA BIRAKTIĞI MARKA, DUNYANIN EN LUKS SAAT GRUBU- 

NUN BIR UYESİ HALINE GELMİŞTİ. 


YAZI ÖZGE DİNÇ 


27 Ekim 2017'de Roger Dubuis markasının Instagram hesabından 
şöyle bir açıklama yapıldı: “Şirketimizin kurucusu Roger Dubuis, 14 
Ekim Cumartesi günü, 80 yaşında hayatını kaybetti. Onun yüksek saatçilik alanında nam salan uzmanlığı, ezberbozan vizyonu ve insani değerleri ise her zaman kalbimizde yer alacak. Biz onun markamızda gizli eşsiz ruhunu miras aldık. Onun kaybı hem bizim için hem de bütün saat dünyası için büyük anlam taşıyor. Ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.” 

Roger Dubuis'nin ölümünün ardından birçok yazı kaleme alındı, röportajları hatırlandı. Çünkü Dubuis, adını bir markaya veren kurucuların (Vacheron Constantin, Jaguet Droz, Patek Philippe gibi birçok örneği var.), geleneksel İsviçre saatçiliğini devam ettiren ustaların çağımızdaki son temsilcilerinden biriydi. 

Dubuis, yaşarken dev kasalı, iskelet ağırlıklı, yüksek komplikasyonlara sahip ve genellikle limitli sayıda saatler üreten bir saat markasının mimarı olmuştu. Markası ekonomik krizde el değiştirirken, emekliye ayrıldığında ve yeniden saatçiliğe döndüğünde bile aynı sözü söylemekten vazgeçmedi: “Saatler benim için bir tutku.” Bu tutku ise, anlattığına göre daha çocukluğunda kanına girmişti. 

27 Mayıs 1938 tarihinde doğan Dubuis, ailesiyle birlikte İsviçre'nin Vaud Kantonu'ndaki Corbeyrier'de yaşıyordu. İsviçre ve Fransa sınırındaki bu küçük köyün kilise çanlarını çalan kişi ise Dubuis'nin arkadaşıydı. Anlattığına göre bir gün bu arkadaşı ona artık bu işi yapamadığını söylemiş ve ondan yardım talep etmişti. Saat ustası, bundan sonrasını şöyle anlatıyor: “Bu işi yapsam mı diye sordugumda öğretmenim izin verdi, böylece her öğle vakti gidip kilisenin 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çanlarını çalmaya başladım. Çana tırmanırken dev saatin mekanizmasına basmak, onu da geçmek zorunda kalırdım ve bu çok hoşuma giderdi. Orada saatlere âşık oldum ve sonrasında bir saatçilik okuluna gidebilmek için elimden geleni yaptım.” 

Dubuis, kilisenin çanlarını çalma görevini bir süre sonra başka ellere teslim edince köyün yerel saatçisinin kapısını çaldı ve onun yanında çalışmaya başladı. Oradan da Cenevre'nin ünlü saat okulu, Ecole dHorlogerie de Gen&ve'ye gitti ve işin teknik bilgisini de emin ellerden aldı. Saat ustası, hayatındaki hiçbir ayrıntıyı unutmayacaktı: Okuldaki kayıt numarası, daha sonra kuracağı ve kendi adını vereceği markasının limitli sayıdaki saatlerinin üretim adedini belirleyecek bir detaya dönüşecekti; okul kayıt numarası 208'di, Roger Dubuis saatleri de bu sebeple bir gelenek olarak hep bu sayının çeşitlemeleri olan 28, 88 ya da 288 adet üretildi. 

Okuldan sonra, ilk işine girdi: Longines'de servis biriminde saat tamiriyle uğraşıyordu. Burada saatlerin nasıl tamir edileceğini öğrendi. Sonraki işi ise saatçilik devi Patek Philippe'te yüksek komplikasyon bölümünde saat ustalığıydı . Bu göreve 14 yıl devam etti ve müzayedelerde satılan bazı saatlerde emeği geçmiş isimlerden birioldu. Sonradan “Patek'te bir saatin A'dan Z'ye nasıl yapılacağını öğrendim,” diyecek ve orada öğrendiklerini birer saatçilik geleneği olarak kendi markasına da taşırken saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmeyecekti. Patek, Dubuis için hayatı boyunca belirleyici oldu, onun geleneksel saatçiliğin yolundan gitmesini sağladı. 

Saatçiliğin altın çağında bu işe giren saat ustası, Patek'teki 14. yılında bir yol ayrımına geldi; ya bu işi tamamen bırakacak ya da ken- 


Pulsion Chronograph 


di markasını yaratacaktı. “Fikrimi geliştirip kendi markamı kurmam 
10 yılımı aldı,” diye anlatacaktı o günleri, “Ya saatçiliğe devam edecektim ya da vazgeçecektim. Devam etme kararı verdiğim için mutluyum.”» 

Kendi markasını kurmadan önce, tarih 1980i gösterdiğinde Galerie *Horlogerie Ancienne adıyla (sonradan Antiguorum adını aldı.) 
kendi atölyesini açtı. Burada eski saatleri tamir ediyordu. 10 yıl boyunca ağırlıklı olarak İngiliz ve Fransız saatlerini tamir etti. Atölye, saat koleksiyonerlerinin iyi bildiği bir yere dönüşmüştü, ziyaretçileri eksik olmuyordu. Dubuis, odönemde saat tamir etmeyi çok sevdiğini anlatıyordu: “Zor bir işti, çünkü eski bir saati tamir ederken odönemin saatçilik tekniklerini de öğrenmem gerekiyordu. Bu bilgi, sonradan kendi mekanizmamı geliştirmemin ve markamı kurmamın da yolunu açtı.” 

“Belli aralıklarla öten kuşlarıyla müzik kutularını tamir etmeyi de çok severdim. Saatleri tamir ederken kendimi unutuyordum. Sizden önce yaşamış bir saat ustasının ayak izlerini takip etmekten daha heyecan verici bir şey olabilir mi? Bu saatlerle uğraştığım 10 yılda o saat ustalarının üretimlerine, disiplinlerine ve üstün zekâlarına hayranlık duydum.” 

80'lerin sonunda Harry Winston markasının siparişi üzerine ünlü mekanizma tasarımcısı Jean-Marc Wederrecht ile bir araya geldi ve Harry Winston Bi-Retrograde Perpetual Calendar modelini ortaya çıkardı. Wederrecht, bu işbirliği hakkında “Roger ve ben saatçilik tutkusunu paylaştık. O, her şeyin elde yapıldığı bir zamanda Patek'te yetişmiş bir saat ustasıydı,” diyecekti. 


Excalibur Knights of the Round Table 


Hayat, geleceği belirleyen küçük detaylarla doludur: Roger ve Wederrecht, bir gün bir kafede oturup ürettikleri saat hakkında konuşurken Portekizli bir göçmenin onları dinlediğini fark ettiler. Bu göçmen daha sonra gidip Roger Dubuis'yle tanışacaktı. O kişi, sonradan ünlü bir saat tasarımcısı olacak Carlos Diaz'dı. Diaz'ın yatırımıyla ve saat ustasının adıyla Roger Dubuis markası o akşam doğdu. 

1995'te marka resmen kuruldu ve bir süre sonra markanın ilk koleksiyonları Sympathie ve Hommage doğdu. Geleneksel saatçilik kurallarının avangart bir tasarımla buluştuğu bu saatler, büyük ilgiyle karşılandı ve ardından da Too Much, Much More ve Golden Sguare modelleri geldi. Much More, Bill Clinton'ın en sevdiği saat olarak ünlendi. 

2007'de marka, sonradan Manufacture Roger Dubuis adını alacak in-house üretim merkezini açtı ve burada ardı ardına birçok komplike mekanizma üretildi. 2005'te ise markanın sonradan en ikonik serisi olacak Excalibur duyuruldu. 2004”te yönetici Carlos Diaz, ekonomi dergilerinin “En Zenginler” listesinde yer alıyordu artık. 
2006'da ise markanın kendisine ait 28 mekanizması vardı. 

2006 ile 2008 arası, ekonomik krizden ötürü marka açısından istenildiği gibi geçmedi. 2008'de markanın haklarının yüzde 6091, Vacheron Constantin, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Cartier, WC, Montblanc gibi lüks markaların da bünyesinde yer aldığı Richemont Group'a satıldı; böylece Roger Dubuis, Richemont Group'un en genç markası oldu. (Markanın haklarının yüzde 40'ı ise Cartier'nin Dubai distribütörü Akram Aljord'a aitti.) 2016'da Richemont Group, markanın bütün haklarını devraldı. 
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Roger Dubuis, 2005'te markasından ayrılmış, emekli olmuştu. Söylendiğine göre saat markasının bu gidişatı onu çok damemnun etmemişti. Ama bir gün elbette yuvaya dönecekti. Carlos Diaz, kendisine görev verilmediği için yeni yapıda tutunamamış, şarap ticaretine başlamıştı. Roger Dubuis'nin saatleri, Richemont Group'un sonsuz olanaklarıyla yeniden üretildi, marka Pirelli ve Formulalile işbirliğine girerek yeni bir evreye adım attı. Bugün de dünyanın önde gelen şehirlerinde butikleri olan, saat koleksiyonerlerinin yakından izlediği bir marka olarak biliniyor. 
Kuruluşunun üzerinden 22 yıl geçmiş bile. 
Roger Dubuis markasını özgün kılan birçok özellik var: İlk çift tourbillon'un kullanıldığı, mekanizmanın ve saat kadranının iskelet görünümüyle ünlendiği “kadransız” saatler, başta da söylediğimiz gibi limitli sayıda üretiliyor. Böyle olmak da zorunda, çünkü bu komplike saatlerin her biri el yapımı. 
Komplike bir saatin üretimi yedi yılı buluyor. Ayrıca bütün Roger Dubuis saatleri Cenevre Mührü'ne sahip ve çok az markanın alabildiği bu yüksek kalite sertifikasını bazı modellerinde değil, bütün saatlerinin alması bakımından tek. Excalibur, özellikle Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin kadranda bulunduğu saatle (ön sayfada) ünlenmiş bir koleksiyon oldu; kadınlar için üre-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Excalibur Spider Pirelli- 
Avendator S (2018 SIHH'te göreceğimiz saatlerden biri.) 


tilen Velvet, geçmişin ve Roger Dubuis'nin birlikte çalıştığı saat ustalarına bir saygı duruşu olarak tasarladığı Hommage, sportif Pulsion ve La Mon&gasgue ise markanın halihazırda var olan diğer koleksiyonları. 

Roger Dubuis'nin en sevdiği koleksiyon Hommage'di, çünkü bu koleksiyonla Cenevre saatçiliğine teşekkür etme fırsatı bulduğunu söylüyordu, en sevdiği mekanizmada ise dai- mi takvim özelliği yer alıyordu. “Çünkü,” diyordu saat ustası, “Onu yaratırken çok kan, ter ve gözyaşı döktüm.” 

Dubuis, asla emekli olmayacağını söylüyordu; öyle de oldu. 2000”lerin başında ayrıldığı markasına (Ki onun ismini taşıyan ama içinde yer almadığı bir markanın olması tuhaf bir şeydi.) 2017'de yeniden döndü. Artık müşterilerle ve bayilerle görüşen, röportajlar veren bir marka elçisiydi, ki doğrusu da buydu. Aynızamanda saat mekanizmaları üzerinde çalışan genç saat ustalarına bir danışman, hoca, kendi deyişiyle bir “baba” olarak da yardım ediyordu: “Genç nesil için bir baba gibiyim ve bu beni çok mutlu ediyor.” 

Roger Dubuis, bugün İsviçre saatçiliğinin en kendisine has markaları arasında. Bunu da çoğunlukla 14 Ekim'de kaybettiğimiz kurucusunun saatçilikteki bilgisine, daha çok da çocukluğunda kıvılcımlanan tutkusuna borçlu ve gelecekte de borçlu olacak. H 


BİRREKORUN 
50. YILI 


Hayallerinin peşinden yılmadan (Gözü kara” bu durumu iyi anlatan ve çok sevdiğim bir deyim.) koşanların hikâyesi er geç yazılıyor. Üstelik hayalperestler bunu hiç ummuyor olsa bile. Yeni Zelanda dogumlu motor yarışçısı Burt Monro, köyünden hayatı boyunca bir kez çıkmasına ve yarışçılar dışında kimsenin tanımadığı bir adam olmasına rağmen başrolünde Anthony Hopkins gibi bir devin oynadığı “Efsane Adam” (The World's Fastest Indian”) filmine ilham olacak bir hayat yaşayabilmişti örneğin. Şimdi de, aşılamamış rekorunun 50. 
yılını anmak için tasarlanan bir saatte ismini görüyoruz: Motor yarışlarıyla yakın bir bağı olan Baume & Mercier'nin The Clifton Burt Munro Tribute Limited Edition modeli, adından da anlaşılacağı gibi motor yarışçısını hatırlatmak üzere üretildi. 

Marka, yılın başında ABD'nin ilk motosiklet şirketi Indian Motoreycle'la işbirliğini duyurmuştu. İki şirketin ilk ortak ürününün de Burt Munro adına olması doğal bir hamleydi; çünkü Munro 50 yıldır kırılamayan kara hız rekorunu Indian marka motosikletiyle elde etmişti. 


Munro, daha 16'sında bir motosiklet aldı. 50 yıl kullanacağı Indian Scout model motosiklete ise 21 yaşındayken görür görmez âşık oldu, sahibini ikna ederek onu satın almayı başardı. Sonraki on yılları, bu 
1920 model ve saatte 88km hız yapabilen aracı, kendi imkânları ve ilkel malzemelerle daha hızlı kılmaya çalışmak oldu. İnşaatta çalışırken gecelerini motosikletini hızlandırmaya adıyor, işe genellikle uykusuz gidiyordu. Bu motosikletle 40 yıl uğraştıktan sonra ve kendisi 
68 yaşındayken artık zamanı geldiğine emin oldu ve köyünün dışına ilk kez çıkarak yarışmak için ABD Utah'taki Bonneville Tuz Ovası'na gitti. 

30 yaşın altındaki diğer yarışçılar, onun yaşlı olması ve motosikletinin eskiliğiyle alay ederken yarışın kazananı o oldu: 1967 yarışında saatte 296km'yle hız rekoru kırdı. 10 kez gittiği bu tuz ovasında üç kez daha hız rekoru kıracaktı. Hızı daha sonra 320km'ye ulaştıysa da resmi olmayan bir yarışta olduğu için bu sonuç kaydedilemedi. 

Burt Munro, tanınmayı ummuyordu; ancak ölümünden 40 yıl sonra hayatını konu edinen filmle dünya çapında ünlendi. Hatta çok hoş bir anı olarak Ağustos 2017'de kuzeninin torunu (Çünkü Burt, hayatını yalnız motosikletlere adamış, hiç evlenmemişti; çocuğu da yoktu.) Lee Munro, modifiye edilmiş bir Indian Scout”la büyük amcasından 50 yıl sonra onu anmak için yarıştı ve bir başka kara hız rekoruna adını yazdırdı. 

Clifton Club Burt Munro Tribute Limited Edition, Munro'nun şanslı sayısı 35'i, tuz ovasını ilham edinen kumlama ve gümüş renginde kadranı, Indian'ın Vsını taşıyan saniye ibresi kontrbalansı, Burt'ün rekorunu vurgulayan bezeli, Indian'ın Kızılderili başlıklı logosu ve rekorun kırıldığı yıla atıf yapan 1967 adetle sınırlı olmasıyla Anthony Hopkins'in umut veren filminin bir devamı gibi. Bu saat, gerçekten istersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını bize günde 24 saat hatırlatabilir. # 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YENİ NESİL 


KAYAK © 
DENEYİMİ © © - 


SONUNDA KIŞ TATİLİNİN GÖZDESİ KIŞ SPORLARI DA GİYİLEBİLİR * . ye TEKNOLOJİDEN NASİBİNİ ALDI. KLASİĞİN “AKILLILAR İLE BİR ARAYA ” Vi e nd GELMESİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERSE SPORCULARI BAMBAŞKA 4 Vepa ' 
BİR KAYAK DENEYİMİYLE BULUŞTURMAYA BAŞLADI. ri 5 


YAZI KAAN SANCAR 


RideOn Ski Goggles 

RideOn klasik bir kayak gözlüğü gibi görünse de yapabildikleriyle kayak deneyimini bambaşka 

bir boyuta taşıyor. Klasik bir kayak gözlüğünden bekleneceği üzere gözleri dış etkenlerden koruyan ürün bunun yanında üzerindeki dâhili kamera ve sensörler sayesinde kayak sporunu 

AR (zenginleştirilmiş gerçeklik) teknolojisiyle birleştiriyor. Bu teknolojiyle, pistteki arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı ve önünüzde beliren yönergeler yardımıyla rotanızı takip etmenizi sağlayan cihaz, pistte oluşturduğu sanal halkalar sayesinde 

bir bilgisayar oyununun içerisindeymişçesine eğlenmenize de imkân tanıyor. Ürün, ayrıca, kayak deneyimini kaydetme ve Facebook Live üzerinden canlı yayınlama özellikleri de bulunduruyor. 
www.rideonvision.com 
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Spyne120 Heat 

Klasik kar botu algısını yıkan 
Spyne 120 Heat, kayak sırasında parmakların üşümesi sorununu 

da ortadan kaldırıyor. Isı yalıtımı sağlayan iç kaplaması ve termal ısıtma teknolojisi sayesinde ayağınızın ideal ısısını korumasını sağlayan bot konforlu bir şekilde kayak yapmanıza imkân tanıyor. 
Üzerinde bulunan tuşlar sayesinde ayak ısınızı ve ısıtma miktarını kontrol edebileceğiniz ürün üç farklı derecede ısıtma seçeneği bulunduruyor. Micro-USB bağlantısı 


Pig Robot Advanced Sensor 
Pig Robot Advanced Sensor 

kayak aktivitesi için üretilmiş istatistik ölçen bir cihaz. 

Yapılan her manevrayı açısına kadar kaydedebilen sensör ulaşılan maksimum hız, sarf 

edilen güç, ortalama hız, 

dönüş açısı ve manevralarda havada kalınan süre gibi birçok veriyi akıllı telefon uygulaması vasıtasıyla sizinle buluşturuyor. 
Cihazın uygulamasında ayrıca istatistiklerinizi arkadaşlarınızın istatistikleriyle karşılaştırabileceğiniz 


üzerinden şarj edilebilen ürün, 
19 saate kadar kullanım olanağı 
sunuyor. 

www.k2skis.com 


bir bölüm de bulunduruyor. Su geçirmez bir yapıya sahip cihaz altı saate kadar pil ömrü vadediyor. 
Www.pig.com 


Ski Tracks 

Ski Tracks kayak aktivitenizi takip edebileceğiniz bir akıllı telefon uygulaması. Akıllı telefonunuzun GPS ve diğer sensörlerini kullanan uygulama, aktivite süreniz, kat ettiğiniz yol, bulunduğunuz yükseklik ve hızınız gibi verileri görüntülemenin yanı sıra arkadaşlarınızın verilerini takip etme seçeneği de sunuyor. Akıllı saatlerle de eşleşebilen Ski Tracks uygulamasında verilerinizi sosyal medya üzerinden paylaşma imkânınız da mevcut. 

www.corecoders.com 


GoPro Fusion 
Aksiyon kamerası dendiğinde ilk akla gelen isimlerden GoPro, kayak deneyimini ölümsüzleştirmek isteyen kayakçıların yanında bulundurması gereken bir aksesuar. 
Firmanın son ürünü Fusion, 36O derece fotoğraf ve video kaydına imkân tanıması, sesli komut özellikleri, gelişmiş görüntü kalitesi ve canlı yayınlama gibi nitelikleriyle kayak severlere hitap eden birçok özelliği bir arada sunuyor. Ürünün bir diğer özelliği de kaydedilen görüntüleri sanal gerçeklik gözlükleriyle görüntülemenize de imkân tanıması. 


wWww.gopro.com 


— 


Forcite Alpine Helmet 
Bir kayakçının olmazsa olmazlarından biri de; güvenliğin en önemli parçalarından kasklar. 

Bu bağlamda, Forcite Alpine Helmet klasik kask anlayışına yepyeni özellikler katan bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Dâhili kamerası sayesinde kayak deneyiminizi kesit kesit ya da baştan sona kaydetmenize imkân tanıyan ürün, harici aksiyon kamerası taşıma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Sesli görüşme ve yer bildirimi imkânı da bulunduran kask, içyapısı sayesinde oldukça konforlu bir kullanım sunuyor. 

www.forcite.com 
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SİZİ BEKLEYEN 
EN YENİ 
ÜRÜNLERİ 
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SAYFALARIMIZA 
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GEZDİRMEDEN 


ÖNE ÇIKANLAR ölür 
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Kış ayları, saçların kuruyup yıprandığı bir dönem. Toni & 
Guy ürünleri, saçınızı canlandırarak sağlıklı bir görünüme kavuşturmayı vadediyor. 
www. toniandguy.com 
Vücut direncini arttıran sebze, meyve, baharat ve bakliyatlarla hazırlanan Juico ürünleri kış ayları için sağlıklı bir ara öğün alternatifi. 
WWWw.juico.com.ir 
Gökkuşağının canlı renklerini demir dökümle buluşturan 
Le Creuset tencere ve tavaları, mutfakta geçirdiğiniz zamanın kalitesini arttıracak. 
www.lecreuset.com.tr 


Akıllıyı klasikle birleştiren DieselON 
Time dokunmatik kadranı ve şık tasarımıyla stilinizi tamamlayacak bir ürün olarak öne çıkıyor. 
WWww.saatvesaat.com 

Vakko Home ürünleri, kış günlerinin gözdesi oturma odalarınızı yepyeni ve birbirinden iddialı tasarımlarla buluşturuyor. 
www.shopvakko.com 

Deri malzemesi, konfor sağlayan tabanı ve dışavurumcu tasarımıyla 
New Balance 574, zorlu hava şartlarında da güvenli bir kullanım rahatlığı sunuyor. 
www.newbalance.com.ir 


Dünyanın en güçlü oyun konsolu olan 
Microsoft Xbox One 
X,4K oyun deneyimini üstün performansla birleştiriyor. Sunduğu oyun çeşitliliğiyle göz dolduran konsol, kış gecelerinizi eğlenceli hale getirecek. 
WWWw.xbOx.com 

En sert kış koşullarında bile yüksek performans sağlayan Columbia 
Titanium serisi, dayanıklı yapıya sahip ürünleriyle maceralarınızın ortağı olacak. 
www.columbia.com.tr 

Maskülen kumaşları eğlenceli detaylarla birleştiren Brothers x 
Beymen koleksiyonu stilinizi tamamlayacak birçok aksesuar barındırıyor. 
www.beymen.com 

İlhamını kayak sporundan alan “Romain 
Kremer” tasarımı yeni sezon ürünleriyle 
Camper; estetik, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. 
www.camper.com 

Tom Ford'un 
Londra'ya olan tutkusundan esinlenen kokusu Tobacco Vanille, cildinizi baharatlarla harmanlanan etkileyici bir kokuyla buluşturuyor. 
www.tomford.com 

Arzum Okka Minio, muhabbetini bir Türk kahvesiyle taçlandırmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Ürünün farklı renk seçenekleri de mevcut. 
Wwww.arzum.com.ir 


TOBACCO 
YANLAR 


DE BL 
...... 


29 


. 


> info | yemek. 


30 ESO 01:18 


— Çokdeğil; bundan tam üç yıl önce İstanbul yepyeni bir eğlence merkezi kazandı. Yıllarca tarihi bir semt olarak ağırlıkla ticaret merkezlerine ve iş yerlerine ev sahipliği yapan Karaköy; tarihi binaları, gizemli ve dar sokaklarıyla sürpriz bir şekilde eğlence hayatımızın gözdesi oluverdi. 
Hatta gizemli yanı öyle ağır basardı ki; birçoğumuz gün batımından sonra o gizemli sokaklardatek başına yürümeye dahi çekinirdik. Tabii, bunların hepsi birkaç sene öncesinde kaldı. Artıktam tersine, neredeyse sadece tek başımıza gönül rahatlığıyla yürüdüğümüz Karaköy sokaklarıvar. Tabii bu rahatlık daiçinde barındırdığı büyüklü küçüklü kafe, bar ve restoranlardan kaynaklanıyor. Ne de olsa artık Karaköy, günün her saati kafamız estiğince gidip; sanat atölyelerini gezebileceğimiz, kafelerden birinde beş çayı içebileceğimiz, lezzetli bir akşam yemeği yiyebileceğimiz ya da gecenin geç saatlerine kadar eğlenebileceğimiz birbirinden farklı konseptlerde hizmet veren mekânlara ev sahipliği yapıyor. 
Bunlardan biri de Colonie. Ancak yeni adı ve yenilenen yüzüyle takdim etmem gerekirse; Neu X Colonie demeliyim. Yaz döneminde birkaç aylığına tatile çıkan mekân artık yeni dekorasyonu, yeni menüsü ve hatta yeni konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Gülin-Yücel Özalp çiftinin sahibi olduğu 
Neu X Colonie, bundan böyle dahadinamik, daha genç ve daha ra- 


p. 
RR 


Tazelenen Yüzüyle 


NEU X COLONİE 


BİR DÖNEM KARAKÖY'ÜN EN HAVALI MEKÂNI OLARAK 


TANIMLANAN VE HİZMET VEREN COLONIE, BUNDAN BÖYLE 


'NEU X COLONIE' ADI İLE ÇOK DAHA DİNAMİK, GENÇ VE RAHAT BIR ORTAMA EV SAHIPLIĞI YAPIYOR. 


YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


hat. Berlin pub kültürünü sonuna kadar hissedeceğiniz mekân, bundan böyle eskisine nazaran çok daha erken saatlerde gidilebilecek bir adres. 

“Herkese yetecek kadar paylaşımcı...”, “Gerektiği kadar sosyal...” ve “Klasiği sahiplenecek kadar yenilikçi...” yeni konseptini ve yenilenmiş halini bu cümle- 


lerle özetleyen Neu X Colonie, tamamen değiştirilmiş menüsü ve ortamıyla Karaköy'deki eski yerinde müdavimlerini bekliyor. İlk açıldığında Karaköy'ün kimine göre en havalı, kimine göre deen snob mekânı olarak hizmet vermeye başlayan Colonie'de, geçtigimiz yaz sekteye uğrayan eğlence hayatı ve nüksetmeye başlayan 


ekonomik şartlar yüzünden bir müddet işletmeyi askıya alma kararı alınmıştı. Bugüne kadar şimdilerin en popüler modern meyhanesi Rana (yılların Topaz”), Kanyon'daki Escale ve Anadolu Yakası'nda hizmet veren Passage gibi mekânları işleten Özalp çifti, Karaköy'ün cazibesine dayanamamış olacak ki, mekânı yeniden eski adresinde hayata geçirmeye karar verdi. Ancak gerek temasın- da ve gerekse menüsünde “ufak” dokunuşlar yaparak... Eski Colonie'ye gitmişseniz bilirsiniz; neredeyse Karaköy'de konuşlanan diğer bütün mekânlardan farklive uzak bir duruşu vardı. Kimine göre 'snob' kimine göre delüks bir yerdi. Sırf bu duruşu yüzünden kapısından içeri girmeye çekinenler olduğunu bile hatırlarım. Ancak Colonie dediğim gibi o duruşunu değiştirerek artık daha farklı bir felsefeye sahip. Berlin pub kültüründen esinlenerek oluşturulan yeni konsept artık çok daha rahat ve çok daha modern ve dinamik. Üstelik mekânın adı da değişti; Neu X Colonie. 
“Celebration offood, music and drinks” konseptinden yola çıkarak oluşturulan mekân, artık isminin başına gelen 'new (yeni) ile Berlin'den yükselen yeni *sosyalleşme kültürünün bir temsilcisi olarak hizmet veriyor. 

Uzun yıllar gayrimenkul sektöründe çalıştıktan sonra eşinin eğlence sektöründe uzun yıllar hizmet vermesinden dolayı şimdilerin Rana'sı, eskilerin Topaz”ı 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olan mekânın mutfağına girerek yeme&içme sektörüyle tanışan ve bir daha kopamayan Gülin Özalp, bu aralar yenilenen Colonie'yi tekrar hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Karaköy eğlence hayatı ve ağırlıklı olarak ülke genelinde yaşanan sıkıntılar yüzünden Colonie'yi bir müddet kapatma kararı aldıklarını belirtiyor, Özalp: “Yaz dönemini atlattıktan sonra hem semt olarak Karaköy'ü hem de mekânımız Colonie'yi çok sevdiğimiz için adında ve konseptinde değişimler yaparak yeniden açma kararı aldık. 
Neu X Colonie adı altında mekânın konseptini tamamen değiştirdik. Adında da yer aldığı gibi artık “yeni” olduğu için yenilenmiş bir Colonie olsun istedik. Mesela; daha önce gerek dekorasyonunda ve gerekse menüde Uzak Doğu esintilerini sonuna kadar hissederdiniz. Ancak artık yerel dokunuşlar hâkim. Artık tamamen modernize edilmiş Türk mutfağı diyebiliriz. İthal peynirler yerine artık yerel peynirleri tercih ediyoruz. Dekorasyonda da; Karaköy'ün ara sokaklarının duvarlarında görebileceğiniz graffiti'leri Neu X Colonie'nin içine taşıdık. 
Öncesine nazaran çok daha rahat bir ortam yaratmaya çalıştık. Berlin pub kültüründen yola çıkarak gastro pub ortamı sunuyoruz. 
Hem kendimiz hem de misafirlerimiz rahat edelim, istedik. Paylaşımcı, rahat ve açık bir mekân olsun istedik. Artık müşteriler şık ama salaş, sokak yemeklerini bile rahatlıkla yiyebilecekleri bir adrese gelmek istiyor. Dolayısıyla bizdetam da bu tarzda bir ortam sunmak istedik. Paylaşımı sundugumuz için menüde de “paylaşımcr tatlar yer alıyor.” 

Yemek ve içki etrafında sosyalleşme kültürünün ilk örneklerinden sayılan “pub” geleneğini, özüne sadık kalacak şekilde yeniden yorumlayan mekân, son derece rahat ve doğal bir ortam sunuyor artık. Bunu mekânın yeni dekorasyonunda dahi hissedebiliyorsunuz. Sokak sanatının yani graffiti kültürünü dekorasyonuna taşıyan Neu X Colonie, artık kıyafet kodu endişesi ya da kiminle gidileceği telaşı olmadan rahatlıkla uğranılacak bir adres. Zaten bunu, son derece geniş tutulmuş biramenüsünden hemen anlıyorsunuz. Sonuçta pub kültürü geldiğine göre; birbirinden farklı bira çeşitlerinin olması da bir o kadar doğal. 

Hem Karaköy'ün sanat dolu sokaklarından hem de semte yakın mahalleler Cihangir ve Galata sakinlerine de hitap etmek üzere yenilenen mekân, bundan böyle kıyafet konusunda hiç kaygılanmadan, salaş bir ortam sunyor. Tamamen “gastro pub” olmak üzere yola çıkan Neu X Colonie; rahatlığı, modernizmi ve genç duruşu o kadar çok benimsiyor ve uyguluyor ki, sunduğu menünün dışına çıkarak sadece Pazar günlerine özel bir hizmet de veriyor: “Pazar Kafası”. “Pazar kafası konseptinde mekânın hemen kapısının önünde barbekü yapılıyor. 


Balık ekmek, sucuk ekmek, tavuk kanat ya da kokoreç! Yanlarında da craft biralar servis ediliyor. 

Mekân, Salı'dan Pazar'a hizmet veriyor, yani Pazartesi günleri kapalı. Akşamüzeri saat 17:00'de servise başlanan Neu X Colonie'nin mutfağı gece saat 23:00'e kadar açık ancak yemek yemeden saat 02:00 ya da 03:00'e kadar eğlenmek mümkün. Bu arada Perşembe'den Pazar'a erken saatlerde DJ performansı başlıyor. Kahvaltı ve brunch gibi erken servis anlayışı burada yok. Fiyattan ziyade kaliteden yola çıkarak işletme felsefesi sunan Neu X Colonie, neredeyse her kesimden müşterinin hiç tereddüt etmeden gelebilme lüksünü sunmayı hedefliyor. 

İç mekân olarak terasıyla birlikte 170 kişiyi aynı anda ağırlayabilen Neu X Colonie, özel organizyonlara da yeşil ışık yakıyor. 

Gelelim 15 kişilik bir ekibin hizmet verdiği mutfağına ve sunduklarına... Mutfağın şefi daha önce Babylon, Kilimanjaro ve Topaz'da şeflik yapmış olan Mustafa Çoruk. Eski menüyü tamamen doğallaştıran ve azaltarak çok daha özel bir menü hazırlamış. Gelelim meraklısına menüyü anlatmaya... Paylaşımcı bir yer olmaya gayret gösterdikleri için bunu menülerine de yansıtmışlar. Dolayısıyla “Ortaya Tahtada”, “Ortaya Soğuklar” ve “Ortaya Sıcaklar” 


gibi başlıklar var menüde. “Ortaya Tahtada'; ev yapımı somon pastırması, tarama, isli palamut, roka, turp ve kıtır ekmekten oluşan “Denizden Çıkanlar” (57 TL), salami, pastirami, füme et, roka ve karamelize incirden oluşan “Kuru Et Tabağr (52 TL gibilezzetler yer alıyor. “Ortaya Soğuklar'da ise “Steak Tartar (42 TL), “Narlı Humus” (22 TL), “Kırmızı Pancarlı Salata, kaymak ve vişne ile 
(28 TL), “Burrata Peyniri roka, kızarmış ekmek ve tatlı domates salatasıile (26 TL) tercih edilebilir. 
Ana yemekten önce sıcak bir şeyler atıştırmak isteyenler de; “Çıtır Kabak Tuzlu Yoğurt, Girit Kabak Kızartmas” (24 TL), Kalamar 
Tava (28 TL), “Kıvırcık Patates” 
(15 TL), “Lavaş Üstü Kokoreç (32 
TL) ya datadına bakmanızı mutlaka tavsiye ettiğim “Izgara Ahtapot”(36 TL) yiyebilir. 

Başta da belirttiğim gibi; menü eskisine oranla artık çok daha sade. Öyle abartılı abartılı, insanın kafasını karıştıracak kadar tıklım tıklım bir yemek listesi yok önünüzde. Dolayısıyla canınız et mi balık mı yoksa tavuk mu istiyor, buna göre menüden hemen seçiminizi yapabiliyorsunuz. Ana yemeklerden de tavsiye edeceklerimin başında “Ekşili Mantr (32 
TL), Dana Antrikot Kavrulmuş 
Fırın Patates, roka (62 TL), 1zgara Köfte Ev Yapımı Acuka, Patates Kavurması Fırında (34 TL), “Palamut Pilaki Odun Ateşinde Pişirilmiş Köz Sebze, Palamut, Kızarmış Ekmek (54 TL) ve “Lor Peynirli Köy Eriştesi” (32 TL) geliyor. Hamur işlerine düşkün olanlara göre de menüde bir şeyler mevcut. “Margarita (27 TL), 
“Mini Pide Üçlüsü fıstıklı, kuşbaşı patlıcanlı, kaşar peynir domates- 
1 (36 TL), “Kokoreç Pide (32 TL) 
Neu X Colonie'nin iddialı lezzetlerinin başında geliyor. 

Tatlısız yapamayanlara da 
“Tahinli Fırında Kek Paylaşım- 

Ir (dilimi 18 TL) ve “Bal Kabaklı Cheesecake'i (24 TL) mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. 
Bu arada 200 kişiye yakın bir kişi kapasitesi olduğu için buraya çat kapı gitmeniz mümkün. Her şekilde kendinize bir yer bulabilirsiniz.# 


mekân 
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Nişantaş 


R. 


'nda Bir Viyanalı 


GERÇEK BİR ŞİNİTZEL YEMENİN KEYFİNİ SÜREBİLMEK İÇİN BURADAN TA VİYANA'YA GİTME LÜKSÜNE SAHİP OLMAYABİLİRSİNİZ. ANCAK O “GERÇEK ŞİNİTZEL SİZE ÇOK YAKIN BİR MESAFEDE OLABİLİR. NİŞANTAŞI'NDA HİZMET VEREN CAFE WEN, ŞİMDİ YENİLENEN YÜZÜYLE MERAKLILARINI BEKLİYOR. 


Nişantaşı'nın tam 27 yıldır zarif mekânı olarak hizmet veren Cafe Wien, gerçek Viyanalezzetlerini ve şıklığını keşfedebileceğiniz bir adres. Avrupa'nın sanat geçmişine ve tarihine damgasını vurmuş eşsiz şehirlerden biri olan Viyana'nın en önemli değerlerinden biride kafe kültürü. Tabii bunu birebir yaşamak için buradan kalkıp Viyana'ya gitme lüksünüz ya da vaktiniz olmayabilir. 
Bunun için belki de size en yakın mesafede bulunan Cafe Wien ile bir an önce tanışmanızda fayda var. Çünkü Nişantaşı'nda tam 27 
yıldır gerçek bir Viyanalı olarak hizmet veren kafe, Viyana'ya ait hangi lezzeti arıyorsanız, size lâyıkıyla sunuyor. 

İlk kez 1989 yılında, Teşvikiye Atiye Sokak'ta sadece Viyana pasta ve kahvelerini sunan bir mekân olarak açılan Cafe Wien, bugüne kadar geçen yıllar içinde pasta ve kahve konusunda neredeyse bir okul haline geldi. Bugünlerde yeni yerinde yani Nişantaşı Reasürans Pasajı içinde hizmet veren Cafe Wien, sadece damaklarda tat bırakmaya 


YAZI SEDA KARAN 


hitap etmiyor; aynı zamanda mekânın duvarlarında sergilenen Viyanalı ünlü ressam Klimt'in reprodüksiyonlarıyla, ünlü Viyana vals balolarını canlandıran resimlerle, valsin kralı olarak bilinen Johann Strauss'un seçkin besteleriyle de sizi Avrupa'nın kalbine bir anda götürüyor. 

Cafe Wien'de Viyanalı kahve ve tatlı ustalarının bizzat hazırladığı kahve ve tatlı reçeteleri 27 yıldır aynılezzet ve kalitede hazırlanıyor. Yüksek kalitede hazırlanan bu özgün tatların hepsinde özel olarak seçilmiş malzemeler kullanılıyor. Sachertorte ve Apfelstrudel gibi tatlılar, Wiener Melange, Mozart, Einspanner gibi kahveler eşliğinde sunuluyor. 

Öğle ve akşam yemeklerinde Avusturya mutfağına özgü Schnitzel, Bratwurst, Macar Gulaş beraberinde çok çeşitli ithal biralar ve seçkin yerli şarap çeşitleri ile sofraya geliyor. 
Viyana'nın kafe kültürüne uygun olarak Cafe Wien ekibi misafirlerini evlerinde hissettirecek şekilde ağırlıyor. 4 
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LAR ÖNEMLİ'BİR KÜLTÜREL 
INA YAPTIĞI KATKILARLA 


ElHamra Sarayı, Granada 
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İspanya'nın güzel bölgesi Endülüs, görkemli sarayları ve etkileyici atmosferi kadar; herkesin birbirinin dilinde felsefe yaptığı çok kültürlü yapısıylada medeniyet tarihine bambaşka bir katkı sağladı. Bu özel kültür, kendini değiştirip dönüştürürken bütün bilgisini kendinden sonrakilere aktarmayı başardı. 

Emeviler'in ünlü komutanı Tarık bin Ziyad'ın 711 yılında, ordusuyla Afrika'dan İspanya'ya geçişiyle başlayan 
Endülüs dönemi, bugün bile yarattığı kozmopolit havayla ve birlikte yaşama sanatına yaptığı katkılarla hatırlanıyor. Bu ünlü seferde, yerel Berberiler'den biri olan Tarık bin Ziyad, ordusuna “Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman var.” dediği ve askerlerin olası bir geri dönüş ümidini de tüm gemileri yakarak bitirdiği anlatılan efsaneler arasında. Ünlü komutan 
Tarık bin Ziyad, bugün ismini verdiği; Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan, Arapçada “Tarık'ın Dağı anlamına gelen Cebel-i Tarık Boğazı ile de hatırlanıyor. 

Tarık Bin Ziyad'ın fethi sırasında İber Yarımadası, Britanya'nın kıtadaki son kolonisi konumundaydı. Bölgeye hâkim olan Vizigotlar, Tarık bin Ziyad'ın 10 bin kişilik ordusuna yenilerek İberya'nın büyük bir kısmını kaybetti. Emeviler'in buradaki hâkimiyetini pekiştiren unsur ise bölge halkının kralların ve derebeylerin koyduğu ağır vergileri artık ödemek istemeyişi ve yeni yönetime çok çabuk adapte olmasıydı. Bu işbirliği, kurulacak ve geliştirilecek yeni kentlerle bölgenin kaderini tamamen değiştirdi. 

11. yüzyıla kadar Kordoba, 13. 
yüzyıla kadar Sevilla ve 15. yüzyıla kadar da Granada, Mağribi İspanya'nın kültürel merkezlerindendi. Endülüs'ün o dönem- ki başkenti Kordoba, baş döndürücü ve büyüleyici bir kültür kentiydi. Felsefeciler kenti olarak da bilinen Kordoba, Avrupa'nın ilk tıp fakültesine ev 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sahipliği yapıyordu. 600'ün üzerindeki kütüphane ve bir milyonun üzerinde el yazması kitap Kordoba'yı döneminin kültürel ve sanatsal merkezi haline getirmişti. Yaklaşık yarım milyonluk nüfusu olan kentin bereketli toprakları, Endülüs Emevi Devleti'ni olağanüstü bir zenginliğe kavuşturmuştu. Kordoba, Avrupa'da ilk defa kent aydınlatmasının kullanıldığı müreffeh bir merkezdi. Ünlü tarihçi Draper, bu dönem için şöyle söyler: “Londra ve Paris'in karanlık sokaklarında insanlar çamura batmadan evlerine dönemezken, Kurtuba'nın (Kordoba) taş döşeli aydınlık kaldırımlarında yürüme- nin zevkine varıyorlardı.” 
Kordoba bilgi konusunda döneminin öncüleri olan Bağdat ve Kahire ile yarışacak düzeye gelmişti. Doğu'nun yıldızı Bağdat'ta Eski Roma, Çin, 
Hint, İran, Mısır, Kuzey Afrika, Yunan ve Bizans uygarlıklarına ait bilimsel eserler Arapça- ya çevriliyor ve bilim adamları hayatlarını bu bilgileri geliştirmeye adıyordu. Avrupa'yı Orta Çağ'ın karanlığının sardığı bu yüzyıllarda, Mağribiler de Bağdat halifeleri gibi aydın- 


lığı arıyordu. Fizikten kimya- ya, astronomiden tıp alanına kadar pek çok alanda çalışmalar yapılıyordu. Bu dönemde “Endülüs'ün Öklidii olarak bilinen Mesleme el-Mecriti, ticari aritmetik ve astronomi üzerine bir okul kurarak organize bilimsel araştırmaların temelini atmış; bir başka bilim adamı Zehravi (Batı'da 'Albucasis” ismiyle biliniyor.) ise ilk fıtık ameliyatını yapan cerrah olarak tarihe geçmişti. Cerrahi alanında yeni metotlar ve aletler keşfeden Zehravi'nin tıp alanında yazdığı 1.500 sayfalık El-Tasrif isimli eser, 17 yüzyılın sonlarına kadar Avrupa tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuş ve ünlü hekimin geliştirdiği 200'e yakın cerrahi alet de bu alanın kaderini değiştirmişti. Evrensel usturlabın mucidi olarak bilinen Zerkali ise astronomi alanında- ki çalışmaları ve icat ettiği Safiha isimli evrensel usturlabıyla Alfonso Tablolarının yapılmasına katkıda bulunmuştu. Câbir b. Eflah (Batı'da Geber olarak biliniyor.) ise yazacağı eserle 
Antik Yunan filozofu Batlamyus'un yanlışlarını düzelterek astronomiye önemli katkılar 


Plazade 
Americana, 
Sevilla 


ENDÜLÜS'UN İNCİLERİ 
*GRANADA: Granada, dillere destan Elhamra Sarayı'yla bölgenin en ünlü kenti konumunda. Beyaza boyalı evleriyle Mağribi kültürünün izlerini taşıyan bu güzel kent, alkolün yanında mezelerin ücretsiz olduğu geleneksel mutfağıyla da ünlü. Ünlü şair Federico Garcia Lorca'nın evi, görülecekler arasında. 


*KORDOBA: Dar sokakları ve ağırbaşlı tavrıyla sakin ve düzenli bir görüntüye sahip olan Kordoba, Kurtuba Camii'ne de ev sahipliği yapıyor. Şehir, her yanı saran portakal ağaçlarıyla başka bir âlemde olduğunuzu düşündürtüyor. 


*SEVILLA: Mağrip Kalesi ve Alcazar Sarayı gibi yapılarıyla ünlü bu güzel kent, Emevi Devleti'nden sonra İspanya'da kalan Arap sanatçılar ile Hıristiyan sanatçıların birlikte yaptıkları dekoratif tarzdaki 'mudejar' üsluplu yapılarıyla görülmeye değer. Flamenko ezgilerinin doğduğu bu topraklar, tapas barlarıyla da ünlü. 


*MALAGA: Endülüs'ün son büyük liman enti olan Malaga, irili ufaklı sokakların ep aynı yere çıktığı küçük bir sahil 

enti. Güneşin akşam saat 22:00'da battığı bu küçük kentte Alkazaba 

alesi, görülecekler arasında. Malaga, Picasso'nun da doğduğu topraklar. 
Picasso Müzesi'ni de görmek şart. 


*VALENSİYA: Avrupa'nın yükselen entlerinden biri olan Valensiya, 

İspanya'nın üçüncü büyük kenti. Eski 

yerleşim yeri olan Barrio del Carmen 

ile son yıllarda mutenalaştırılan Rusaffa 

semtine kadar pek çok görülecek 

yeri olan kentin tarihi ise LAlmoina'da 

eşfedilebilir. 

*TOLEDO: Alcazar Sarayı ve Alcazar 

de Toledo gibi yapılarıyla ünlü, taştan 

ent Toledo, aynı zamanda Cervantes'in 

ahramanı Don Kişot'un da memleketi. 

Toledo, Roma'dan Mağribiler'e uzanan 

tarihi kadar İspanya İç Savaşı'nda 

Franco rejimine karşı geliştirilen direniş 

areketleriyle de ünlü. 


NE YENİR? 


Endülüs deniz mahsulleri, et ve sebzeye dayalı bir mutfağa sahip. 
Hem Akdeniz'in hem de Atlas Okyanusu'nun bereketini sofraya taşıyan mutfak, çok farklı deniz ürünlerinin kullanıldığı yemekleriyle ünlü. İspanyol yeme içme ültürünün ayrılmaz bir parçası olan tapasın doğduğu topraklar olarak da bilinen Endülüs'te kızartmalar da yemeklerin ayrılmaz bir parçası. 
Hıristiyan, Yahudi ve Arap yemek 


ElHamra Sarayı, 
Granada 


GÖRMEDEN DÖNME 


*ELHAMRA SARAYI 

Mağribi Uygarlığı'nın yüksek estetik anlayışının ifadesi olan Elhamra Sarayı, birbirinden güzel bahçeleri ve Nasri Sarayı'yla ünlü. Mağribi lüksünün ve şıklığının simgesi olan bu güzel saray, duvar süsleri ve seramiklerle kaplı salonlarıyla da büyüleyici. 13 ila 15. 
yüzyıllar arasında inşa edilen görkemli saray, Mağribiler'den kalan en önemli yapı konumunda. Sarayı gündüz ya da gece turlarıyla gezmek mümkün. 


*KURTUBA CAMİİ ordaba'daki 600 camiinin en ihtişamlısı olan yapı, Arapça 'mescit” kelimesinden türetilen Mezguita ismiyle biliniyor. 785 yılında Endülüs İslam Devleti'nin kurucusu Abdurrahman zamanında, 10 yılda inşa edilen Camii'nin yapımı çeşitli eklemelerle 990 yılına kadar sürdü. Bu olağanüstü yapı, 10m yüksekliğindeki .419 adet sütunuyla eşsiz bir güzelliğe sahip. Yapı, 1236 yılında Endülüs İslam Devleti'nin Kordoba'yı kaybetmesinin ardından katedrale çevrildi. 


kültürünün iç içe geçtiği Endülüs'te, özellikle tatlılar Arap mutfağından etkilenmiş. Soğuk içilen çorba Gaspacho; kızarmış küçük balık çeşitlerinden oluşan bir tapas çeşidi olan Pescaita Frito; öküz kuyruğunun dış derisinden soyularak yahni 

veya çorba şeklinde servis edilen Rabo de Toro ile un, şeker, süt ve fındıkla yapılan kurabiye Polvoron, Endülüs'te deneyebilecekleriniz arasında. 


yapmıştı. Bir başka âlim; İbn-i 
Rüşd (Batı dünyasında Averroesismi ile tanınıyor.) ise ömrünü Aristo'nun mirasını yeniden keşfetmeye adamıştı. Tıp alanının öncülerinden biri sayılan El-Gafiki ise gözün anatomisi, sağlığı, hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi hakkında çığır açıcı buluşlar yapmıştı. E|-Gafiki, yazdığı Külliyât fit-Tıp isimlitıp ansiklopedisinde hastalıkları tek tek anlatıyor ve mesela bir insanın hayatı boyunca ikinci bir defa çiçek hastalığına yakalanamayacağını ya da gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu ilk defa ele alıyordu. 
Bilginin çok değerli olduğu bu topraklarda Müslüman Arap ve Berberiler ile Hıristiyanlar ve Yahudiler el ele verip Latince, Arapça ve İbranice dillerinde matematik, astronomi, felsefe, tıp ve ilahiyat alanında çok kültürlü bir yapıyı inşa ediyordu. 
Endülüs, Bağdat ile birlikte belki de tarih boyunca bir İslam uygarlığının ulaştığı en yüksek mertebelerden biriydi. Bu kadim kültür, kendini yansıtma olanağı bulduğu her alanda kendini göstermiş; kozmopolit kültürüyle şiirde, müzikte, dilde, dansta, kıyafet- 


lerde ve yemek kültüründe olağanüstü bir dönüşüme imza atmıştı. Doğu'nun gamlı müziği bu topraklarda İspanyol ezgilerine karışarak Flamenko müziğini ortaya çıkarmış; Dogu'nun dillere destan masallarıda yüzyıllar içinde Batı masallarına alt yapı oluşturmuştu. 
Bilimsel ve kültürel üretimin en üst düzeyde olduğu Endülüs döneminde, her şey hümanizmanın parçalarını taşıyordu. Güney'in yaşadığı bu erken Rönesans döneminde kültürler ve diller arası zenginlik, tüm halkların hep birlikte kardeşçesine birlikte yaşama sanatını geliştirmesini sağladı. Antik Yunan ve Roma'nın kültürel birikimini korumakla kalmayıp onları geliştiren ve Batı'nın Klasik Dönem'den Rönesans'a uzanan yolunu hızlandıran Endülüs kültürü, medeniyet tarihinin ayrılmaz bir parçası oldu. 
Endülüs'ü önemli bir medeniyet haline getiren Mesleme el-Mecriti, Zehravi, İbn-i Rüşd, 
Câbir b. Eflah ve El-Gafiki gibifilozof ve bilim adamlarının eserleri, Orta Çağ karanlığını delen Rönesans felsefesine zemin hazırladı. 

Endülüs'te sonun başlan- 


gıcı ise Toledo'nun (Teleytu- ya) 1085 yılında saldırılar sonucunda düşmesiyle başladı. Bu tarihten itibaren Toledo'da ünlü “Çeviri Hareketi” başlamış ve Avrupa'nın pek çok kentinden gelen bilim adamı, kütüphane ve üniversitelerde çalışarak Endülüs'ün bilimini ve felsefesini kendi dillerine çevirmiş ve tüm Avrupa'ya yayılacak olan aydınlanmacı kültüre zemin hazırlamışlardı. İç çatışmalar, tek tek kentlerin kaybedilmesi ve son olarak 1492 yılında Granada Sultanlığı'nın (Gırna- ta) kaybıyla Mağribiler, 780 yıllık bir hâkimiyetin ardından İspanya'dan çekildi. Ancak geriye izleri hemen silinemeyecek kadim bir kültür bıraktılar. 
Fenikelilerden Roma kültürüne; Avrupalı derebeylerden İspanyol krallarına, Yahudi halklarından İslam medeniyetine... İberya, bugün hâlâ birbirine karışan medeniyetlerinizlerine ev sahipliği yapıyor. 
Yüzyıllar boyunca çok kültürlü bir yapının inşa edildiği ve İspanyol kültürünü biçimlendiren öğeleri taşıyan Endülüs ruhu, Toledo, Malaga, Valensiya, Sevilla, Kordoba ve Granada 
sokaklarında hâlâ yaşıyor. 4 
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Deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkardığımız yaz tatili her ne kadar keyifli ve kısa süreli olduğu için unutulmaz olsa da kar tatilinin de tadı bir başka oluyor. Düşünsenize; bembeyaz bir kar manzarasına karşı sıcacık bir ortamda, şömine karşısında kahveniziyudumluyor, ağaçların arasında tertemiz bir havada yürüyüşünüzü yapıyor ya da özgürce kayak yapmanın tadını çıkarıyorsunuz... Şöyle kısa bir süreliğine de olsa hayalini kurmak güzel değil mi? Ancak şimdi bu hayali bir “tık? daha öteye taşıyor ve sizi gerçek bir tatil ortamına davet ediyoruz. Çünkü tüm bunları yapabileceğiniz bir adres var: Golden Key Kartalkaya! 

Golden Key Kartalkaya dendi mi, keyifli ve güzel bir kar tatili yapmanın da zamanı gelmiş demektir. İster özgürce kış sporları yapın ister açık havada yürüyüş yapın yada şömine karşısında ayaklarınızı uzatıp din- 


38 ESO 01:18 


Kar Tatilinin Yeni Gözdesi 


Golden Key Kartalkaya 


ARTIK KIŞ GELDİĞİNE GÖRE ŞÖYLE DOYA DOYA, TERTEMİZ BİR HAVADA BEMBEYAZ KARIN TADINI ÇIKARMAK GEREKİR. KIŞ DENİNCE AKLA GELEN İLK ADRESLERDEN BİRİ OLAN GOLDEN KEY KARTALKAYA, BİR KAYAK TUTKUNU OLMASANIZ DA SİZE KEYİFLİ BİR ORTAM SUNUYOR. 


YAZI SEDA KARAN 


lenin... Tüm bunları tek bir çatı altında yapmanız mümkün. 

Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da açılan Golden Key Chalet, 43 odalı bir butik otel. Golden Key Butik Oteller Grubu'nun devamı olan Golden Key Kartalkaya; konforlu ve rahat odaları, sıcak atmosferi, özel ve seçkin servis anlayışı, restoranlarında sunduğu lezzetli ortamları ile kış turizmine yeni bir soluk getirdi. 

Kartalkaya'ya vardığınızda kırmızı rengiyle hemen dikkati çeken binası ile otel, şimdiden Avrupa'nın en iddialı kayak otellerinden biri olmaya aday. Mimarisi, tasarım kurgusu ve dekorasyonunda Parisli genç tasarım ofisi LEA Architecture&Design'ın imzası MEVCUİ. 

Türk yayla mimarisinin hâkim olduğu bölgede inşa edilen yapı, yerel mimari form- 


A? 


ların ve klasik Chalet tipolojisinin modern bir yorumu olarak ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin “En İyi Beton Prefabrik Yapı” ödülüne lâyık görülen bina, gün ışığı ve muhteşem çevre manzarasından optimum faydalanacak şekilde tasarlanmış. 

Büyük pencereleri ve konumu sayesinde otelin tüm mekânları hem aydınlık hem de Alpleri aratmayan Köroğlu Dağları ile iç içe konuşlanıyor. İç mekânlarda tamamen doğal malzemeler kullanılmaya özen gösterilmiş. 
Kayrak taşı, meşe rabıta ve ahşap kaplamaların sıcaklaştırdığı otelin tüm alanlarında yer yer bürüt beton ve metal taşıyıcılar açık- ta bırakılmış. Golden Key Kartalkaya iç ve dış tasarımın oluşturduğu konsept bütünlügü ile gerçek bir “tasarım oteli” diyebiliriz. 

Golden Key Kartalkaya'da açık büfe restoranın yanı sıra Brasserie Cafe, ala carte restoran, SPA merkezi (Şehrin sıkıntısını, stresini ve günün yorgunluğunu üzerinizden atacak, ruh ve bedeninize dinginlik katacak alternatif terapiler), yüzme havuzu, relax lounge, çocuk oyun odaları, mini butik, spor salonu, keyifle vakif geçirebileceğiniz şömine köşeleri, kayak ve toplantı odaları da mevcut. Dolayısıyla burası sadece kar sporları oteli değil; kar sporu yapmayanların da- 


hison derece eğlenceli ve keyifli bir tatil yapabileceği bir adres. 

Standart odaların 33m”lik olduğu otelde aynı zamanda 40m?büyüklüğünde loft tarzı dubleks süitler, geniş aileler için özel odalar, “king? süitler ve aynı zamanda beyaz-yeşil manzaraya hakim, özel tasarlanmış Tomantic suit'ler de yer alıyor. Özellikle odaların manzaraya konumları ve farklı pencere formları sayesinde otelde her kalışınızda farklı bir odada kalıyor hissine kapılıyorsunuz. 

Otelin konuğu olmasanız da; günübirlik kısa tatiller için Brasserie'nin şöminesi karşısında kayak sonrası yorgunluğunuzu attıktan sonra, menüsünü Toskana”lı İtalyan aşçı Giancarlo Talerico ve ekibinin hazırladığı yemeklerin tadına bakabilir, ardından gece- ye yine Brasserie'nin barında, devam edebilirsiniz.H 
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Hayal Tacirleri 


KRİPTO PARA BİRİMLERİNE OLAN MÜTHİŞ İLGİ RAKAMLARA YANSIDI. GETİRİLERDEN İŞLEM HACİMLERİNE YAŞANAN BÜYÜMENİN DEVASA OLMASI DEVLET OTORİTELERİNİ BU ALANA MÜDAHALE ETMEYE ZORLUYOR. ARACILARIN YÜKSEK KOMİSYON ÜCRETLERİ İSE HERKESİN ŞİKÂYETİ OLMAYA DEVAM EDİYOR. 


YAZI ADİL UÇAR 


adil.ucar&forbes.com.tr 


Kripto para birimlerine (ki para birimi demek ne kadar doğru tartışılır) ilgi o kadar yüksek ki rakamlar artık dudak uçuklatacak hale gelmiş durumda. Bitcoin'in fiyatı geçen ay ortasında 18.300 dolara çıktı ve yıllık değer kazancı 91.828 oldu. Bu absürt yükseliş oranı şaka degil. Zira yılbaşında 15,2 milyar olan toplam değer © 1.909 artarak 306 
milyar dolara çıkarken günlük işlem hacmi de 220 milyon dolardan 967.602 artışla 16,6 milyar doları gördü. Fiyat hareketleri o kadar oynak ki günlük 300 dolarlık düşüş ya da yükselişler artık -her ne kadar yatırımcılarına saç baş yoldursa da- kanıksanmış durumda. Coinmarketcap.com'un verilerine göre bugün Bitcoin haricinde 1.368 altcoin bulunuyor. Kripto paraların toplam pazar değeri ise 616 milyar dolara ulaştı. Açıkçası Bitcoin ve türevleri olan altcoinler; kafadan çatlak olan, ne zaman ne yapacağı bilinmeyen ancak gün sonunda müthiş bir icat ortaya koyan 'çılgın profesör” muamelesi görüyor. Benim aklıma “Geleceğe Dönüş serisindeki Doktor Emmet Brown geliyor ister istemez... 

Tabii rakamlar çığırından çıkıp da artan ilgiyi teyit edince artık Bitcoin-altcoin'ler ile ilgili açıklamalar günlük olarak ekrana düşmeye başladı. Bir yanda çılgın artışlarla parasını üçe beşe katlayanları görürken diğer tarafta yeni çıkan altcoinler ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Ve belki de en önemlisi 'devlet'in gerek denetleyici kurumlarıyla gerek merkez bankaları gerekse vergi yasalarıyla artık kriptopara ticaretine el atmaya hazırlanması yatırımcıları tedirgin ediyor. 
Ve kripto para ticareti tabana yayıldıkça borsalardan, cüzdan hizmetlerinden, alınan komisyonların fahiş fiyatlarından yakınanların sayısı da artıyor. Her yükseliş ya da düşüş sırasında ekranda gördüğü değerden elindeki kripto parayı alıp/satamayanların serzenişleri çoğalıyor. 

Açıkçası kripto paraların fiyat hareketlerini mantıklı bir analizini yapmak mümkün değil. Diğer bütün nedenleri bir kenara bırakırsak sadece bu bile benim kripto paralara karşı şüpheci yaklaşmama yetiyor. Mesela finansal araçların trendlerini direkt etkileyen ve temel bir gösterge olan faiz oranları ile Bitcoin arasındaki ilişki henüz başlamış değil. Bu nedenle Dr. Brown şimdilik bana sadece ekranda güzel görünüyor. 

Elbette bu şüpheci yaklaşım “fırsatçı” yatırımcıları durdurmaya yetmez. Ve “Sakın kripto paralara yatırım yapmayın.” gibi bir tavsiye vermek haddime değil. Ancak kripto paralardaki fiyat artışlarının sadece spekülasyon olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Evet, 100 dolar almak bir spekülasyondur, doların önümüzdeki dönemde değerinin artacağı beklentisi satın alınır. Ancak doların arkasında ABD, TL'nin arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti var. Kripto paralar ise sadece alıcıve satıcılardan oluşan bir pazar. Alınıp satılan bir hizmet de yok. S1- nırlı ve belki de göstermelik birkaç hizmet açıkçası bana güven vermiyor. Hafta sonu gezerken kripto para verip döner yiyebiliyorsam ona yatırım yaparım. Böyle bir gerçeklik henüz yok. Zaten bu nedenle geçen ay kripto para çılgınlığının tarihin ilk balonu olduğu varsayılan Hollanda'daki Lale Balonu ile benzetenler çıktı. 1637'de lale fiyatıbir zanaatkarın 10 yıllık kazancına eşitlenmiş ve arkasından gelişen süreçte balon patlamıştı. 

Açıkçası kripto paraların arkasında bir lale bile yok. Bu yüzden şu anda yaşananları 2000'de ABD'de patlayan dot.com balonuna benzetiyorum. Detaylar internette bol bol var, özetle 1990'lı yıllarda bugünkü internet hizmetlerinin hayalini satan yüzlerce şirket Nasdag borsasın- da halka açılmış, milyarlarca dolar bu şirketlere akmıştı. 400'ü bulan şirket ve toplam 1,3 trilyon dolarlık yatırım bir anda patladı ve buhar oldu. Hayal tacirleri zengin, yatırımcılar ise bitap oldu. 

Elbette dot.com balonu dönemine göre teknolojinin gelişme hızı- nın müthiş derecede arttığını söyleyebiliriz. Mobil teknolojiler, kolaylık ve ulaşılabilirlik küreselleşmeyi cebimize soktu. Blok zinciri teknolojisi birçok alanda değişiklik, kolaylık ve yenilik getirecek. Ancak “Kripto paralar, gelecektir.” gibi iddialı bir söylem getirmek için bence biraz erken. 

Bu köhne düşünceler teknolojiye, yeniliğe karşı gibi görünse de biraz temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Kolay para kazanmak elbette mümkün ancak kolay para kaybetmenin de mümkün olduğu unutulmamalı. 

Yakında devletler kripto paralara vergi getirecek ve düzenlemelere tabi tutacak. Bu gerçekleşip regüle bir piyasa oluştuğunda zaten bankalar kendilerini hazırlayacak ve yüksek işlem ücretleri tarih olacak. 
Bu nedenle portföyünüzü zorlamayacak miktarlarda kripto para deneyimi yaşamak hem güvenli hem de mantıklı görünüyor. 4 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 
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ONUR TÜRK 


Turizmi kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan 'Bavulier.com'un CEO'su ve kurucu ortağı Onur Türk'ü kariyerinden iş dünyasındaki olmazsa olmazlarına birçok soru ile yakın markajımıza aldık. 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 


“Hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih etmekti. Üniversitenin köklü 


geçmişi ve analitik zekâsı yüksek kişilerle bir arada olmak bana çok şey kattı.” 


: - PP e 
İm b. vi e ği yi 
“Üniversite yıllarım toplumsal fayda üzerinde yoğunlaştığım bir dönemdi. Bu doğrultuda kurduğumuz IRECO isimli yenilikçi kulüpteki 


uluslararası projelerimiz Dünya Ekonomik Forumu'nun dahi ilgisini çekmişti.” 


“Bavulier.com teknoloji odaklı bir bagaj turizm /taşımacılık hizmeti. Platformumuz yolculara bagajlarını istedikleri zaman istedikleri yerde teslim alma ve yine istedikleri yer ve zamanda teslim etme hizmeti veriyor.” 


“Verdiğimiz hizmetle seyahatlerinin ilk ve son günlerinde yolcuları bavullarını taşıma derdinden kurtarıyoruz. Bu hizmetle ayrıca Türk turizmine de katkıda bulunacağımıza inanıyorum.” 
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2008-2014 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
- İşletme 
Mühendisliği 


2010-2013 
IRECO 
— Kurucu, Yönetim 
Kurulu Başkanı 
(Gönüllü) 


2014-2016 
Türk Hava Yolları 
- Pazarlama Satış 

Uzmanı 


2016-2017 
Root Games Co. 
— Pazarlama Kurulu 
Başkanı 


Global Shapers 
Community 
— Sorumlu (Gönüllü) 


2017- 
Bavulier.com 
— Kurucu Ortak & 
(0110) 


Global Shapers 
Community 
— Sosyal Sorumlu 
(€7e)4151119)) 


“Bavulier.com ekibi olarak amacımız İstanbul'a veya İstanbul'dan seyahat eden yolcuların seyahat kalitesini artırmak ve zamanla hizmetimizi bir “olmazsa olmaz” haline getirmek.” 


“Iş dünyasındaki idollerim Türkiye'de Vehbi Koç ve Hüsnü Özyeğin. Uluslararası arenada ise Bill Gates ve Steve Jobs. Fakat bir parantez açarak Ayhan Sicimoğlu'ndan da etkilendiğimi belirtmem gerek.” 


“Yoğun iştemposunun stresinden kurtulmak için bir gezintiye çıkar, kitap okur ya da dizilere göz atarım. Ancak beni en çok rahatlatan, geriye dönüp baktığımda doğru yolda ilerliyor olduğumu görmektir.” 


“En büyük tutkum üretmek. Topluma, 

ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeler üretmeyi seviyorum ve ömrümün sonuna kadar da bu tutkuyla çalışmak istiyorum.” 


“Hobi olarak seyahat etmeyi çok severim. 
Bunun dışında yeni diller öğrenmekten de hoşlanıyorum. Sadece yabancı diller değil, programlama dillerini öğrenmeye de vakit ayırmaya çalışıyorum.” 


ile derginiz elinizde 
YAZIP 
'YESM5S 
ATIN BASILI 
DERGİNİZ HER AY 
At YE 
ADRESİNİZE 
GELSİN 


* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya #bakiyenizden düşebilir. 
* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 
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POPÜLER KÜLTÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 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levizyon artık aptal kutusu degil. Tek yönlü yayımcılık uzun bir süre pes etti. Büyük televizyon kanalları dijital platformlarında yayımlarını izleyicinin istediği zamanda izlemesine de olanak tanıyor. 
Durum böyle olunca rekabet ve kalite artıyor. 
İzleyici eskisinden daha çok söz sahibi artık. 
Örneğin izleyicinin bilimkurgu merakı, bu sebeple yeni dönemde yayımlara da yansıyacak: Aldığım duyumlara göre uluslararası arenada 2018yılında yeni dizilerde ana tema bilimkurgu olacak. Bu sahaya yeni adım atan ve bir andailgitoplayan dizilerden biri de “The Gifted. 
X-Men evreninde geçen dizide birbirini korumaya çalışan iki aile var. Çocukları mutant olan bu aileler büyük baskı altında olduklarından mutantların yeraltı organizasyonlarından destek alarak ayakta kalmaya çalışıyor. 
Marvel televizyon bölümünün 20th Century Fox ile işbirliği sonucu ortaya çıkan dizi, geçenyılilk defa Comic-Con San Diego toplantısında bir fragmanla tanıtılmıştı. 

Dizideki süper güçlü genç kızlardan birini canlandıran Jamie Chung, ilk başlarda canlandırdığı karakterin gücünün farkına varmadığını anlatıyor. İçine düştüğü kötü durumlar- da bencil bir şekilde hareket ettiğini, çünkü diğerlerine nasıl yardımcı olabileceğini ancak daha sonra anlayabildiğini ekliyor. Diğer bir kahramanı canlandıran Emma Dupont ise süper kahramanların ve bilinmeyen evrende 


geçen olayların konu alındığı dizi ve filmlere bayıldığını söylüyor. “The Gifted'in çekimlerinden önce de çizgi romanları okuduğunu ve Ricochet Rita'nın en favori kahramanı olduğunu ekliyor. 

Dizinin favori karakterlerinden Amy Acker izleyenleri heyecanlandıracak bir detayı ağzından kaçırıyor: Dizinin ilerleyen bölümlerinde X-Men evreninin popüler kahramanlarından bir veya birkaçı bir anda karşımıza çıkacakmış. Sanırım bu durum Geek'leri se- 


a Yeni Maceralara 
“Hazır mısınız? 


id 


"4 


vindirecek. Daha önce “True Blood? dizisinde izlediğimiz Vampir Adam Stephen Moyer ise dizinin ilk bölümlerinde tüm kahramanların ortaya çıkmasının izleyici açısından takip etmesi Zor bir durum yaratacağını söylüyor. İlk aşamada dokuz kahramanın görüneceğini ancak henüz 10 bölüm olan dizinin gelecekte çok farklı bir şekilde evrilebileceğini de açıklıyor. 

183 ülkede gösterime girecek dizi ülkemizdede Fwte yayımlanacak. H 


LI pa > 
Yeni Sezonu 
Başlıyor! 
“Black Mirror'un 4. sezonu nihayet vizyonda. Emmy ödüllü, her sezonu ve bölümü izleyeni duvara vuran “Black Mirror' kuşkusuz en çok beklenen yapımlardan. 4. sezonun tüm bölümleri ile Netflix platformunda izlenebilen dizinin yeni kadrosunda ise Jesse Plemons, Rosemarie 
DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin 4. sezon yönetmen koltuğunda ise Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm 
McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyor. Her biri bağımsız birer bölümden oluşan dizide modern dünyanın baş etmeye çalıştığımız ve içinde yaşarken fark etmediğimiz huzursuzlukları konu ediliyor. 


facguinte 
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Yeni Soluk, 
Yeni Umut: 


Nilgün 
Ozer 


Müzik alanında başarılı olmak için yeteneğiniz olsa dahi, şans ve doğru zamanın da etkili olduğunu bilmeyen yok. Günümüz teknolojisi ise yeni müzisyenlerin şansını artırdı; artık müzisyenlerin onlara burun büken yapımcılarla zaman kaybetmesine gerek yok. Sanal müzik marketlerde albümler doğrudan dinleyiciyle buluşuyor. Bu kişilerden biri de Nilgün Özer. Baştan sonra büyük bir çabayla albümünü hazırlayıp müzikseverlere ulaştıran Nilgün Özer'in öyküsü de oldukça ilginç. 


Esguire: Tamamı İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm yaptınız. Bunun özel bir nedeni var mı? 

Nilgün Özer: Albümdeki parçaların özellikle İngilizce olması için ekstra efor sarfetmedim. İngilizce bana Türkçeye nazaran daha basit ve tanıtıcı geliyor. Ayrıca küçüklüğümden bu yana İngilizcenin hayatımda oluşu- nun da bu durumda etkili olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak yedi yıl önce, gitarla beste yapmaya başladığım andan itibaren tercihim hep İngilizce oldu. Daha sonraları 2-3 tane Türkçe parça denemem olmasıyla kendim hakkında önemli bir sonuca vardım. 
Türkçe benim için çok daha kırılgan ve hassas bir dildi. Her kullandığım kelimede, her yazdığım cümlede kendimi duygusal olarak daha korunmasız hissettiğimi fark ettim. Başka bir deyişle, Türkçe parça yazarken kendimi frenliyordum. Bu denemelerim sonucunda insanın kendini sınırlandırmasının ortaya koyduğu sanat eserine büyük zarar verdigi kanaatine vardım. Nitekim insanın, bütün potansiyelini kullanabilecekken kendini bir noktada sabitleyip sadece o noktayı merkez alarak etrafında oluşan daireden dışarı çıkmaması bir süre sonra yaptığı işi sanat olmaktan çıkarabiliyor. Açıkçası benim normalim 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bu olduğu için “Daydreaming;i bir ilk olarak hiç düşünmemiştim. Zaten müziğimi hiçbir zaman kendi ülkemle sınırlamak istemedim; parçalarımı her zaman bütün dünyaya çalıp söylemeyi seçtim. 

ESO: Albümü kendi olanaklarınızla kaydedip sanal dağıtımcı ile kotardınız. Türkiye'de yapımcılarla görüştünüz mü? 

N.Ö: Gerek küçüklüğümde arkadaşlarım tarafından gerekse de beste yapmaya başladıktan sonra görüştüğüm birkaç profesyonel müzisyen tarafından pek anlaşılamadım. 
Bu anlamda genellikle dışarıda kalan bir tipleme oldum. Belki de yanlış insanlarla görüştüğüm içindir ama abim dışında beni tam olarak anlayan ve sonuna kadar destekleyen birileriyle karşılaşmadım. Günümüz müzik endüstrisinde siz ortaya bir şey koyup “Ben bu işiciddiye alıyorum” diyerek kendinizigöstermedikçe kimse size yardım etmek için koşmayacaktır. Ben bunu yaşım itibarıyla geç fark ettim. Lisede albüm çıkarmaya yetecek sayıda parçam vardı ve İngilizce albüm çıkaran plak şirketlerine e-posta attım. Türkiye'de de sadece bir tane plak şirketi demo dinlemek için e-posta kabul ediyordu. Ama onlar da geri dönüş yapmayınca kolları sıva- 


yıp kimseyi beklememem gerektiğine karar verdim ve yaklaşık bir yıl önce profesyonel birkaç ekipman alıp kendi kayıt sürecime girdim. Şimdi “Keşke daha önceden bunu yapsaydım!” diyorum. 

ESO: İlkalbümün teması nedir? Şarkıların öyküleri var mı? 

N.Ö: Daydreaming”, ilk günden bugüne sözlerini yazıp bestelediğim parçalarım arasın- dan insanların dinlemesini en çok istediğim ve zaman itibariyle beni en çok yansıtan parçalardan oluşuyor. Özellikle albümdeki bazı parçalar, belki de kendimi hiç kimseye açmadığım kadar hislerimi ortaya koyuyor. Mesela ilk parça “Heart Of Mine”, albümü çıkarmama haftalar kala karamsar bir anımda çıktığım bu yolda “Yeterince iyi miyim?” gibi düşüncelerin stresiyle ortaya çıkan bir parçaydı. Her parçanın farklı bir hikâyesi var, bunlara sosyal medya hesaplarımdan ve internet sitemden ulaşılabilir. 

Albümün isminin “Daydreaming” olmasınındatemaya uygun olduğunu düşünüyorum. 
“Daydreaming”, tam anlamıyla küçük dünyasında sıkışmış ama sesini duyurmaya can atan küçük bir kızın şarkısı. 15 yaşındayken müzik yapmaya başladığımda albüm fikri ulaşılması çok zor bir hayal gibi geliyordu. Daydreaming” tam olarak otoy ama heyecanlı kızın hayaline bir cevap gibi oldu. 

ESO: Bir yandan okula devam ediyorsunuz. Nerede okuyorsunuz? 

N.Ö: ODTÜ'de Psikoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Psikoloji hep ilgimi çeken biralandı. Aslında düşününce belki de “Ne alaka?” diyor insan ama ben ilgisiz olduğunu düşünmüyorum. Bazen şarkı sözlerini yazarken insan tahlillerinden yola çıkıyorum. 
Lisede okuduğum kitapların karakterlerine parça yazardım mesela. Ya da bazen kafamda bir karakter oluşturup onu, olay örgüsünü yazdığım müziklerle giydirirdim. Şimdi şarkı yazarlığında daha farklı ve yeni yöntemler denesem de bahsettiğim bu yöntemleri de mutlaka kullanıyorum. Psikolojide insan kişiliklerini, davranışlarını da inceledikçe şarkı sözleri yazmak daha bilinçli ve zevkli bir hal alıyor. 

ESO: Müziğe ne zaman ve nasıl yakınlaştınız? Albüm yapma fikri nasıl oluştu? 

N.Ö: Çok sıradan gelecek ama kendimi bildim bileli sanatla iç içeydim. Çizim ve müzik arasında paslaşıp durdum. Ama tam anlamıylamüziğe odaklanmam lisede gitar çalmayı öğrenmemle birlikte oldu. O yazı çok iyi hatırlıyorum; sabahtan akşama kadar sanal ortamdan bulduğum videoları izleyip bir yandan da gitar çalardım. Üniversitede hem 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müzik hem görsel sanatları birlikte götürme- ye başladım. Öncelik her zaman müzikti ama diğer alanlarda da kendimi geliştirmiş olmamın kesinlikle bu albüme ciddi katkısı oldu. 
Mesela albüm kapağı ve her parça için hazırladığım fotoğraf ve çizimler, şarkılarda vermek istediğim mesajları destekledi. Özellikle bağımsız bir sanatçı da olunca aklınıza gelebilecek tüm işler size düşüyor. Sadece sözler ve beste değil; kayıt, miksaj, master, albüm kapağı, dağıtım... Bunların hepsini tek başına yapmak fikri zaten bana neredeyse imkânsız geldiği için albüm işine uzun süre girmedim. 
Ama en büyük destekçim olan abimin sürekli yol göstermesi ve benim de artık ortaya bir etki koymadıkça tepki gelmeyeceğini anlamamla uykudan kalktım ve servisini kaçırmak üzere olan çocuk gibi bir anda harekete geçtim. Bir yıl içerisinde de albüm çıktı. 
ESO: Gelecek için planlarınız nedir? 
N.Ö: 20'li yaşların insanın kendini en çok şekillendirdiği ve tanıdığı yaşlar olduğunu söylerler. Yaşayarak bu fikri ben de tasdikledim ve bu yaşlarda keskin planlar yapmanın aslında saçma olduğunu fark ettim. Bu albüm de ani bir dürtü üzerine ortaya çıktı. En başta gitar çalmayı öğrenirken parça yapmaya başlamam da planlı değildi; kendi kendime uğraşırken ortaya çıkmıştı. Yanitam oan ne yapmak istediğime karar verip bu amacın peşinden koşmaktı bütün yaptığım. Ama doğruya doğru; ileride kendimi müzik dışında başka bir uğraşla ilgilenirken göremiyorum. Albüm biter bitmez kafamda hemen yeni projeler belirdi. Sizi çağıran amaçlar vardır ya hani, onlara doğru koşup bir süre sonra geriye bakınca “İyi ki gelmişim!” dersiniz ama ileride daha bitmeyen bir yol olduğunu da bilirsiniz. Sanırım geriye bakıp o en başta- ki küçük kızı görünce “İyi ki gelmişim!” diyorum ama büyük resme bakınca daha başlangıç aşamasında olduğumun farkındayım. Bu ilkalbümün çıkmasıyla sırtımdan itercesine bu işi asla bırakmamamı söyleyen seslerle ve tanıdığım tanımadığım insanların güzel sözleriyle karşılaştım. Albümü dinleyip bir parça kendilerini bulanlar olması ya da ders çalışırken parçaların onlara eşlik etmesi... Bunların hepsi, “Evet, ben doğru yoldayım!” dedirten faktörlerden oldu. 

ESO: Performansınızı izlemek isteyenler sizi nereden takip etmeli? 

N.Ö: Canlı performans için görüşme yaptıgım yerler var. Netleşen performanslar oldukça sosyal medya hesaplarımdan ya da internet sitemden bütün etkinlik haberlerini mutlaka paylaşacağım! İsteyenler canlı performanslarımı YouTube kanalımdan da izleyebilir.R 
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Ayçin Bayraktaroğlu yoğun bir kurumsal hayatın ardından her şeyi bırakıp kendisini fotoğrafçılığa adayanlardan. Koşuşturmalı bir hayatı bir merceğin ardında bırakan Bayraktaroğlu'yla serüvenini konuştuk. 


Esguire: Kurumsal hayattan fotoğraflı hayata geçiş nasıl oldu? 

Profesyonel olarak çalıştığım dönemde gerek işim dolayısıyla gerekse tatil amaçlı seyahat etmek benim için bir tutku olduğundan birçok ülkeye yolculuk yapma şansım oldu. Bu dönemlerde elimde hep bir fotoğraf makinesi vardı, ama çektiğim fotoğraflar daha çok anı biriktirmek, yolculuklarımı belgelemek amacıylaçektiklerimdi. Böyle bir yolculuğu 2003 
yılında Nepal'e de yaptım ve gördüğüm coğrafya, mistisizm ve renkli insanlar beni âdeta büyüledi. Döndüğümde elimde birçok portre vardı; bunları çevremle paylaştığım- da herkes portrelerimin özel ve etkileyici olduğunu söyledi. Gerçek anlamda fotoğrafın muhteşem bir anlatım aracı olduğunu fark etmem ve özellikle insanlarla kurulan ilişki 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bağlamında bir ruh yolculuğu olduğunu düşünmem bu zamana rastlar. Sonrasında iş yaşamından artakalan zamanlarımı fotoğrafa ayırmaya, okumaya, öğrenmeye ve çekmeye başladım. Yaklaşık 4 yıl önce ise iş yaşamımı sonlandırarak artık benim için bir tutku olan fotoğraflatam zamanlı uğraşmaya başladım. 
ESO: Fotoğraf eğitiminiz var mıydı? 
Temel fotoğraf eğitimimi çalıştığım dönemde İFSAK'ta tamamladım. Ardından bazıatölye ve programlara da katıldım. Ancak bugün baktığımda söyleyebilirim ki ben aslında kendi kendine öğrenen gruptayım. Yıllara yayılan bir süreçte okuyarak, çok sayıda fotoğraf ve resme bakarak ama en çok da çok fotoğraf çekerek öğrendim. Gerek teknik fotoğraf gerekse estetik kuramlar bana göre ancak ve ancak çok sayıda fotoğraf çekerek pekişiyor ve gelişiyor. Henri Cartier-Bresson'un “İlk 10 bin fotoğrafınız en kötü fotoğraflarınızdır.” sözü kesinlikle doğru. 
Makinenizle doğal bir bütünlük kurmanız, makinenin bir uzantınız haline dönüşmesi, vizörden gördüğünüz sahneyi nasıl yorumlayacağınız, doğru anda deklanşöre basma ka- 


rarınız; özünde deneyim ve pratik ile edinebileceğiniz özellikler. 

ESO: Fotoğrafta daha çok hangi alana yoğunlaştınız? 

Genelde portre ve sokak fotoğrafları çekiyorum. Portre fotoğrafçılığı özel bir alan ve ben de her zaman insanlıkla ilgili biri oldum. Gittiğim yerlerde insanların yaşamı, çevreleriyle kurdukları ilişki, günlük hayatın akışı her zaman coğrafyanın kendisinden daha çokilgimi çekti. Portrelerini çektiğim insanların kişiliklerine dair ipuçları vermek yada mekân-insan ilişkisini fotoğraflamak da yoğunlaştığım alanlar. İzleyicilerim bana'ruh avcısr diyor, benim yapmaya çalıştıgım şey detam olarak bu. Farklı ülkelerden portrelerle insanlığın evrenselliğine bir bel- ge olmasını dilediğim çalışmalar yapıyorum. 
Bunların dışında son iki yıldır belgesel çalışmaları yapıyorum. Hindistan'da bazı özel etnik grup ve topluluklarını çalıştığım ve halen devam eden bir belgeselim var. Ayrıca bu yıl ABD'li bir sivil toplum kuruluşuyla Nepal'de çocuk ve seks ticareti üzerine bir belgesel çektik. 
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ESO: Uluslararası alanda bir yarışmaya katıldınız mı? 

A.B: Evet, ilk belgeselim olan ve Hindistan'da kapalı ve özel bir topluluğu konu alan “Üçüncü Tür'le 2015 yılında Fransa'da Visa pour Image Foto Muhabirliği Festivali'nde “Coup de coeur” ödülünü aldım. 2016 yılında “Gujarat Kabileleri? adlı çalışmam Moskova Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde Onur Mansiyonu aldı. Bunların dışında İstanbul'la birlikte Fransa, Şili, Küba ve İtalya'da kişisel ve karma sergilerim oldu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Bursa FotoFest 2017'de bir çalışmamla yer aldım ve Fethiye FotoFest 2017'de bir söyleşi ile güzel insanlarla buluştum. 

Her biri keyifli ve mutluluk verici anlar benim için. 

ESO: Fotoğrafın videonun yaygınlaşmasından sonra değer kaybetmemesini nasıl açıklıyorsunuz? 

A.B: Bana göre her ikisinin farklı dinamikleri var ve ikisini kıyaslamamak gerekiyor. Evet, hızlı tüketim çağında yaşıyoruz ve özellikle gençler her şeyin hızlı ve hareketliolanını tercih ediyor. Videolar bu anlamda belli noktalarda tatmin edici olabiliyor ama herhangi bir videoyu izlemek dahi zaman alıyor, en azından iyi ya da kötü bir video olup olmadığına karar vermeniz dahi bir zaman harcamanızı gerektiriyor. Fotoğraf ise “an'ları sonsuzladığı için özel. Ayrıca gözünüzün önünde hazır; olduğu gibi duruyor, izlemek için bir saniye ya da bir saat harcayıp harcamamak tamamen size bağlı. İster ailenizle bir piknik, ister bir selfie, isterse profesyonel amaçlarla çekilmiş bir fotoğraf, mutlaka bir şey anlatmak, bir anı dondurmak, özel bulduğunuz bir durumu saklamak amacıyla çekilmiş olduğu için ve bu duyguları ve anlarıbize yeniden yeniden hatırlattığı ve yaşattığı için çok değerli. 

ESO: Vizörden farklı anlar görebilmek için negerekli? 

A.B: Benim inandığım ve çeşitli platformlardadillendirdiğim bir düşüncem var. Çektiginiz fotoğraflar bir iç yolculuk, sizi yansıtan bir ayna ve aynı zamanda kim olduğunuza göre şekillenen bir çıktı. Bana göre okudugunuz tüm kitaplar, izlediğiniz tüm filmler, gördüğünüz tüm resimler, heykeller, yaptıınız tüm yolculuklar, etrafınızdaki insanlar ve sevdiklerinizle ilişkileriniz ve sizi siz yapan her şey fotoğraflarınızı da biçimlendiriyor. O yüzden sanırım farklı görebilmek bellibir yere kadar zaten içinizde olan bir yeti ama gelişmesi için okumak, öğrenmek, durmaksızın denemek, sevmek, çekmek, yanılmak, dinlemek, izlemek, düşünmek, yaşamaklazım geliyor. 4 


Altın Küre 
Ödülü'nün 
Adayları 


ABD'de 1944'ten bu yana süren 

altın arayışı, sadece akarsularda gerçekleşmiyor. Elekten geçirilen altından, elekten geçirilen yıldızlara geçen süre içinde dünyayı etkileyen pek çok yapım 

ve sanatçı Altın Küre Ödülleri'nin sahibi oldu. Sektörde Oskar Ödüllerinin habercisi olarak da bilinen bu parlak küreler, bu 

yıl 75. yılını kutlayacak. 7 Ocak'ı 8 Ocak'a bağlayan gece ülkemizde de Foxlife kanalından canlı olarak verilecek ödül törenini ünlü talk show yıldızı Seth Meyers sunacak. 

Gelelim bu yılın adaylarına... 

“En iyi Film” dalında “Beni Adınla Çağır” 
(5 Ekim'de Filmekimi'nde gösterilmişti), “Dunkirk' (Türkiye'de gösterildi, halen izlenebiliyor.), “The Post”, Aşkın Gücü' ve “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” var. Spielberg'in Tom Hanks ile buluştuğu, gerçek bir olaya dayanan film “The Post' ise ülkemizde dünyayla aynı anda 12 Ocak'ta gösterime girecek. 

“En İyi Kadın Oyuncu” dalında Meryl Streep, Jessica Chastain, Sally Hawkins, Francis McDormand ve Michelle Williams gibi güçlü adaylar var. 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ise Tom Hanks, Gary Oldman ve Denzel Washington gibi önemli 


CheckiIN 


TH 


GOLDEN 
6L “BE 
AWARDS. 


aktörler bulunuyor. Bu dalların oldukça çekişmeli geçeceği şimdiden belli. 

“En İyi Televizyon Dizisi: Drama alanının adayları büyük bir izleyici kitlesine sahip dizilerden oluşuyor. Bazılarının bu kategoride olması biraz şaşırtıcı; çünkü izleyici kitleleri birbirinden oldukça farklı. 
Adaylar “Game of Thrones”, The Crown”, “The Handmaid's Tale”, “Stranger Things”, “This is Üs”. 

“En İyi Televizyon Dizisi-Komedi” adaylarının bazıları ülkemizde de izlenebiliyor. Adaylar 'Black-ish', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Master of None”, “smilf” ve “Will and Grace". 

“En İyi TV Dizisi ve Filmi” kategorisinde de adaylar oldukça dişli. Nicole Kidman ve Reese Witherspoon'un birlikte oynadıkları “Big Little Lies” büyük ilgi uyandırmıştı. 
Yine ülkemizde de yayımlanan 'Fargo'; Joan Crawford ve Betty Davis'in aralarında yıllarca süren kavganın konu alındığı ve başrollerinde Susan Sarandon ve Jessica Lange'in oynadığı 'Feud: Bette and Joan” adaylar arasında. 

“Aşkın Gücü' yedi, “The Post' ve 'Three Billpoards Outside Ebbing, Missouri” altışar dalda adaylıkla tüm adaylar içinde en iddialı yapımlar olarak öne çıkıyor. 
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OYUNCU, 25 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF CANAN YETİŞTİ SATKIN 


1. Kendini biraz tanıtabilir misin? 


Anamur'da doğdum fakat babamın işi sebebiyle Bakü'de büyüdüm. Dış dünyadan izole bir Rus kolejinde eğitim gördüm. Bu da Rusça'nın ana dilim gibi olmasını sağladı. 
Üniversite için Türkiye'ye geridöndüğümde Türkçeyi oldukça aksanlı konuşuyordum. 
Bu nedenle özel Türkçe dersleri aldım. 


2. Türkiye'ye döndükten sonra ne gibi zorluklar yaşadın? 


Türk ve Azeri kültürü birbirine benzediği 

için kültürel olarak bir zorluk yaşamadım. 
O ana dek ailemle birlikte yaşadığım için 

yalnızlık ilk başta çok ağır geldi. 


3. Oyuncu olmaya ne zaman ve nasıl karar verdin? 

Dört beş yaşımdan beri ne zaman sahne görsem atlardım. İzlediğim dizilerde beğendiğim karakterleri taklit ederdim. 
Büyüdükçe de başka biri olmanın özgürlüğünü keşfettim. Bu da beni oyunculuğa yönlendirdi. 


4.Dörtdil biliyorsun. İlerleyen dönemlerde bu becerilerini nasıl kullanmayı düşünüyorsun? 


Rusça, Azerice, İngilizce ve Türkçe olmak üzere dört dil biliyorum. Bu avantajımı ileride canlandıracağım karakterlerin arasına bir Azeri kızı ya da bir Rus ajanı ekleyerek kullanmak isterim. 


5. Son projende canlandırdığın karakteri anlatabilir misin? 

Melisa çok âşık ve aşkı için her şeyi yapabilecek korkusuz biri. İstenmediği halde aşkının peşinden gitmesi ve asla pes etmemesi bence hayranlık uyandırıcı. 


6. Tenis oynadığını biliyorum. Bu spora olanilginnezaman ve nasıl başladı? 


Okuduğum okulda öğrenciler yetenek 

ve becerilerine göre branşlara ayrılırdı. 
Bunun neticesinde altı yaşındayken tenisle tanıştım ve o zamandan beri oynuyorum. 


7.İdol olarak gördüğün birileri var mı? 
Meryl Streep, Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer ve Şener Şen. 

8. Bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık nedir? 

Bence yaptığım en büyük çılgınlık hayallerim için 17 yaşımda, tek başıma yarım yamalak Türkçemle başka bir ülkeden İstanbul'a gelmekti. 

9. Hangi özelliklerini geliştirmek isterdin? 
Sesimin güzel olmasını çok isterdim. 

10. Bundan 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 

10 yıl sonrasını düşünmüyorum aslında. 
Bugünü güzel yaşamaya çalışıyorum. 
Yaptığım işin hakkını vererek ilerlemek istiyorum. 
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Yaşayan Efsane 


MERCEDES-BENZ G-SERİSİ 


Üretimine 1979 yılında başlanılan G-Serisi, yıllardır cazibesini yitirmeyen nadir modellerden biri olmaya devam ediyor. Gerçek şu ki; G-Serisi kullanmanın hissiyatı çok başka! 


BU YAZIYI kaleme alırken Mercedes-Benz, yeni versiyon G-Serisi'nin iç mekânının bazı görüntülerini paylaştı. Çok daha şık bir kokpitin yeni versiyonla geleceği kesin, ama tasarım açısından muhafazakârlığın devam ettigide açık ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü bu aracın gerçekten farklı bir ruhu var. Fotoğrafları gördüğümde açıkçası şunu düşündüm; Mercedes-Benz, aracın üretimini durdurdu- 


HAZIRLAYAN ONUR AKÇAY onurGdonurakcay.com.tr 


Şunu bugün açıklasa ne olur? Bence iki çok açık sonucu olur. Birincisi; önemli sayıda otomobil sevdalısı gerçekten üzülür. Bu grubun içinde kadın-erkek, genç-yaşlı birçok farklı grubun olacağını düşünüyorum. Bazılarının hayalini süsleyen bir araç G-Serisi bazılarının ise “Asla almam, tasarımı bana göre degil.” dediği bir model olmasına karşın aracın üretimi dursa her iki taraf da eşit derecede 


üzülebilir. Çünkü insanların G-Serisi'ne karşıfarklı birtutumu var. Bunu İstanbul caddelerinde dolaşırken de hafif arazi yeteneklerini görmek için gittiğim orman yollarında da gördüm. İnsanların G-Serisi'ne bakışı, inceleme istekleri, merakları diğer araçlardan daha farklı. Her pahalı araçla dikkat çekebilirsiniz, ama hayranlıkla dolu bakışlar alamazsınız! 
İkinci çıkardığım sonuç ise şu; aracın üretimi bugün durdurulsa bile bir şey fark etmez, sadece üretilmiş modellerin fiyatı katlanır, koleksiyoncular tarafından kapışılır. Nedeni basit; G-Serisi çoktan efsane araçlar arasına girdi bile... 

İnsan merak ediyor doğal olarak; geliştirme çalışmaları 1972 yılında başladığında böyle büyük bir başarı bekleniyor muydu? Çünkü odönemde Avusturyalı Steyr-Puch şirketiyle işbirliği içerisinde “Haflinger IV proje tanımı kapsamında siviller ve askeri uygulamalar içindörttekerlekten çekişli bir aracın üretilmesi gerekiyordu ve bu ihtiyaçtan bir efsane doğdu: G-Serisi. Mercedes-Benz'in araç için kurduğu şu cümle de beni oldukça etkiliyor; “G-Serisi için yola gerek yoktur. Her zaman kendi yolunu açar; başkalarının kaçındığı yerlerde onun arazisi başlar.” Jacky Ickx'in 1983 
yılında Paris-Dakarrallisini bir 280 GE ile kazandığını unutmamak gerek. Ama yapı serisi 
463 ile Mercedes-Benz 1989 yılından itibaren G-Serisi'nilüks segmente de konumlandırmış ve şöyle bir tanımlama yapmıştır; “G-Serisi saf bir işkolikten gelişmiş özelliklere sahip bir dört çekere dönüşmüştür.” Bu ta- 


Teknik Özellikler 


MERCEDES-BENZ 6G350D 


245hp - 3.Olitre | 6OONM tork | Karma yakıt tüketimi: 9.9 litre | 0-100 km/s: 8,8 saniye | Maksimum hız: 192 km/s | Testaracı fiyatı: 1.080.800 TL 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rihten itibaren zayıf olan iç mekân donanı- mı, yerini konforlu bir ambiyansa bırakmış ve özel donanım-teknoloji seçenekleriyle geliştirilmiştir. Evet, tamamen arazi için yapılan bir aracın karakterinden çok fazla ödün vermeden yola uyarlanmasının adıdır aslında G-Serisi. Direksiyonuna geçtiğinizde aslabir S-Serisi konforu bekleyemeyeceğiniz, ilk birkaç yüz kilometre boyunca sürüş dinamiklerine alışamayacağınız, daha sonra sizi bağımlısı haline dönüştüren bir modelden bahsediyoruz. Son zamanlarda en keyifaldıgım modellerden biri olan G 350 d'nin daha önce 211hp üreten altı silindirli dizel motoru, yapılan iyileştirmeler sonucu 245hp güç ürettiğinden performansta ve ara hızlanmalarda keyif artmış. 540Nm'den 60ONm'ye çıkarılan tork değeriyse gaza yüklendiğinizde kendisini gösteriyor. Yapılan iyileştirmelerin yansıması olarak G350 d, 0-100 km/5 hızlanmasını 9,1 saniye yerine 8,8 saniyede tamamlıyor. Daha anlatacak çok şey var, ama yazıyı burada bitirmek zorundayım çünkü ikinci el otomobililan sitelerinden (param ancak ona yeter) 15 yaşüzeri bir G-Serisi araştıracağım. 


Teknik Özellikler 


NISSAN GASHOAI 1.2 DIG-T 


115hp - 1.2 litre | 165Nm tork | Karma yakıt tüketimi: 5.6 litre | 0-100 km/s: 12,9 saniye | Maksimum hız: 173 km/s | Test aracı fiyatı: 155.600 TL 


Başarı Öyküsü 


YENİ NISSAN OASHOAI| 


Sınıfının öncüsü olarak kabul edilen, Türkiye ve Avrupa'nın en çok satan SUV modeli Nissan Gashgai yenilendi. 
Cevabı merak edilen soru şu; acaba başarı öyküsü devam edecek mi? 


Araçta nelerin değiştiğini veya yenilendiğini anlatmadan önce sanırım vurgulamam gereken birkaç nokta var. Çashgai hem Nissan hem de otomotiv dünyası açısından önemli bir model. 
Şöyle ki; araç Avrupa'da sahip olduğu 610,3'lük pazar payıyla Nissan'ın Avrupa'daki 83 yıllık tarihinin en başarılı modeli olarak öne çıkıyor. 
Piyasaya çıktığı 2007 yılından bu yana 2,3 milyon adet satan Çashgai, 19 kez “Yılın Otomobili” seçilirken 80'in üzerinde uluslararası ödül kazanma başarısını gösterdi. Türkiye'de de sınıfının lideri olan Çashgai, C-SUV segmentinde 9022,6'lik pazar payıylalider pozisyonunu koruyor. Hal böyle olunca rakiplerin gözü Çashgai'nin üzerinde diyebilirim. Gelelim yenilen aracın detaylarına! Çashgai'nin toplam uzunluğu 17 mm artarak 4.394 mm'ye ulaşırken genişlik 1.806 mm ve yükseklik 1.595 mm olarak aynı ölçülerde kaldı. Markanın “Premium Dinamizm” olarak adlandırdığı yeni görünüme kavuşan Oashgai'nin ön yüzünün merkezinde Nissan amblemini çerçeveleyen yeni “V-motiom ızgarası yer alıyor. Otomobilin yeni tamponunda motor hava delikleri yatay bir görünüm alarak küçülmüş ve tamponda gövde rengine daha fazla yer verilmiş. Öntamponla bütünleşen yeni W formlu ön ızgara, bumerang form- 


lu LED gündüz farlarıylatamamlanıyor. Aracın yeni kimliğinin belirgin özellikleri arasında farlar yer alıyor. Yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısıyla birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan “Adaptif Far Sistemi” iledesteklenerek gece-gündüz sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. Çashgai'nin yenilenen arka tamponu, 


çizgileri ve farlarıyladaha modern bir yapı kazanırken bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Sürtünme katsayısında küçük bir iyileştirme elde etmek adına farlarda yapılan bu değişiklikler yakıt tüketimi maliyetini düşürüyor. 

İç kısmı eskisinden daha koyu olan farları ve köpek balığı sırtı anteni Çashgai'nin arka tasarımda sahip olduğu diğer yenilikler. Yeni Çashgai'nin yan görünümündeki en belirgin değişim 17 18 ve 19 inç boyutlarındaki jantların tasarımında ortaya çıkıyor. Sürtünmeyi minimum seviyelere çekecek şekilde tasarlanan yeni jantlar Visix, “Tekna” ve “Sky Pack” donanımlarında 17 inç, Design Pack ve “Platinum” donanımlarında 18 inç, test aracımızda oldugu gibi en yüksek donanım paketi olan “Platinum Premium Pack” donanımındaysa 19 inç olarak sunuluyor. 

İç mekândaysatüm Çashgai versiyonlarındastandartolarak sunulan deri yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. D formlu, altı düz direksiyon simidi araca giriş ve çıkışı kolaylaştırırkenaynızamanda daha sportifbir görünüm sunuyor. Sonraddede, yeni BOSE Premium Ses Sistemi'ni de unutmamak gerek. 
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Teknik Özellikler 


LAMBORGHINI URUS 
650hp - 4.0 litre | 850Nm tork | Karma yakıt tüketimi: 12.7 litre | 0-100 km/s: 3,6 saniye | Maksimum hız: 305 km/s | 


Son Bomba 


LAMBORGHINI URUS 


Geldi, geliyor derken Lamborghini Urus gün yüzüne çıktı. Bir anda tüm dünyada otomotiv gündeminin baş sırasına oturan modelin çok toz kaldıracağı kesin! 


Resmitanıtımı yapıldığı andan itibaren yabancıajanslarının geçtiği haberlerin başında Lamborghini Urus bulunuyordu. Markası ne olursa olsun her yeni modele bu kadar popülarite nasip olmaz! Ama Urus'un önemli bir özelliği var; dünyanın en önemli spor otomobil markalarından olan Lamborghini, tarihinde ilk kez SUV kategorisine onunla girdi. Doğal olarak biraz şımartılmayı hak ediyordu. Ama beklendiginden daha fazlailgi gördüğünden deeminim. 
Ülkemizde ekonomi-finans internet siteleri- nin bile Urus foto galerisi yaptığını düşünürsek pek haksız sayılmam. 

Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 yıl önce Lamborghini'nin bir SUV modeli üreteceği dedikodusu vardı. Sonra2012 yılı Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Urus konsept modeli dedikoduları ortadan kaldırdı, Lamborghini'nin bu konuda çok kararlı olduğunu gösterdi. O günden bugüne birçok farklı görüş dillendirildi. Bu kararı olumlu bulan da vardı “Ne gerek vardı! Lamborghini sadece spor otomobilüretmeli.” diyen de. Ama SUV pazarının her geçen büyümesi ve markanın gelecek vizyonunun birleşmesinden 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ortaya Lamborghini Urus çıktı. Tabii ki Lamborghini her modelinde olduğu gibi yine sıra dışı bir araç tasarlamış. Marka Urus'u “Dünyanınilk Super Spor SUVWsi” olarak tanımlıyor. 
Araç, öne yerleştirilen yeni bir 4,0 litrelik benzinli V8 çiftturbolu alüminyum motora sahip. 
Lamborghini'de bir ilkolanturbo motor seçimi, Urus'un öneminin altını bir kez daha çiziyor aslında. 6.000 d/d'de 650hp güç, 2.250-4.500 
d/d'de 850Nm maksimum tork sunan Urus, 162,7 hp/Plik özel bir güce sahip. Boş ağırlığı 2.200 kg'dan düşük olan Urus, 3,38 kg /hp'yle eniyi ağırlık-güç oranına sahip SUV.305 km/s maksimum hız sunan Urus, O'dan 100 km/s hıza3,6 saniyede ulaşıyor ve 12,8 saniyede O'dan 
200 km/s hıza çıkıyor. Fren performansı da aynı ölçüde etkileyici: Urus,100 km/s hızdan sıfıra 33,7 metrede iniyor. 

Yeni SUV, sekiz vitesli otomatik şanzımana sahip. Lamborghini Urus'un dört tekerlekten çekiş sistemi, tüm hava koşullarında ve her türlü yol ve yüzeyde güvenli bir sürüş dinamiği sunmayı amaçlıyor. Kendiliğinden kilitlemeli merkezi bir Torsen diferansiyel, tüm sürüş 


koşullarında, özellikle de off-road sürüşler- de maksimum kontrol sağlama görevini üstleniyor. Urus'un, arka diferansiyel aracılığıyla sunduğu aktiftork vektörlemesi, güçlü bir çekişsağlamak için sürüş moduna, sürüş tarzına ve yol tutuşuna bağlı olarak itici gücün anında ayrı ayrı tekerleklere dağıtılmasını mümkün kılıyor. Araçta ilk olarak Aventador S'de sunulan arka tekerlekten yönlendirme de bulunuyor. Arka yönlendirme açısı, otomobilin hızına ve seçilen sürüş moduna bağlı olarak */-3,0 dereceye kadar değişebiliyor. 

Güçlü olduğu kadar lüks bir SUV de olan Urus, hem sürücünün hem de yolcuların keyifalacağı bir süper spor otomobil kokpiti sunuyor. İç mekân, özgün Lamborghini tasarımınıyansıtan detaylarla dolu diyebiliriz. Standart olarak sunulan DNA hafızalı ön spor koltuklar tamamen elektrikli ve ısıtmalı olup, 12 şekilde ayarlanabiliyor. 18 şekilde ayarlanabilentamamen elektrikli daha lüks ön koltuklar opsiyonel olarak sunuluyor. Urus'un standart bagaj hacmiyse 616 litre ve 1.596 litreye kadar çıkarılabiliyor. 


Yerinizden Kaldırır 


YENİ FORD KUGA 


İlanlarındaki sloganla (“Harekete Geç!”) birebir örtüşen hisler uyandıran bir araç var karşımızda. Çoğu zaman salt bir pazarlama stratejisinden öteye geçmeyen sloganların ürünle gerçek anlamda örtüşmesi elbette pek beklenmez. Ancak Ford, Yeni Kuga'da attığı sloganın hakkını vermiş. 


“Yerden yüksek otomobiller” tanımlamasını ilk duyduğumda, SUV veya crossover gibi “rakiplerine? göre (Elbette araçların yeteneklerini bir anlığına unutarak bunu düşünmemiz lazım) cümle içinde kullanım tercihi bakımından daha şanssız olduğunu düşünmüştüm. Gerçi alaturka ifadelere karşı mesafemiz göz önüne alındığında bu düşüncemin normal karşılanması gerekiyor, o ayrı. Yeni Ford Kuga'ya baktığımda ise, alaturka ifade biçiminin üzerinde hiç sırıtmadığını gözlemliyorum. Zira aracın, havalıtanımlara ihtiyacı yok; olduğu gibi, sami- mi bir tarzı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Dıştasarımını yakından incelediğinizde, bu samimiyeti yakalayabileceğinizi umuyorum. 
Çokgöz yormayan detaylarla harmanlanan dış tasarımda ilk gözünüze çarpan yeni trapezoid ızgara oluyor. Bu ızgaranın Kuga'ya rakipleri karşısında artı bir puan kazandırdığını kabul etmek gerek. Çünkü önceki versiyonlarında araca önden baktığınızda bu derece bir 'karakter yansımasını hissedemiyordunuz. En azından, benim için öyleydi. Buna, başarılı bir estetik operasyon da diyebilirsiniz; karar sizin. 
Bu özel ve hoş görünen ızgaranın devamında, alt kısımdaki küçük ızgaranın hemen yanlarına konumlanan LED gündüz farları karşımızaçıkıyor. Pek tabii, alttaki şık görünümlü yeni sis farlarını da atlamayalım. Arka kısımda yeniden tasarlanan stop lambalarına sıra geldiğinde ise tarif için iki kelime yeterli olabiliyor: Sportif ve dinamik. 

Çoğu Ford modelinin kokpitiyle ilgili kısa bir süre öncesine kadar hep şu ifade kullanılıyordu: Yüksek teknolojili, şık ama fazlasıyla karmaşık. Kabul etmek gerek; kumanda düğmelerinin çokluğu ve karmaşıklığı aşikârdı. 
Ne nerede diye bakındığımı, alışma süresinin uzunluğunu iyi hatırlarım. Ancak Yeni Ford Kuga, bu algıyı çok çabuk yıkabiliyor. Daha da ötesi, “içeride her şey yerli yerinde ve ortalık sakin! Karmaşa diye bir şeyden bahsetmek ise yersiz. 

Yeni Ford Kuga'nın; Style, Titanium ve STline olmak üzere üç donanım seviyesi bulu- 


YAZI TOGAN NOYAN 


nuyor. Giriş seviyesinden itibaren araçta birçok teknoloji ve fonksiyonel özellik standart olarak sunulurken, opsiyonel jant seçeneği ve aksesuarlar kişiselleştirmeye olanak sağlıyor. 
ST-Line donanım seviyesi ise başka bir hikâye... Araç, bu donanımın bir gereği olarak sportifruhunu öne çıkarıyor ve diğer Kuga'lardan bir bakışta hemen ayrılıyor. 


Kaputun altına baktığımda, yeni 1,5It hacminde, turbo beslemeli Duratorg TDCi dizel motorla karşılaşıyorum. Bu, Yeni Ford Kuga için birilk. Ayrıcabu yeni motor, yine hem manuel hem de Powershift otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Yeni Kuga'da sunulan tek benzinli versiyon olan 1,5 lt'lik Ecoboost motor ise otomatik şanzıman kombinasyonuyla182hp ve 240Nm'lik performans değerleri sunuyor. Bu versiyonda akıllı dörttekerlekten çekiş özelliği standart; yani, ayakları yeretam basan, kesintisiz bir sürüş keyfi bekliyor sizi! 

Keyif demişken, 8 inçlik dokunmatik ekra- nın (SYNC 3) kabiliyetlerini de sıralamak gerek ama fazlasıyla kısaca... Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları sayesinde akıllı telefonunuzdaki pek çok içeriği bu ekran aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca SYNC 3ile sesli komut vererek pek çok uygulamayı kontrol edebiliyor ve onları yönetebiliyorsunuz. 


Teknik Özellikler 


YENİ FORD KUGA 


120hp - 1.5 litre TDCI | 30ONmM tork | Karma yakıt tüketimi: 6,4 litre | 0-100 km/s: 13,9 saniye | Maksimum hız: 175 km/s | Başlangıç fiyatı: 142.335 TL 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info liste 


1/Yeme İçme 

İçecek/İçki: Hendrick's Cin 
Tonik 

Neden?: Benim için tüm zamanların en kaliteli klasik içeceği 

Atıştırmalık: New York 
Cheesecake 

Restoran: Aila, Fairmont 
Ouasar 

Bar: Mei Bar, Pekin 

Kahvaltı Mekânı: Limon, 
Gümüşlük - Bodrum 

Kafe: Lucca, Bebek - İstanbul 
Ne Yemeden Duramaz?: Pide 


2/Stil 

Gözlük: Persol 

Cüzdan: Louis Vuitton 
Jean: Diesel 

Takım Elbise: Hackett 
Gömlek: Ralph Lauren 
Ayakkabı: Ludwig Reiter 
Spor Ayakkabı: Golden Goose 
Deluxe 

Kol Düğmesi: Tiffany & Co. 
Kravat: Hermes 

Bavul: Rimowa 


3/Teknoloji 

Cep Telefonu: Apple iPhone 
7 Plus 

Tablet: Apple iPad Air 
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Kai Winkler 


FAIRMONT GUASAR ISTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KAI| WINKLER'A TEKNOLOJİDEN STİLE EN SEVDİKLERİNİ SORDUK. 


RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


/ 


Dizüstü Bilgisayar: Apple daha iyisini yapabileceğimi 


Macbook Air sorgulamak ve hatalarımdan Fotoğraf Makinesi: Leica O ders çıkarmak. 
TV: Samsung Kendini Ne Yönde Geliştirmek 


İster?: Sabırlı olmak. 

En Sevdiği Müze: 
Guggenheim, New York 

En Sevdiği Yapı: Bradenburg 
Kapısı, Berlin 


Uygulama: WhatsApp 


4/Seyahat 
Favori Seyahat Kenti: New 
York 


Favori Otel: Fairmont Ouasar, 5/Kişisel 6/İkonlar 

İstanbul Hayat Mottosu: “Çok çalış, Ressam: Devrim Erbil 

En Sevdiği Mimari Yapı: St. çok eğlen!” Tasarımcı: Ralph Lauren Moritz Kilisesi, Augsburg, Hobiler: Koşu, tenis Aktris/Aktör: Angelina Jolie Almanya (John Pawson'ın Favori Spor Dalı: Futbol ve Brad Pitt 

restorasyonu sonrası) İdolü: Rahmetli babam Müzisyen: Robbie Williams Bir Sonraki Seyahatinde İş Verimini Arttırmak İçin Şarkı: Eagles — “Hotel Nerelere Gitmek İster?: Tibet Yaptığı Şey: Her gün nasıl California” 


Film: “Me Before You” 
Yönetmen: Steven Spielberg 


7/Bakım 

Diş Macunu: Ajona 

Parfüm: Abercrombie & Fitch 
Fierce 

Şampuan: Jo Malone 

Duş Jeli: Acgua di Parma Nemlendirici: Kerstin Florian 
Berber: Sabit Akkaya 


Spor Salonu: 

Willow Stream — 
Spa, Fairmont çi vu 
Çuasar 


8/Aksesuar 
Saat: Rolex 
“Cosmograph 
Daytona” 
Kalem: Mont 
Blanc, Faber 
Castell 

Almak İstediği 
Saat: Rolex 
“Submariner Date 
Bicolor” 


“am” 


9/Ev 

Evdeki Favori Eşyası: BOSE ses sistemi 

Neden?: Her ruh hali ve her ortam dosyası için kaliteli ses deneyimi. 


EŞLE p 
Gö 


2018 OCAK YENİ SEZON / TRENDLER 


'APRES SKW'LERİN 
ZAMANI 


Ülkeyi terk etmeyi erteleyen sıcak havaları deride bıraktık, artık kışın tadını çıkarma . Soğukların kendini göstermesiyle irliktg kar tatilleri gündemimizde üst * “sıralarda yerimialdı. Kayak takımlarının e şimdi tatilde 


iyecekleri karar verme zamanı... 


triko BROOKS BROTHERS 745 TL, sweatshirt ERMENEGİLDO ZEGNA 2.200 TL, pantolon ERMENEĞİLDO ZEGNA 1.750 TL, mont MONCLER 7.900 TL, 


px ayakkabı COLE HAAN 1.400 TL, saat RADO “True Thinline' 6.800 TL, fular Ni N ŞUMEMA 299 TL, atkı BOSS 259 TL, kask WED'ZE (DECATHLON) 299,99 TL > mi m 
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Stil/Trend 


gömlek SAINT REGGA 96 pound 

kazak BEYMEN COLLECTION 655 TL ceket MONCLER 7.5500 TL 

pantolon SAINT REGGA 165 pound ayakkabı ALBERTO GUARDIANI 2.049 TL saat SWATCH 555 TL 

eldiven BOSS 287 TL 

boyunluk WED'ZE (DECATHLON) 14,99 TL 


Kar Tatiline Özel... 


Kar tatillerinin en keyifli yanının kayak yapmak olmadığını düşünen kaç kişiyiz bilemiyorum ama gündüz yorgunluğunun üzerine, akşamın tadını şık kıyafetler içerisinde çıkarmaya meraklı olanlarımızın kayda değer sayıda olduğu kesin. Yine de, söz konusu yalnızca birkaç günlük bir tatil, tatilin ana teması da kayak sporu olunca şıklığı daha sade bir çerçeve içinde düşünmek en doğrusu. 
Kombinlerinize renkleri dahil etmek, kat kat giyeceğiniz her bir parçanın uyum içinde olması, beyazın rol çaldığı bu keyifli tatillerde şıklığın ilk kuralı sayılıyor. Soğuk kış aylarını temsil eden, özellikle yeni sezonda ön plana çıkan desenli kazaklar renk uyumunu kolaylıkla yakalamanıza destek oluyor, hepimizi büyük uğraşlardan kurtarıyor. Özetle, üşümemek 
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Ve 


adına başka renklerle tamamlayabileceğiniz gibi tek başına kullanabileceğiniz kazaklar, kombinlerinizin başrolü haline geliyor. 
Trikolarınızı, hırkalarınızı ve kazaklarınızı tamamlayan pantolonları, koyu renk tercih etseniz bile dokulu seçmek, 


kombininize bir dinamizm katacaktır. Desenlerin altına yine desenli tercih etmeye cesaretlenenleri yolundan alıkoymayalım, eğlenceli kombinlerle gözlerimizi şenlendirenleri her zaman destekliyoruz. Desenler içinde “boğulanlara”, sadeliği tercih 


edenlere ise bizim önerimiz, Sonbahar/Kış 2017 sezonunda sıkça gördüğümüz fitilli 

kadife pantolonları tercih etmeleri yönünde. Görünürde yarattığı şıklık kadar soğuktan korunmaya da yarayacak bu pantolonlara yatırım yapmanın tam sezonu! 


“Ton Sür Ton' ve 
Kombinasyonları 
Markaların kış sezonunda piyasaya sürülen aprös ski koleksiyonlarında dikkat çeken özelliklerden biri de styling sırasında “ton sür ton uygulanması oluyor. Belli 

bir rengin farklı tonlarının 

bir arada kullanılmasıyla şık bir bütünlük oluşturan bu tarz, gözünüze fazla gelirse, yoğunluğu kırmak adına araya uyumu bozmayacak farklı bir renk daha ekleyebilirsiniz. Biz, 


kazak GANT 579 TL 

ceket SAINT REGGA 216 pound pantolon THE GIGI 

(HARVEY NICHOLS) 1195 TL mont BALMAIN 

(HARVEY NICHOLS) 12.605 TL 


yeşil ve mavi tonlarını birlikte kullanmanızı öneriyoruz; canlı renkleri üzerinde taşımayı tercih etmeyenler ise toprak tonlarını tercih edebilir. 
Kahverengi ve bej tonlarının yan yana kullanımı, kombininize sakin bir ruh katacaktır. 

Farklı renkleri denemekten çekinmeyen daha cesur beylere ise sarıları, kırmızıları, hatta yeni yılın resmi rengi “morötesi'ni öneriyoruz... 


a, 
* GANİ1499 
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Tarzınıza hitap etmesinin yanı sıra yağmurda ve karda giyilebilecek yapıda olması gereken, seçimi en zor parçalardan biri de ayakkabılar. Dış mekânda kalın tabanlı botlar tercih etmeniz gerekirken 

tatil yaptığınız otelde, evde yani iç mekânlarda daha klasik ve ince tabanlı ayakkabılara şans verebilirsiniz. 


sweatshirt 

THE NORTH FACE 599 TL peluş kaban FINEAPPLE 459 TL pantolon BROOKS 

BROTHERS 645 TL 

ayakkabı MONCLER 4.470 TL saat SWATCH 235 TL 

gözlük SERENGETİ 2.220 TL 


Dış Giyimin Yeni 
Gözdesi: Peluş 
Kışın en yatırım yapılası parçalarının dış giyim ürünleri olduğu bir gerçek. 
Dümdüz kombinlerin bile farklı bir havaya bürünmesini sağlayan kabanlar ve montlar, tek başına tarzınızı belirleyen parçalar haline gelebiliyor. 
Yeni sezonda çok konuşulan trendlerden biri olan peluş kabanlar ise burada devreye giriyor. Hayvan aktivisti 
Stella McCartney'nin, Hugo 
Boss'un ve Ralph Laurem'in başı çektiği, son günlerde 
Gucci'nin ve Michael Kors'un da dahil olduğu “gerçek kürk karşıtlığı'nın yarattığı bir akım haline gelen peluş kullanımı, bu kış sezonunda içimizi ısıtırken göze de hitap ediyor. 


(a.) DSOUARED2 (BEYMEN) 2.945 TL 
(b.) ETRO (BEYMEN) 1.875 TL 

(c.) H&M 99,99 TL 

(d.) BOSS 1.649 TL 

(e.) SWATCH 310 TL 

(£.) WED'ZE (DECATHLON) 59,99 TL 
(g.) WED'ZE (DECATHLON) 29,99 TL 
(h.) ARTENGO (DECATHLON) 9,99 TL 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Stil/Trend 


triko H&M 89,99 TL hırka MONCLER 4.000 TL 

mont ERMENEGİILDO ZEGNA 11.030 TL pantolon BROOKS BROTHERS 645 TL ayakkabı İNCİ 229,99 TL atkı MONCLER 1.280 TL 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ayakkabı 
CHRISTIAN LOUBOUTIN 
4.455 TL 


Kar tatilinin tadının sadece pistlerde çıkmayacağını herkesin kabul ettiğini düşünüyorum; o halde bavullarımızda birkaç parça şık kıyafete 

ve aksesuara yer açmanın hiçbir zararı olmayacaktır. Tam da burada kısa bir ipucu verelim; kış aylarında kat kat giyinmek her ne kadar şıklık yaratmaya yardımcı olsada 


parçaların özelliklerini kaybettirdiği bir gerçek. Budurumun oluşmaması ve dikkat çekmek istediğiniz ürünün üzerinizde 


kaybolmaması için seçtiğiniz tek parçayı ön plana çıkarabilecek bir kombin yaratabilirsiniz. 
Yüksek bel pantolonlar bu aşamada işinize yarayacaktır; trikolarınızı ya da kazaklarınızı pantolonun içinde kullanarak bambaşka 

bir görünüme bürünebilirsiniz. Ufak bir detayın, otelinizdeyken oluşturmak istediğiniz şıklığı nasıl değiştirdiğini bizzat görebilirsiniz. 


kazak BRUNELLO CUCİNELLİ 
(BEYMEN) 5.750 TL 

ceket H&M 179 TL 

kaban BRUNELLO CUCİNELLİ 
(BEYMEN) 12.750 Ti 

pantolon H&M 179 TL ayakkabı ALBERTO 
GUARDIANI 2.049 TL 

saat RADO “Coupole Classic 
Automatic Power Reserve” 
5.600 TL 


Stil/Trend 


- A, . 
—. m — ai 4 


a 


ayakkabı ERMENEGILDO ZEGNA 4.300 TL çanta BROOKS BROTHERS 3.2957. 
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“Tatilin En Keyifli 
Anı' Kombini 


Uzun bir günü şömine başında keyif yaparak tamamlamak, kaymanın ve o buz gibi soğuklara katlanmanın en güzel yanı oluyor genelde. 
Arkadaşlarla, aileyle bir arada geçirilen kış tatillerinin en güzel tarafı belki de... Tam da bu kısımda size eşlik etmesi gereken kıyafetleriniz günlük tarzdan daha şık parçalardan oluşmalı. Fotoğraflarınızda, otelinizdeki şöminenin 


ve dekorun yanına çok yakışacak parçalarınızı karda giyemeyeceğinize göre aklınızdaki kombini yapmanın tam da yeri burası. 
Farklı renkleri kullanmaktan ise kaçınmayın; gözler, 

hazır beyazların üzerindeki rengârenk görüntülere alışmışken akşam da canlı renkleri yadırgamayacaktır. 
Sarıları, kırmızıları beyazla yarıştırın! 
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Stil/Profil 


Desenlere İnat, Formla Fark Yaratmak 


Jil Sander 


ÇOK ESKİ DÖNEMLERDEN BERİ MİNİMALİZM DENİNCE AKLA GELEN İLK TASARIM MARKALARINDAN BİRİ OLAN JIL SANDER, KUSURSUZ TERZİLİK, SAF FORM VE RENKLERLE YAPTIĞI TASARIMLARLA GÜNÜMÜZÜN DESENLERLE ÖN PLANA ÇIKARILAN INSTAGRAM KARELERİNDEKİ MARKALARA MEYDAN OKUYOR. 


YAZI SERHAT ŞENGÜL 


©serhatsengul6 


1943 yılında doğan Alman tasarımcı Heidemarie Jiline JiP Sander, 1963 yılında Almanya'da bir tekstil okulunda eğitimini tamamlar. Mezun olmadan önce Kaliforniya'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan UC-LA'de öğrenci değişimi programıyla eğitim alır. Mezun olduktan sonra da New York'ta bir dergide editörlük yapar. 21 yaşındayken babasını aniden hayatını kaybedince kardeşlerine destek olmak üzere Hamburg'a geridöner. 

Bu süreçte moda dünyasını iyice özümsemiş olacak ki; 1968'de Hamburg'da kendi ismiyle markasını kurar ve annesinin dikiş makinesini kullanarak ilk koleksiyonlarını hayata geçirir. Bundan tam yedi yıl sonra koleksiyonunu Paris'te tanıtır. Satın alma sorumlularının ve basının ilgisini çekerek satış noktalarında yer alarak daha da bilinir hale gelen tasarımcı, 1980'lerde Frankfurt Borsası'na kote olur ve 1980 ile 90'lı yıllarda New York'tan Londra'ya kadar birçok yerde satılan bir marka haline gelir. 1999 yılında hisselerinin bir bölümü Prada tarafından satın alınır ve altı ay sonra Sander, markadan istifa eder. İstifasının arkasında grubun CEO'su Patrizio Bertelli ile arasında geçen anlaşmazlıklar olduğu söylenir. Ertesi yıl, markanın satış grafikleri hiç olmadığı kadar düşmüştür. İtalyan CEO, tasarımcının yeniden markanın başına geçmesi için kolları sıvar ve Sander, 2003 yılında markaya baş tasa- 


2017-2018 SONBAHAR-KIŞ 
JILSANDER KOLEKSİYONU 
Tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyonda, bu sezon İzlanda'da yaşayan insanların doğaya karşı mücadeleleri konu ediliyor. Özellikle doğaya karşı korunma içgüdüsü, koleksiyonda ağırlıkla yer verilen dış giyim parçalarına yansıyor. Genel olarak koleksiyona bakıldığında ise ham bir yaklaşım dikkati çekiyor. Hacimlerin geniş tutulduğunu ve renk paletininse doğadan esinlenerek oluşturulduğunu söylemek mümkün. Özellikle renklerin, İzlanda'ya has vahşi doğadan esinlenilerek buz, lav, kaya ve buzullardan ileri geldiği dikkatlerden kaçmıyor. 


rımcı ve ortak olarak geri döner. Tasarımcı, bir yıl sonra istifa edip kendi tasarım danışmanlık şirketini kurar ve Japon hazır giyim markası Uniglo'ya özel koleksiyonlar tasarlar. Aynı dönemde Jil Sander markası da el değiştirir. 2006'da önce İngiliz yatırım şirketi Change Capital Partners'a satılan marka,2008'de Japon bir moda yatırım şirketiolan Onward Holdings'e satılır. 2012'de Sander, odönemki kreatif direktör Raf Simons'ın ayrılmasıyla markaya döner ve bir yıl daha çalışır. 

Sıkça el değiştiren markada değişmeyen en önemli şey, minimal ve saf çizgisi. Bugün marka, Alman tasarımcı çift Luke ve Lucie Meier'e emanet. Dior'dan gelen Lucie ile Supreme'de baş tasarımcı olarak çalışmış olan Luke, markaya yeniden ruh getirmeye kararlı gözüküyor. Markanın minimal yaklaşımını “saflık” diye adlandıran ikili, öncelikle markanın amiral gemisi olan beyaz gömlekten bir koleksiyon hazırladı. 

Tüm markaların abartılı desen ve formlarlaiPhone kamerasına oynadığı bir dönemde bu endişeyi taşımadan tasarım yapan ikili, tribünlere oynayarak tasarım yapmayı hatalı buluyor. Markanın Alman yönetmen Wim Wenders imzalı yeni reklam filmi ise dikkat çekici nitelikte: Pause (Duraklatmak) üzerine hazırlanan film; hayatı durdurmayı, hayatın en heyecanlı yerinde mola vermeyi işliyor. Tıpkı günümüzün çılgın tasarımlarına bir es veren Jil Sander tasarımları gibi. 


ABONELİK 


AVANTAJLARINI KEŞFEDİN! 


Fogult£ 
BEST OF 


BU YIL BİZCE ÖNE ÇIKAN NELER VARDI? 
41001 NORMAL KAVRAMINI UNUTTURAN FİKİRLER VE TASARIMCILAR 5447 KLASİK, MODERN VE ÇAĞDAŞ ÖRNEKLER, SERGİLER, MÜZELER 
9147 HEM GEÇMİŞE HEM DE YILDIZLARA UZANAN MODELLER 079440511 3,4 SANİYEDE DORUĞA ULAŞAN HEYECAN 
YEKMDLEJİ CAZİBESİYLE BAŞTAN ÇIKARAN CİHAZLAR 51111 ÖZEL HİSSETTİREN ÜRÜNLER SEYANAT ÜÇ ZORUNLU ROTA: LONDRA, SEUL VE DUBAİ 116Xİ1 GİTMEKTEN FAZLASIYLA KEYİF ALACAĞINIZ RESTORANLAR 


ADAMAKILLI DERGİ 


; GA ye 
, 5 DÜN YALIN > 
2, va 
72 sTİLİKONU e 7” 3 i ARŞINLAYAN ÇOCUK 
OLDUNUZ. .N İ BUGÜN PREMİYOR 
TEB RENDLERİ İNDE DE İ O LEAGYESALL YA,BU 
GERÇEKTEN 
YOR? 


KİMLER BELİRLİ 


0212 354 80 04 /0212 354 361/ 0212 354 3627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 3570000 www.turkuvazabone.com 


9 Derginiz Kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin 
e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. 


48” 


TURKUVAZ 


Stil/Trend 
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Maison 

Margiela 

Aksesuar kullanımına yeni alışanlardansanız küçük adımlarla başlamanızda fayda var. Belki yazın zaman zaman bilekliklerle tarzınızı parlattınız, o zaman artık bir sonraki seviyeye geçerek kışın da tarzınızı tamamlayan bir aksesuarla ilerlemenin vaktidir... 
Özellikle yüzük, daha önce aklınıza gelmeyen bir aksesuar olabilir. 
Sade şövalye yüzükleri küçük parmağınızda kullanmay deneyebilirsiniz. Taşlı ve altın modellerdense gümüş rengi ya 

da siyah, mat ve zımparalanmış, daha maskülen tasarımlara yönelerek aksesuar dünyasındaki adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz. 
Özellikle doğru yüzüğü bulduğunuzda aldığınız komplimanlara inanamayacaksınız. 


NN 
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YENİ YILDA 
DEĞİŞİME 
HAZIR MISINIZ? 


ACISIYLA TATLISIYLA 2017'Yİ GERİDE BIRAKTIK. 2018 
YILI SİZİN İÇİN DAHA BÜYÜK ANLAMLAR TAŞIYOR OLABİLİR. EN AZINDAN DAHA UMUT VE YENİLİK DOLU BİR YIL OLMASI HERKESİN TEMENNİSİ. YENİLİK DEMİŞKEN, BUNA TARZINIZDAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ. 
GARDIROBUNUZDA DEĞİŞİM RÜZGARLARI ESSİN DİYE BU YIL, TARZINIZI DEĞİŞTİRECEK BAZI PARÇALARA DAİR İPUÇLARI VERMEK İSTEDİM. 


*. YAZI SERHAT ŞENGÜL 
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Lanvin 
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Balenciaga 


Son birkaç sezondur spor giyim esintileriyle farklılaşan erkek gardırobu, bu sene iyiden iyiye bu temayı sağlamlaştırıyor. Özellikle performans giyime has, yüksek teknoloji ürünü fonksiyonel tasarımlar hayatı kolaylaştırmak için hazır giyim koleksiyonlarına sızıyor. 
Farklı materyallerden hazırlanan bu tasarım rüzgârlık, Lanvin 
Kreatif Direktörü Lucas Ossendrijver'ın farklı kumaşları bir arada kullanma tutkusunun bir ürünü âdeta. Kapüşon ve cepleriyle kullanım rahatlığı sağlayan bu parçayı, klasik giyim parçalarını biraz daha spor hale getirmek 

için kullanmayı deneyerek değişimi yakalayabilirsiniz. 


Balenciaga'ya, aynı zamanda Vetements'ın da kreatif direktörü 

olan Demna Gvasalia geldi geleli, markada değişim rüzgârları esiyor. Hal böyle olunca gardıroplara Balenciaga parçalar eklemek, değişim isteyenlerin ilk yaptıkları şey oluyor. 
Özellikle markanın 90'lar esintili, hafif kaba, ütü şekline benzer şekilde aşağıya doğru tabanı genişleyen çok parçalı 
“Triple S' spor ayakkabı modelini, bu sezon birçok kişinin ayağında göreceğiniz aşikâr. 

Siz de elinizdeki spor ayakkabı modellerinizden sıkıldıysanız yeni sezonda 90'lar esintili bu parçayı gardırobunuza ekleyebilirsiniz. 


Z 


Sunnei 


İtalyan markalar geleneksel yaklaşımlarını korurken özellikle yeni kumaş teknolojilerini de anında benimsiyor. İşte ikisini birden tasarımlarına yediren Sunnei, erkekler için formlarıyla oldukça modern olan; aynı zamanda İtalyan estetiğini göz ardı etmeyen tasarımlara imza atıyor. 
Son dönemde adından sıkça söz ettiren markanın özellikle de kalın çizgili alt ve üst parçaları oldukça dikkat çekiyor. Sunnei, gardıroplarında değişim isteyen, ancak halihazırda geleneksel İtalyan tarzında giyinen ve 'değişime yeni başlayanlar” için oldukça uygun bir marka. Bir göz atın, derim. 
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Vetements 


Vetements'ın kısa sürede bu kadar geniş bir fan kitlesine ulaşması, şüphesiz markanın bildik parçaları başka bir yaklaşımla tasarlayıp hayata geçirmesinden. 
Vetements denim, 
Levi's pantolonların kesilip yeniden birleştirilmesinden oluşuyor. Her bir parça bu nedenle eşsiz. Slim fit kesimi, panelli farklı jean birleşimleri ve asimetrik paçalarıyla bu pantolonu jean'leriniz arasına ekleyerek bu yıl dolabınızdaki değişimin altını çizebilirsiniz. 
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Louis 
Vuitton& 
Supreme 


New York'un kaykaycı gençliğinden esinlenen Supreme'in, lüksün sözlük anlamı Louis Vuitton ile işbirliği yapacağı haberi, tasarım markalarının sokak kültürüne dokunma çabalarının en üst örneğiydi şüphesiz. 
Nitekim, geçtiğimiz haziran ayında koleksiyon mağazalara geldi ve fiyatların Supreme'den ziyade Louis Vuitton'a yakın olduğu anlaşılmış oldu. Koleksiyona dair parçaları inceledikten sonra, yeni yıla LV'nin klasikleşen kırmızı epi leather derisinden, Supreme logo baskılı çanta koleksiyonundan edinerek girmek isteyebilirsiniz. Uyarması bizden. 


7 


Burberry 


Kışın en soğuk günlerinde de tarz görünmek için bence her erkeğin gardırobunda mutlaka, koyun postundan bir shearling ceket bulunmalı. Kürk yakalarda gerçek kürk tercih etmesek de eti yenen hayvanların postundan yapılma ceketler bizi kış boyu sıcak tutuyor. 
Yeni nesil shearling ceketler kimi zaman değişen kalıpları kimi zaman da biye ya da cep olarak montun dış kısmında veya farklı derilerin panelli kullanımıyla farklılaşıyor. Tıpkı 1940'ların tasarımlarını anımsatan, eskiyle modemi birleştiren bu Burberry shearling ceket gibi. 
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Soldan sağa; Saint Regga 158 pound, Milimetric (Fiyat istek üzerine.), Ermenegildo Zegna Brooks Brothers 295 TL, Hatice Gökçe 850 TL,Gant 265 TL 1.380 TL 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GÖMLEK 


BEYAZ GÖMLEKLER CEPHESİNDE GERÇEKTEN HER ŞEY BU KADAR BASİT Mİ? 


Yazı 


Özge Dinç 


Stil Editörü Fotoğraf 
Gökçecan Yürekli Canan Yetişti Satkın 


ESGUIRE 
01.18 


Uzerine fazla düşünmeden yaptığımız tercihler, günümüzü kurtarıyor; çünkü aslında dönüşüm geçirmiş bir “vaka? olarak yüzyıllarca denenmiş oluyor. Beyaz gömlek de tam olarak böyle: Gece gündüz giyilen ve üniforma sayılan beyaz gömleğin gardıropların baş köşesine kurulması normal, çünkü tarihi bizden çok daha eski; buralara kadar gelmesi de pek kolay olmadı. 

Örneğin gömleğe yaka 1400'lerde geldi; o sırada yaka, gömlekten ayrısatılan bir parçaydı; 1500'lerde gömlekler, yalnız yakası göründüğü için yaka ve ön kısım olarak “yarım” üretiliyordu, 1700'lerde bugünkü tam boy halini kazandı. 1800'lerde yaka ve kol kısmı çıkartılabiliyordu, 187Vde Brown, Davis and Co. şirketinin patentini aldığı düğmeli gömleklerle baş kısmından giyilen giysi, düğmelerle iliklenebilir hale geldi. 
1950'de kısa kollu gömleği NASA çalışanlarında ilk kez gördük. Kalemlerimizi koyduğumuz gömlek cebi ise bize 1960'ların bir hediyesiydi. 

En güzel tarih kitapları, gündelik hayata ilişkin nesneler üzerinden bir tarihi açıklayanlar bana göre (Tarihi kahve ve çay gibi içecekler üzerinden anlatan A/tı Bardakta Dünya Tarihi gibi); beyaz gömlek hakkında yazılmış bir makale de aynı şeyi düşündürüyor. Çueensland University of Technology'de moda üzerine araştırmalar yayımlayan Dean Brough, bize beyaz gömleğin sosyal tarihini anlatırken statü algısının ve dönem koşullarının her şeyi nasıl değiştirdiğini de işaret ediyor bir bakıma. 

Eski Mısır'daki buluntulara göre dünyanın ilk giysisi olan gömlek, tarihlerle de belirttiğimiz gibi bugünkü düğmeli, yakalı, klasik “düz, beyaz gömlek” oluncaya dek birçok şekil değiştirdi. Dean Brough'a göre beyaz gömlek, bundan iki yüzyıl önce bir statü sembolüydü. Parfüm, şekerli yiyecekler, takılar, saatler gibi nadir ve zor üretilen aksesuargıdalara o dönem nasıl yalnızca üst sınıf ulaşabiliyorsa beyaz gömleği de yalnızca onlar giyebiliyordu; çünkü Sanayi Devrimi'nin takvimler- de adı geçmemiş, henüz bütün evlere çamaşır makinesi ulaşmamıştı; gömlek yalnız asillerin evlerinde yıkanabiliyordu. Bu sebeple bir gömleğin yakası ne kadar beyazsa o kadar zengin ve rütbeli sayılmak mümkündü. Gömlek, o zamanlar kaftanların, redingotların içine giyildiği için yalnız yakası görülen bir giysi türüydü. 

Bu “masumiyetin, temizliğin, asaletin? renginin statü olması meselesi, sonraki yüzyıllarda “beyaz yakalı-mavi yakalı ayrımını da doğuracaktı: Masa başında çalışan, kendi işinin müdürü üst düzey çalışanlar, üstlerinin kirlenmediğine atıfla “beyaz yakalı olarak adlandırılacak; fiziksel güç gerektiren, üstün başın kirlenebildiği düşük ücretli işlerde çalışanlar ise koyu renkli kıyafetlerinden ötürü “mavi yakal olacaklardı. (Ecevit'le ünlenen ve özgürlük sembolü olduğu söylenen mavi gömlek, halka yakın olmayı da temsil ediyordu.) 

Kadınların giysilerinin soldan, erkeklerininkinin sağdan düğmelenmesi geleneği de Rönesans sonrası döneme ulaşıyordu; bunun sebebi kadınların giysilerini sağ ellerini kullanan hizmetkârların, erkeklerin ise kendilerinin giymesiydi. 

Gömleğin yakasının yüksek olması, bir soylu için önemli bir detaydı; fırfır ve volanla boynun neredeyse görülmemesi gerekiyordu (Yüksek kolalı yakalı gömlekler giyen Karl Lagerfeld bu tarihi gerçeği mutlaka dikkate almıştır.), çünkü yaka, soyluları başlarını yazı yazarken aşağıeğen kâtiplerden ayıran bir detaydı. Brough'a göre tepeden bakmak? 
deyimi de buradan geliyordu. 

19. yüzyıla gelindiğinde fırfırlardan ve Shakespeare'i resmeden gravürlerde görülen gösterişli volanlı yakadan işlevsel olmadığı gerekçesiyle vazgeçildi, yeni bir erkek tipi belirlenirken düz beyaz gömlekler güvenilir erkeklerin üniforması oldu. Endüstriyel üretimle tanışılan bir sonraki yüzyılda ise gömlek soyluların evinden caddelere ve orta sınıfın evlerine taşındı; ulaşılabilir bir nesne haline geldi. Bir gömleğin 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bembeyaz olması artık eskisi gibi bir anlam taşımıyordu. 

Dönemin moda ikonu VT. Edward, beyaz gömleği reddederek desenli giysiler giyince bir dönem unutulur gibi olduysa da 1924”te IBM'in kurucusu Thomas J. Watson'la yeniden iş dünyasına, bu kez hiç çıkmayacak şekilde yerleşti. İşyerlerinde beyaz gömlek giymek z0- rundaysanız Sayın Bay Watson'ı suçlayabilirsiniz, çünkü kendisi o yıl bütün çalışanlara beyaz gömlek giyme zorunluluğu getirmişti. (Düşünmeyi pek sevmeyen işverenler, nedense başarılı iş modelinde değil ama gömlek hususunda Watson'ın yolundan gitmeyi tercih ediyor.) 

Watson'ın bu kuralı, 1905-31 yılları arasında süren bir reklam kampanyasına da ilham oldu. (İlk kez eşinin kirlenen yakasını yıkamaktan usanan ABD'li bir ev hanımı tarafından icat edilen) takılabilir-çıkarılabilir yaka, Cluett Peabody & Company tarafından yeniden üretildi ve bu yakaların tanıtımı “Arrow Collar Mar adıyla bir şahsiyet haline getirilen bir erkek tiplemesi yoluyla yapılmaya başlandı. Öyle ki bu Arrow Man, o yıllarda en az sonraki yılların Elvis'i kadar arzu edilen bir erkek olmuştu. Bu yakaları ve gömlekleri giyen müşteriler de “Arrow Mar olarak adlandırılıyordu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra artık rahat etmek isteyen erkeklerin talebi, onlara vazgeçemeyecekleri yeni bir yoldaş getirdi: Gömlekten türeyen düz, beyaz tişört. (T-shirt, gömleğin İngilizce adı 'shirt'ten geliyor.) 

TI. Dünya Savaşı yıllarında dünya travmalarla ve yokluklarla tanıştı. Artık eskisi gibi bulunamayan has ipek ya da yüzde 100 pamuklu kumaşlar, orduların askerleri için kullanılır hale gelince halklar için yeni bir alternatif bulmak gerekti: Sentetik kumaşlarla işte böyle tanıştık. 
50'ler ve 60'lar, pamuklu kumaş kadar kırışmayan, daha hafif sentetik kumaşlardan üretilmiş gömleklerin hakimiyetiyle geçti. 

6O'ların sonunda ve 70'lerin başında süssüz erkek gömleklerinin yerini, inanılması güç ama, volanlı ve fırfırlı gömlekler aldı. Uzmanlara göre bunda İngiliz müzik grubu, Spandau Ballet'nin romantik tarzıyla ses getirmesi etkili olmuştu. 


Başlarda statü sembolü olma kibrini taşıyan düz, beyaz gömlek, 80'lerde yeniden eski işlevine kavuştu: Güçlü bir imajı perçinlemek isteyen moda anlayışı, Hugo Boss gibi markaların da etkisiyle giderek yerleşti. Birçok marka, ne üretirse üretsin, kendi beyaz gömleğini üretmeyide ihmal etmedi. 

Bir iş klasiği olan beyaz gömlek, 80'lerle birlikte artık sınırlarını genişletmeye başladı. Aslında buna 60'larda başlanmıştı: Humphrey Bogart'ta “tarz sahibini gösterir giysi”, James Bond'da “koyu maskülenliğin' adı olan gömlek, iş dünyasından taşıp gösteri dünyasının kapısından da içeri girdi. Beyaz gömlek ve kravatlarıyla kolejli tarzı temsil eden The Beatles, onu resmilikten uzaklaştırıp müzikseverler arasındadamoda kıldı, Patti Smith, “Horses? albümünün albüm kapağı için Robert Mapplethorpe tarafından beyaz gömleğiyle çekilerek onu rock müziğinin bir parçası haline getirdi, The Prince kendisi gibi sıra dışı fırfırlı gömleğiyle resmi olan ne varsatamamen unutturdu, David Bowie düğmelerini açtığı, fularlatamamladığı gömleğini asi olduğunainandırdı. 

19. yüzyılın düz, beyaz gömleğiyle 21. yüzyılın gömleği karşılaştırıldığında değişen anlayışlar, özgürlük arayışları, kolektif değil bireysel imzayı atma isteği de açıkça görülebiliyordu: Bugün özel dikim ya da seri üretim klasik bir gömlek aldığınızda onun “geleneksel olanı temsil ettiğini bilirsiniz, oysa beyaz gömlek Maison Margiela'da düğmelerinden boşanıyor, Marc Jacobs'ta yakalardan ayrılıyor, Stella McCartney ile avangart bir stile bürünüyor, cinsiyet ayrımından nefret eden Yohji Yamamato'da cinsiyetsiz ve minimal bir hal kazanıyor. (Beyaz gömleğin aslen erkekler için üretilmesi, ancak 19. yüzyılın sonunda kadınların “maskülen? görünmek için tercih etmesinden sonra onlar için üretilir hale gelmesi de ataerkil bir dünyanın ayak izleri olabilir, dikkatlice düşünürsek.) 

Buna bir de “düz, beyaz gömleğim hakim, iri yakalı, yakasız, düz kol, kısa, uzun kol, balon kol, düğmeli, düğmesiz, ahşap düğmeli, inci düğmeli, pamuklu, keten, dar, geniş kalıplı gibi sayısız kombinasyonunu ekleyin. Bugün beyaz gömlek almaya giderken bilmeniz, seçmeniz gereken birçok detay var. 90'ların sonunda ortaya çıkan “dünyanın tek beyaz gömlek markasr Bils'in kuruluş amacı da bunu kanıtlıyor. Ünlü tasarımcı Bülent Erkmen danışmanlığında kurulan marka, sadece beyaz gömlek üretiyor, ama tonlarca farklı beyaz gömlekle karşımıza çıkıyor. 
Özgür Masur, Hakan Yıldırım, Ece Ege, Han Tümertekin, Giray Sepin gibi mimar, tasarımcı ve yazarlara “Kendi beyaz gömleğinizi tasarlasanız o nasıl bir gömlek olurdu?” denmiş, böylece tasarımcıların üslubunu taşıyan birçok gömlek ortaya çıkmış. Alfabenin 29 harfiyle yazılabilen sayısız farklı yazı gibi... 

Farklı dönemlerin anlayışlarının harmanlandığı “kırk yama günümüzde beyaz gömlek hem başlangıçtaki gibi güvenilir işadamının imajını vücuda oturtuyor, bu sebeple hâlâ toplantı odalarında beyazlığıyla 


Spandau Ballet David Bowie 


gözlerimizi dolduruyor hem de renk olarak “katıksız, saf” halinin üzerine getirilen tasarım detaylarıyla özgür düşünmeyi savunan meslek erbabının gardırobunda katlanmış duruyor. 

Bugünün beyaz gömlekleri, bize günümüzle ilgili birkaç söz daha söylüyor: Örneğin ütü gerektirmediği için çok ünlü olmuş Brooks Brothers bir gömlek “Zamanımız yok, iş seyahatleriyle dolu yoğun bir hayatımız var,” derken Burberry'nin Yorkshire'lı ressam ve heykeltiraş Henry Moore'la işbirliği sonucunda ürettiği gömlekler, “Sanat hem geçmiş hem bugündür. Biz de insanlar olarak ondan etkilenen ve onu taşıyanız.” diyor. 

Bizdeki Milimetric, meşhur beynelmilel Ermenegildo Zegna, ABD'li Nick Graham gibi markaların kişinin vücut ölçülerine uygun olarak dikilmiş gömlekleri; seri üretimden uzaklaşıp eski ürünlere ve kişiye özel üretime yönelerek tek tip olmaktan uzaklaşmak ve kendimizi yeniden özgür hissetmek istediğimizi söylüyor. 

En meşhur gömleklerden biri olan; tamamı pamuktan üretilmiş, düğmeli bir Thom Browne ya da Hermes gömlek ise günün getirdiklerine kulak asmayan, geleneksel insanların her zaman var olduğunun bir kanıtı gibi. 

Girişte çektiğimiz fotoğrafta okunabilecek cümle de bu: Uzaktan aynı görünen ağaçlar, yaklaştığınızda farkını gösterir. Fotoğraftaki beş 'düz, beyaz gömlek” de; yaklaştığımızda özel dikim, geleneksel, meşhur, yeni, tasarım ağırlıklı sözcüklerini fısıldıyor. Bir turnusol kâğıdı gibi; beyaz gömleklerle dolu bir mağazada önce hepsine bakıyor; sonra ne iseniz, neyi önemsiyorsanız gizli mesajını hisseder gibi onun temsilcisini raftan çekip alıyorsunuz. # 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AŞ 9 $ Röportajdayken ka- 
EM O pak çekimine nazaran rahat- 
N tı. Bense gergindim. Çünkü birisiyle röpor- t 


taja gittiğinizde az çok bir fikriniz olur ve gardınızı ona göre alırsınız, ancak Engin Günaydın'a giderken neyle karşılaşacağınızı bilmeniz güç. Acaba karşımda “Yeraltı'nın beceriksiz-başarısız Muharrem'ini mi göreceğim, “Vavien'in anti-kahraman Celahini mi, Avrupa Yakası'nın antipatik Burhan Altıntop'unu mu, “Bir Demet Tiyatro'nun Zabıta İrfan'ını mı, takıntılı Galip Derviş'i mi, “İçimdeki Ses'in kendinden mustarip Selim'ini mi, yoksa yeni filmi “Aile Arasında'nın endişeli ve sevimli Fikret'ini mi? Belki başka bir oyuncuyu oynadığı karakterlerle özdeşleştirmezsiniz ama Engin Günaydın'a bakınca insan oynadığı her karakteri “© zannediyor. Çünkü kendisine benzeyen rolleri kabul ettiği için hepsi aslında o zaten. 

Onda bir tılsım olduğunu kabul edelim: Engin Günaydın'ın girdiği sahnede 

başka birini izlemek güç; onun o tuhaflığı ve özgünlüğü alışmadığımız bir şey olduğu için gözümüzü ondan alamıyoruz. Kendi filminin galasına çekinerek giden bir adam, bütün kusurlarını ortaya döken ve ne sorsanız kıvırma- dan- abartmadan cevap veren bir oyuncu... Röportaj yapmak için hem çok kolayhem çok zor biri. Siz de çekingenseniz karşılıklı gerilebilir ya da gözlerinizin içine bakıp iyi dinlediğinden kendinizi derdinizi ona anlatırken bulabilirsiniz. Ama iki türlüdemontunuzu giyip çıkarken aynı cümleyi kuracaksınızdır: “Başka bir adam.” 
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Günaydın'ın Cihangir'deki, emlakçı deyişiyle “full deniz manzaralı evindeyiz. Bana ilk sözü “Bira var, ister misin?” oluyor. Evde, bütün çekingen insanlar gibi, başta fazla nezaketliyiz. Öyle ki balkonda üşüse de rahatımı bozmamak için içeri girme teklifinde bulunmuyor bile. 

Çekimdeki ultra şık erkeğin kıyafetlerini sorarak giriyorum söze: “Onları gerçekte giyer miydiniz?” “Yok, giymem,” diye cevap veriyor. 
“Bazı kıyafetler sana bir kişilik belirler, ona göre hareket etmek zorundasındır. Kıyafeti para verip alıyorsun ama sanki o seni satın alıyor gibi bir şey oluyor; bu durumdan hoşlanmıyorum. Hep “Gümrükte mal kaldı, borsane oldu? gibi şeyler söyleyesim geliyor.” 

Herkesin bunu sizin kadar sorguladığını zannetmiyorum, diyorum. “Ben kendim dışımda hareket etmek istemiyorum,” diye yanıtlıyor. “En sevdiğim tarafım, kendime yakın olabilmek. Beni kendimden uzaklaştıran bir koltuk bile beni rahatsız ediyor. Çünkü kendimle oldugum zaman daha rahat konuşabiliyorum. Bu yaşıma kadar hep özgür olmak için çaba gösterdim, bir gömlek de almasın özgürlüğümü.” 

Son filmi “Aile Arasında vesilesiyle buradayım. Biz filmi ekipçe izledik. Kendisi de 7-8 defa izlemiş. Filmin parlak bir dünyası olduğunu düşünüyor, bu dünya hoşuna gitmiş. Özellikle de filme giden 3 milyon kişinin ilgisi. Gülse Birsel ona filmin özetini anlattığında “Bu işi yapalım!” demiş. “Avrupa Yakası'nı da düşünerek, “Gülse Birsel'den teklif geldiğinde daha kolay mı kabul ediyorsunuz?” diyorum, dürüstçe cevaplıyor: “Her zaman değil. Gülse kafasını netleştirdiğinde çok iyi oluyor, ama bazen kafası karışıyor. Daha önce kafası karışık bir senaryo yazdı mesela; onun içinde olmak istemedim. 
Ama bu hikâye netti.” 

Terkedilen elektrikçi Fikret'in ve şarkıcı Solmaz'ın beklenmedik ikinci baharını anlatan filmde; Fikret, kız istenirken ailenin babası gibi davranmak zorunda kalıyor, yalan söylediği için saçmalıyor, her şeyi yerle bir ediyordu. “Siz böy- 


“Her iş bana verilen son işmiş gibibir korku du- 


yup çok çalışıyo- 


Engin Günaydın mahalle dizilerinin bu kadar sevilmesinin nedeninin de bu olabileceğini söylüyor: “O günden sonra kimse kendini bir yere ait hissedemedi. Benim yerim yurdum neresi diye sordular. O sanal mahalleleri de kendi mahallelerine benzettiler belki.” 

Beş kardeşin en küçüğü; 30 yeğeni var. Ailesi, Adile Naşit'e benzeyen annesi, Münir Özkul'a benzeyen babası ve kardeşleriyle Ertem Eğilmez filmlerindeki gibi bir aile. Ailede kime benzediğini soruyorum. 
“Hepsinden bir şey almışımdır.” diye anlatıyor. “Bir abimin hakimiyet duygusu, birinin ekonomik çabası, bir abimin çapkınlığı, ablamın fedakârlığı... Sanki hepsi beni doğurmuş da, ortak bir projeymişim gibi.” 

Ortaokuldan sonra onu meslek edinmesi için ablasının yanına, İzmit'e göndermişler: “Okulda başarılı bir çocuktum. Darbeden sonraki çöküş aileme de zarar verdi. Sen yetişeceksin ve bu problemi çözeceksin psikolojisiyle yetiştirdiler beni. Anadolu'da birçok ailenin çocuğu da bu psikolojiyle yetişmiştir. Liseyi büyük şehirde okumamı istediler.” 

Aslında amacı elektrik-elektronik mühendisi olmakmış, oyunculuk aklına dahi gelmemiş: “Ailem elektrikçi olduğu için elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyordum. Hep söylüyorlardı, imza yetkimiz yok, projeyitamamlayamıyoruz diye. Ben de imza atacaktım işte.” Ancak liselerarası tiyatro yarışmasında ödül alması ve jüri üyelerinin yönlendirmesi sonucunda Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiş. 

Aileyi kurtarsın diye gönderilen çocuk, oyuncu oldu, peki nasıl ikna edebildiniz onları diye soruyorum, devlet memuru olacağını söyleyerek ikna ettiğini söylüyor. 

Okuldan sonra İstanbula gelmiş ve arkadaşlarıyla Fulya'ya taşınmış; burada komün hayatı yaşamışlar. İlker Aksum, Timuçin Esen, Devin Özgün Çınar... Binnur Kaya, Devin Özgün Çınar'ın arkadaşıymış. Bir akşam eve gelmiş ve bir daha gitmemiş: “Çok komik bir kızdı, işi gücü güldürmekti. Onun için bırakamadık onu.” 


6 e 
lebir yalan söylemek zorunda kalsanız ne yapar- rum. Aile Arasın- O zamanlar beş parasızlarmış, kim para kazadınız?” diye soruyorum; “Fikret'ten çok farklı d ad a Bu son i ş nıyorsa kirayı ödüyormuş. BKM açılınca kendi olacağımı zannetmiyorum.” diyor. “Bu tip şeyler, a tabiriyle hepsi oraya “çullanmış.” Binnur Kaya, çok fazla olumsuz yanlarını ön plana çıkaracağım artık Engin, de — Hülya Avşar'da çalışmaya başlayınca kazandı- için beni korkutur. Böyle bir durumda günlerce dim, “senin deft eri- ğı parayı getirip havaya fırlatmış, dans etmişler. 


uyuyamayabilirdim. Ama pembe bir yalan oldugu için ben de yardım ederdim.” 

Kolay yalan söyleyip söyleyemediğini soruyorum, “Açık olmayı tercih ederim,” diyor. “Çünkü yalan, ilişkileri çetrefil hale getiren bir şey.” Peki, zor durumda kalsa bile doğruyu söyleyenlerden midir? “Evet, öyle yaptım. Doğruyu söyledim.” 

Mesela, diyorum, hiç sevgiliniz “Beni aldattın mı?” dediğinde “Evet, aldattım.” dediniz mi? 

“Oldu, öyle bir şey söyledim.” diyor. Peki, ne demiştir sizce? “Ben onu sana söylememiş miydim gibi bir şeye bağladım. Tabii ilişki bitti.” 


Engin Günaydın, ortaokulun sonuna kadar Tokat'ta yaşamış; oradan ayrıldıktan sonra da bağları kopmamış. Kendisi gün ağardıktan hemen sonra evden çıkan ve akşam eve dönen, yemek yerken uyuyakalan bir çocukmuş. “Yemek yemeyi çok severdim. Dombiliydim,” diyor. Çocukluğundaki Tokat”ı soruyorum. “Yıldızlı bir dünyaydı,” diye anlatıyor. 
“Sonra 12 Eylül geldi, her şey darmadağın oldu.” 

Günaydın, üçüncü film senaryosu Ağlamak Yok'ta da bu konuyu işliyor. 12 Eylül üzerinden babasını ve kendi ailesini anlatmak istiyor. Bu filmin büyük bir prodüksiyon olması gerektiği fikrinde. 

12 Eylülün neden onu çok etkilediğini soruyorum; 1980 darbesinde 
henüz sekiz yaşındaydı zira. Sarsıcı bir istatistikten söz ediyor: “Darbeden sonra ekonomi bozuldu, insanlar nerede iş bulduysa oraya taşındı. 
Ülkenin te ”si yer değiştirmiş; neredeyse bir göç olmuş ülke içerisinde. Bizim Tokat'ta da gidenler oldu. Bir çocuk gözüyle gördüm ve bu benim için büyük bir üzüntü oldu. Beraber oyun oynadığın arkadaşın taşınıyor. Onlar da mı gidiyor, biz nereye gidiyoruz diyorsun.” 
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nidürüyorlar;” 


Karşı karşıyayken bu kadar iyi olmalarının (Vavien ve “Avrupa Yakası'ndaki gibi) nedeninin birbirlerini çok iyi tanımaları olup olmadığını sorduğumda “Tabii,” diyor, “birbirimizin çocukluğunu biliyoruz.” 

İlk oyunu “Otogargara'ymış, ondan sonra da hepimizin bildiği Bir Demet Tiyatro'daki Zabıta İrfan rolü gelmiş. Aman, diyorum, ne kadar gıcık bir karakterdi o! Gülüyor: “Gıcık karakterleri çok seviyorum. Her şeyi yapmana olanak veriyor. İçindeki bütün gıcıklığı çıkarabilirsin.” 

Rahatlatıyor mu insanı, diyorum, “Tabii,” diyor. “Mesela ben dedikodu yapan biri değilim, ama sahne üzerinde çok güzel dedikodu yapabilirim.” Rolün çok beğenilip onu herkesin tanımaya başlamasına şaşırmış, çünkü başta niyeti başkaymış: “Oyunculuğu para kazanmak için yaptım. Yazarlıktan para kazanamıyordum.” 

1998 yapımı “Dış Kapının Mandallarr dizisini o yazmıştı. Şehirde 
tutunmaya çalışan apartman sakinlerinin yaşadıklarını anlatan dizide kelime oyunlu, zekice espriler, tuhaf olaylar yer alıyordu. Söyledigine göre, senaristlik para getirmeyince “Vavien'e dek kapattı kapıyı ve oyunculuğa yöneldi. 

Aslında başlarda işler o kadar kolay ilerlememişti: “Korkak biriydim, heyecanlanıyordum. “Bir Demet Tiyatro'da en çok tekrar eden adamdım. Lafları ezberleyemiyordum, evet'e hayır diyordum; bir mankafalık vardı üzerimde. Hâlâ yabancı bir yere gittiğimde üzerime o “mallık” çöker. O alışma sürecinde bir geri zekâlı oluyorum.” 

Sahnede kaygısı azalacağına giderek artmış. Eskiden sahneye rahat çıktığı oluyormuş, ama artık iş ciddileştiği için anksiyeteler yaşıyor, uykusuz kalıyormuş. “Gittikçe zorlaşıyor, çünkü beklentiler artıyor, o da beni çok geriyor,” diyor. 
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Ama diyorum, sizin olduğunuz sahnede insan başkasını izleyemiyor. 
Çok oyuncuda olmayan bir şey bu. “Çünkü sahne üzerinde gerçekten olurum ben,” diyor. “Her şeyimle. Kasabalılıktan gelen bir şey var bende: Her iş bana verilen son işmiş gibi bir korku duyup çok çalışıyorum. 
“Aile Arasında'da “Bu son iş artık Engin, dedim, “senin defterini dürüyorlar.” 

Kasaba hikâyesi denince akla Türk sinemasının en güzel filmlerinden Vavien geliyor. Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı, Taylan Biraderler'in çektiği film, Tokat'ta geçiyordu. Engin Günaydın bildiği şeyi anlatmak istediğini açıklıyor: “Kasabalı olduğum için kasaba hikâyelerini çok seviyorum.” diyor. “Şehir hikâyeleri sert geliyor bana. Şehirde yaşayan bir kızın “Seni seviyorum, demesi çok inandırıcı gelmiyor.” Tek istisna, “Dış Kapının Mandallarr dizisiydi; ama orada şehirde tutunmaya çalışan insanların komik öyküsünü anlatırken arkadaşlarıyla tutunma çabasını konu ediyordu aslında. “İçimdeki Ses” de onun çok yakından bildiği Cihangir'de geçiyordu. 

“Vavien'den sonra senaryoya yönelseniz sinemamız bahtlı çıkardı, diye düşündüm diyorum, yine alt metinsiz yanıtlıyor: “Doğru, ama film önümüzü açmadı. Vavien bir anahtar çeşididir, bir yerden açarsın bir yerden kapatırsın. Taylanlarla, bu anahtar kendi düşündüğümüz sinemayla ilgili güzel yerlerin anahtarı olacak diyorduk. Ama öyle bir hal oldu ki kapandı ve biz nereden açacağımızı bilemedik.” 

“Yapımcılar benim de böyle bir filmim olsun diyor, ama bir yandan da Vavien gibi olmasın'a geliyor hikâye. Bizde film yapmak çok düşünceli bir iş. Önümüz kapalı görünüyor o tip sinemada. Ama ileride belki olur,” diyor. Ağlamak Yok'u “Vavien'den sonra çekmek istemiş, ama gişe istedikleri gibi olmayınca durmuşlar. “İçimdeki Ses'teki Ahmet Kayımtu geliyor aklıma: Filmin gerçekte yapımcısı olan Kayımtu, filmde de kızların bayıldığı bir erkekti. Engin Günaydın'ın oynadığı Selim ise "çirkinler kulübü'nün üyesiydi. Nil Karaibrahimgil'in “Hayat bazen birini seçer; biz pas deriz, söz Pelin'e geçer,” dediği Pelin eğer Kayumtu'ysa o da pas diyen kişiydi yani. Sözlerini ve filmlerini bir arada düşününce Engin Günaydın'ı dikkatle izleyerek bile kızdığı, üzüldüğü şeyleri görebiliriz gibi geliyor: Elbette kara mizahla kaplanmış olarak. 


Kara mizaha bayılması, herkesin tahmin edeceği bir şey zaten. “En sevdiğim yönetmen, Coen Kardeşler. Coen'lerin sinema anlatım tarzı, karakter işleyişleri ve mizaha bakışları benim için çok ilginç. Her filmlerini takip ediyorum. İlham da veriyor,” diyor. “Keşke Türkiye'de olsalar; burada işleri çok kolay.” 

Ama yapımcı çıkmazına rağmen Türk sinemasının geleceğini çok iyi görüyor; çünkü çekilebilecek sayısız hikâye var: “Ben hikâye açısından İran ve Türk sinemasını çok güçlü görüyorum. İran sineması bunu çok zor şartlarda rahatlıkla yapıyor. Türk sinemasının rahat bir ortamda olmasına rağmen yapamaması çok saçma ama işte para olsun, para, paradeniyor. Para, filmin ruhuna hiç uygun bir konu değil. Ondan dolayı da kendi sinemamız, karakterlerimiz, dünyamızla ilgili bilgi veremiyoruz. Bize ait olmasın da nereye ait olursa olsun gibi bir şey oluyor.” 

Film ve dizilerdeki komedi karakterlerinin aleladeliği onu çok üzüyor: “Komedi karakterlerine baksana, sanki Türk insanı saçma sapan insanlar gibi, görsen muhabbet etmezsin. Türk karakterleri de bu kadar avam ve çirkin tipler değil yani. Bir düşünceleri, felsefeleri var, hayata bir anlam yüklüyorlar. “O kadar değil ya, bu kadar da iğrenç insanlar değiliz” diyesim geliyor. Kara komedi için cennet gibi bir ülke burası. Karakterlerimizin derinliğini iyi anlamalıyız. Biz “Vavien'i yaparken abiyi John Goodman oynar diyorduk. Evrensel bir durumu da var, Türk karakterlerinin. Bu gerçeği görmek gerekiyor.” 

Bakın “Vavien'de çıkış noktası ne olmuş: “Biz Celal'in Sevilay”ı attıgıyerde pikniğe giderdik. Orası gündüz harika, hava çöktüğünde çok korkutucu bir yerdir. Bazen dönüş için geç kalırdık ve büyük uçurumlardan dolayı korkuyla inerdik aşağı. Orayla ilgili kâbuslarım vardır. 
Orada abim yengeme hep “Şuraya seni atsam kimse bulamaz, derdi. 
Ben de acaba böyle bir şey olsa nasıl olur'dan çıktım yola.” 

“İçimdeki Ses'te ise sinema insanlarını ele almak istemiş. Cihangir insanlarının hep saçma sapan insanlarmış gibi anlatıldığını söylüyor, “Sonuçta,” diyor, “ayakta kalmaya çalışıyorlar. İyi ve ucuz yemek arayan yapayalnız insanlar.” 

Bizim de şimdi baktığımız Cihangir'i eski bir kasabaya benzettiği için seviyor. Oradan dışarı pek çıkmıyor. Burada herkesi tanımak onu 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rahatlatıyor. “Bakkalı tanımam lazım; öbür türlü başka bir memleket gibi oluyor. Kasabada dükkânımız vardı, oraya giderken 4-5 yerde çay içerdim. Burası da öyle. Rahat ediyorum Cihangir'de.” 


Her sabah kahvaltıya çıkıyor ve simit yiyip çorba içiyor. İstanbul'daysa hiçbir plan yapamıyor, karar verene kadar saatler geçiyor ve evde oturmaya devam ediyor. Oturamıyor da aslında, annesinin “Oğlum, bir otur!” diyeceği kadar hareketli (Röportajda üç saate yakın oturabilmesi şaşırtıcı.). Foça'dayken günde 10 km yürüyor. Yürümeyi çok seviyor ve her şeyi yürürken planlıyor. 

İstanbul'da ise çok rahat edemiyor; tanındığı için herkesin kapalı dolaştığı yağmurlu havaları tercih ediyor. Harbiye-Nişantaşı-Ihlamur-Beşiktaş rotasından evine dönüyor. İstanbul'daysa evde çok sıkılıyor. 

“İstanbul son derece rahatsız bir şehir,” diyor, “Yaşayanların huzursuzluğu yansıyor. Ondan dolayı benim iletişimim gittikçe kopuyor İstanbulla. İzmir'i daha huzurlu buluyorum. Foça'yı özellikle; huzur abidesi.” Senaryolarını Foça'da yazmış. Ancak taşınmayı yine de düşünmüyor: “Öyle radikal kararları sevmiyorum ben. İşim olduğu sürece burada oluyorum, çünkü bazen de burada olmak istiyorum. Yabancılaşmak ya da yazı yazmak istediğim zaman da Foça'ya gidiyorum. 
Buradan taşınayım kararını veremem.” 

Senaryolarını ve yazılarını kampta gibi yazıyor. “Foça'da kimse olmadığı için kaytaramıyorum. İki üç ay kapanıp yazıyorum.” 

En sevdiği şey, müzik dinlemek. Günde dört beş saat müzik dinliyor, ama yalnızca kendisini iyi hissettirecek türde olanları: “Ben evde tatil modundayımdır. Tatil müziklerini; Brezilya, Afrika müziklerini yada film müziklerini dinlerim. Üzen, tribe sokan müzikleri sevmiyorum.” 

Her röportajında canlı müzikten bahsetmesi beni çok güldürmüştü, bunu kendisiyle de paylaşıyorum. “Canlı enstrüman beni çok etkiliyor,” diyor, “Kemanı, trombonu canlı dinlemeyi severim. Orkestrası olan grupları dinlemeye gidiyorum. Onları canlı dinlemek haz veriyor. 
Bir de onlara bakabiliyorum.” 

Güldüğüm şey de bu zaten: Canlı müziği sevmesinin nedeni, sahneye bakabilmesi! Kendisi de kahkaha atıyor, bir yandan da “Ne yapayım yani?” dercesine açıklıyor: “Müzik banttan olunca nereye bakacağım ki? Bu tarafa bakamıyorsun, adam kıllanıyor benim kıza mı bakıyor diye. Oraya bakıyorsun, gay miyim diye kıllanıyor. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. Ruh hastası bir kedi vardı. O bazen duvara bakıp kalıyordu. 
Ben de bir keresinde barda kendimi o kedi gibi duvara bakarken buldum.” 

Alışkanlıklarına ne kadar bağlı olduğunu şuradan da anlayabiliriz: Gece hayatını ve “canlı müziği çok sevmesine rağmen en sevdiği yerler olan Hayal Kahvesi ve Mojo kapandığı için gece hayatı bitmiş, başka bir yere gitmeyi aklından bile geçirmemiş. 

Çocukken yemeyi çok sevdiğini söylemişti; şimdi yemekle arasını soruyorum. “Yemekle aram yok,” diyor. “Lezzetçi de değilim. Yemek yapmam. Çok zorda kalırsam bir iki tarifim var.” 

Acaba, diyorum, çocukken kilolu olduğunuz için mi uzaklaştınız yemeklerden? “Yok, kilolu olmayı sevmedim,” diyor. “Daha sportif olmak hoşuma gidiyor.” Yürüyüşten başka spor yapmadığını ekliyor: “Bence yürümek en iyi spor. Düşünmek onun kadar iyibir spor. Hayal kurmak çok iyi bir spor. İnsan, beynini çalıştırdığı sürece iyi bir spor yapmış kadar efor sarf etmiş oluyor.” 


“Çapkın değilim, hoş bir erkek ka- 


ye kasaba gibi, diyerek çözdüm konuyu.” diye anlatıyor. 

Ama diyorum, ben her yere rahatça gidebiliyorum, siz hâlâ sorun yaşıyor olmalısınız. “En dip bölgelere oturuyorum.” diyor. “Ama yalnız kalamıyorum. Tuvaletler en yalnız yerlerdir değil mi, orada bile fotoğraf çekilmek istiyorlar. Ya, diyorum, burası tuvalet.” 


“Kuyruğun en arkasındaki adam olmayı" hep vurguluyor. Yaşadığı da, istediği de bu: “Sabah simit alırken sıraya giriyorum. Engin Bey, siparişinizi alayım diyorlar, onu sevmiyorum. Normalde nasıl davranılacaksa öyle olsun istiyorum. Çünkü benim kimseye özel bir muamelem yok. 
Bir kafeye gittiğim zaman “Ben geldim?” diyormuşum gibi düşünülsün istemem. Çünkü ne kadar ünlü olursam olayım kimseyi rahatsız etmeye hakkım yok ya da hiç kimse beni tanıma mecburiyetinde değil.” 

Çocukluğundan bu yana göze batmayı hiç istememiş. Şimdi ise göz önünde bir işi var. Bu çelişki, onun hayatını, sorgulamalarını açıklıyor. 

Kimi insan her şeyi aşar geçer, diyorum, kimisi ise naiftir ve arkada kalır. Ben dün kasadayken biri önüme geçti mesela, bir saat bekledim. 
Sizde de oluyor mu böyle şeyler? “Ben öyle şeye küsüyorum da,” diyerek yine güldürüyor beni. “Öyle bir şey olsa çekip giderim, biraz dolaşıp kendime geldikten sonra dönerim. Rahat edemeyen birisiyim. Bir keresinde içtim içtim, içimden dans etmek geldi. Kırk yılın başı yani. 
Kızın biri itti beni, “Git biraz ileride dans et” dedi. Bardan bir çıkışım var; sinirden eve yürüyerek gittim.” 


Seyircinin hiç gülmediği gösteri, son gösterisi olmuş. “O Hikâyedeki Mal Benim” adlı gösterinin hiç kimse gülmediği için bitmesi kadar ironik bir şey olamaz. “Stand-up çok stresli bir iş,” diye anlatıyor. “Seyirci fuayede gerilse hiçbir şeye gülmeyebilir. O gün de çok yorgundum. Seyirci bir gülmedi, iki gülmedi, üç gülmedi. Zaman o kadar geçmiyor ki. 
Herhalde ben bu işi yapamıyorum dedim ve bitirdim gösteriyi.” 

Woody Allen, bir röportajında her yıl film çekebilmesine rağmen günlük hayatta bir anahtar bile değiştiremediğini söylemişti. Engin Günaydın için de işler öyle mi merak ediyorum. “Normal hayatta ben de becerikli birisi değilim; hatta yemeğe gitme konusunda bile kararsız ve beceriksizim. En sonunda çorbaya bağlarım,” diyor. “Telefonla birilerine bir şey rica etmek, hadi koçum demek bende yok. Normal hayat gerçekten zor. İşimi yapmak daha kolay.” 

Beceriksizliğinizi kanıtlayan bir şey var mı diyorum, “Telefon işte,” diyor. “Repost bile yapamıyorum. Bu konuda amcaya dayıya filan benziyorum.” Ama diyorum, Instagram'da etiket koymayı öğrenmişsiniz. 
“Onu filmden dolayı Gülse öğretti,” diyor. 

Çok dürüst konuşuyorsunuz, her şeyi anlatıyorsunuz. Baskı hissetmiyor musunuz hiç üzerinizde diye sorduğumda tatlı bir yanıtla karşılıyor: “Öyle şeyler söyledim mi ben? Bilmiyorum ki. Var mı senin kafanda?” Tabii, diyorum. “Hadi be!” 

“İçimdeki Ses'te Selim karakterinin hoş bir repliği vardı: “Hayat da, insan da kusurludur; o yüzden gerçektir,” diyordu. Engin Günaydın da kusurları üzerinde çok duruyor. “Ben çok kusurlu birisiyim” diyor. 
“Kusurlu olmaktan da memnunum. Kusursuzluk benim için bir ha- ta. Doğruyu yaparken yanlışların yanında yöresinde dolaşmak hoşuma gidiyor. Mükemmel olmayı hiç istemedim. 
Mükemmel insan kimdir bilmiyorum, onunla muhabbet etmek de istemem, çünkü hayatla ilgili bilgi kusurlardan geçer. Onun için kusurlu 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ğ Ni , r akt eri d e d e il za- insanları, hayatı çok seviyorum. Bana daha etli, Sıradan olmayı önemseyen biri olarak şöh- kanlı canlı geliyor.” 
rete çok zor alışmış. İlk başta herkes ondan bah- ten. Ama çapkın Kusurlarını düzeltmekle hiç uğraşmadı mı 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sediyor ibi gelmiş, triplere girmiş, ama sonra kı zi arıseverim, merak ediyorum: Ne kadar düzeltmeye çalış arkadaşlarıyla bu konuları konuşarak çözmüş- sam da düzelmiyor. Başıma yeni kusurlar çıkarler işi. Şöhretli olmak zorunda olduklarına karar onların tuzakları- tıyor,” diyor. “Hayat küçük bir yorgana benziyor, vermişler, çünkü aksi takdirde yeni yapımlar için .1 m bir yeri kapatsan öbür yerin açılıyor.” 
teklifalmaları zor. “Kasabada dükkâna giderken na düşmek hoşu Hep böyle olmuş. Büyüyünce kusurlu hayatdört yerde durup çay içerken şimdi bütün Türki- ma gider. tan vazgeçmek gibi bir derdi olmamış. “Ailem de 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çok kusurludur benim,” diyor. “Bu bana komik geliyor. Çok beslendigim bir yer. Çünkü mükemmel olan, sinemanın konusu değildir.” 

Bir rolü oynarken kendisini çok kaptırdığı için ruh hali de değişebiliyor. “Yeraltı'nı oynarken psikolojisi bozulmuş. “Zaten psikolojim çok bozuktu o dönemler,” diye anlatıyor. “Yerin dibine girsem, bir daha girsem dediğin dönemler olur. Bir sokak köpeğini gördüğünde kendine benzetirsin, aynı ben falan dersin. Öyle bir dönemimde o rol geldi.” 

Siz de ben zaten yerin altını arıyordum mu dediniz? Gülüyor: “Bir kat altına daha girebilirim dedim.” 


“Ağlamak Yok'a başlamasında 26 yaşındayken kaybettiği babası- nın ölmeden önce söylediği söz etkili olmuş. “Babam, “Hayatım boyunca iyi bir insan olmaya çalıştım, ama size beş kuruş bile bırakamadım. 
Acaba iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum, demişti. Hiç aklım- dan çıkmıyor bu üzüntüsü. Acaba toplumda bütün babalar böyle üzgün mü öldü?” 

Babası yaşasaydı onunla daha farklı bir ilişki kuracağını söylüyor. 12 
Eylül'de yaşananlar ve bu “ideal baba, ideal aile düşüncesi onun hayatında çok belirleyici olmuş: “Anadolu'da bir ideal insan, ideal anne, amca, babarolü vardı. Zaten üzüldüğüm konu bu oldu. Ben bundan ve yaşananlardan dolayı bütün kazancımı aileme yatırdım, onlarla beraber yaşamak istedim. Eski mutluluğumuza geri dönelim; beraber yemek yiyelim, beraber çay içelim dedim. Benim aileden anladığım da bu.” 

“Ağlamak Yok'un senaryosu hazır. O ise şu sıralar “Hücreler” oyunu üzerine çalışıyor. “İnsan vücudu devlet gibi,” diyor. “İyi yönetilirse keyifli bir ortam. Ama iyi yönetilmezse hastalık giriyor. Bu benzerlik üzerinden insanı ve ülkeyi anlatacağım.” Bu oyunu aslında 2003'te yazmış, dekorlarını dahi yaptırmış; ama istediği gibi olmayınca vazgeçmiş. 
Şimdilerde final bölümünü yeniden yazıyor. 

Bundan sonra yalnızca sinemayla uğraşmak istiyor. Senaryosunu okuyamadığı filmlerde oynayamıyor. Diziyi ise asladüşünmüyor: “Bu sistem içerisinde aç kalsam da dizi yapmam. Yat kalk dizi setine götürüyorlar insanı. Böyle bir hayat olmaz olsun!” 

Entrikalarla ilgilenmiyor, kim ne demiş umurunda değil. Rolünü nasıl oynayacak, seyirci inandırıcı bulacak mı, bir sonraki film ona gelecek mi; tek umursadığı bu. 


Aşkı bir tatil gibi görüyor: “Güzel bir tatil. Bedava hem de. Parlak bir kafası var: Güneş güneş, martılar martılar, sahil sahil; her şey fıstık gibi. Büyük bir zihin tatiline, bir partiye benziyor. İyi hissettiren, enerjik, kendi içinde devrimci. Ben bütün yaratıcı senaryolarımı aşk dönemimde yazmışımdır.” “Hücreler'i de âşıkken yazmış. 

Demek ki 2003te âşıkmışsınız, diyorum, gülüyor. İlk kez lisede âşık olmuş. O zamanlar âşık olmayı seviyormuş. 2003'te çok üzüldüğü için o defter kapanır gibi olmuş. “Yaş ilerledikçe matematik hesabı yapıyorsun. Zaten bitecek, kendimi kaptırmayayım, diyorsun.” Genelde terk eden mi, terk edilen mi olduğunu merak ediyorum, yanıtlıyor: “Aşk senide, onu da terk ediyor. Bir misafir gibi, ben artık kalkayım durumu oluyor. Birinin bir hatası olduğundan değil. Oturum kapanmıştır gibi.” 

Annesi eskiden evlenmesi için baskı yapıyormuş, ama artık vazgeçmiş. “Senin evlendiğin kadın bizi evine sokmaz oğlum,” diyormuş. O da yeni birisinin dengeleri değiştirmesinden endişe ediyor. 

Çapkınlıklarını soruyorum, madem uzun bir ilişki düşünmüyor... 
“Çapkın değilim, ama çapkın kızları severim,” diyor. “Hoş bir erkek karakteri değil. Aşırı çapkın herifleri de sevmem. Ama çapkın kızların tuzaklarına düşmek hoşuma gider.” 


Konuşmaktan çok dinlemeyi seviyor; örneğin taksiye bindiğinde taksiciyi dinlemek istiyor. “Ben sadece röportajlarda konuşan biriyim, günlük hayatımda kendimi anlatmayı sevmem. Çünkü benim konuşmalarımın bir önemi yok, onları zaten biliyorum; ama bir başkasının konuşmasını bilmiyorum ve dinlemek istiyorum.” 

Dert dinler mi diye sorduğumda yine “başka bir adam” gibi yanıtlıyor: “Psikolojik sorunlar severim. Tıkanmışlık, huzursuzluk, mutsuzluk, başımıza gelen şeylerle ilgili dertleri dinlemek çok hoşuma gider.” 
En sık verdiği tavsiye ise kendisinin de inandığı “Zaman her şeyin ilacıdır.” Okuduğu kitaplar hep psikoloji üzerine, bir de Dostoyevski gibi mizahı da yazınına katan yazarları seviyor. Tam anlamıyla tutarlı. 

Zeki Demirkubuz'un “Yeraltı filminin senaryosunu görsek zaten onun ismi gelirdi aklımıza. “Yazgı'da da “En İyi Yardımcı Oyuncu” ödülü almışsa da belki Yabancı'nın Meursault'sunun Türk versiyonu olan başrolü oynamalıydı. Varoluşçu Meursault'yu da, #lanör'ü de derinden anlıyor çünkü. “Hikâyedeki mizah ilgimi çekmişti, ama Zeki başka bir tarafıyla ilgilendi. O becerememe, hava atma, omuz atıp yere düşme, “Ağzına s.çacağım senin” deyip evde oturmayı falan anladım ve o mizahı seviyorum.” 


Havaartık iyiden iyiye kararmış. Birbirimizi göremiyoruz. Evdeki loş ışıkları yakıyor. Hayatla ilgili asıl soruyu sormanın belki de tam sırası, ömrün akşamı gibi: Şimdi eskisine nazaran daha mı mutlu? Tereddüt etmeden “Bence daha mutluyum.” diyor. “Anlamsız bir dönem yaşadım. Çok ağır çalıştım. Para hesabımdan haberim yoktu. Benim parayla, lüks şeylerle ilişkim yok. Minimal bir hayatım var. Pahalı viski bile sevmem ben; adamı çarpıyor diye. Onun için şimdi daha mutluyum, her şeyin farkındayım. “Aile Arasında'da mesela, güzel çalışmışım, sahnelerin notlarını almışım, hazır gitmişim sete; buna bayıldım.” 

“Yaş geçtikçe netleşiyor insan, o da ferahlık veriyor. Şimdi yaptığım işlerden eminim. Onun için bana her şey iyi görünüyor. İşimi dikkatli ve güzel yapmışım. Bunun partisi verilmez mi?” 


Bu kusurlu adamı niye istisnasız herkes seviyor? Çünkü gözlerimizin içine bakarak yalanlar düzmüyor, kendini pohpohlamak da umurunda değil. Dil bilmediği için yurtdışına çıkmayı sevmediğini, özgürlük hissiyle karavan alsa da kullanamadığını, korktuğu için uçağa binemediğini söylerken rahat. Hatta son uçuşundan önce bir şişe viski içmiş, uçak rötar yapınca el ayak gitmiş, sarhoş beklemiş uçağı. Ama bunları kafasındaki kişiye benzemek için yapmıyor. Hep benzetildiği Kevin Spacey gibi de değil. Uykusuz dergisindeki yazıları da, senaryoları da, rolleri de kendi gibiydi. Yol hep ona çıkıyordu. Onu hep birilerine benzetebilecekmişiz gibi geliyor, ama aslında Engin o. Fazlasıyla Engin. 

Fatih Özgüven bir yazısında onun bu özgün ve sıra dışı karakterini göz önüne alarak “Engin Günaydın, acaba gerçek hayatta bizimle alay mı ediyor?” diyordu. Buna şiddetle karşı çıkıyor: “Alay edebilecek biri değilim ben. O kadar güçlü bir karakter de değilim. Alay eden insanlar beni hep üzmüştür. Çocukluğumda çok başıma geldi ve çok ağladığımı da bilirim. Bu kadar acısını çekmiş biri olarak hiç kimseyle ya da hiçbir durumla alay edemem.” 


Sıradan olmayı sevdiğini söylese de bunu başarması imkânsız. Çünkü ne düşünceleri, ne de yaptıkları “sıradan? tanımına uyuyor. Biyografisini yazmayı asladüşünmüyor, hayal kurmaktan başka bir şey istediği yok, göze batmayı sevmiyor; ama o kadar yetenekli ki spot ışığı birden üzerine dönüyor. Ama o bunu da kabul etmiyor: “Gösterimde hep şunu söylüyordum: Sahne üzerinde yetenekli gördüğümüz insanların özel dünyalarında çok da önemli olmadıklarını bilmenizi isterim. O adam nasıl bir adam ya falan denen şey, sanal bir şey. Başbakan da olsan kendi içinde bir zavallısın. Ben ne kadar ünlü birisi olursam olayım kendi içimdeki bu zavallılıktan kurtulamıyorum.” 

“Peki, her şeyi becerebilen, her şeyle alay edebilen bir adam neden geceleri uyuyamıyor? Neden korkuları var, neden kendi içerisinde sıkışmış kalmış, neden kendisini ifade edemediğini düşünüyor, neden kendi halinde yaşamayı beceremiyor? Eğer bunların cevabını bulabilsem, bunu atlayabilsem ben de kendimi çok güçlü ve alay edebilir bir pozisyonda hissedebilirim. Ama atlayamıyorum. Atladığım zamanlar oluyor ve beni mutlu ediyor. Ama bunlar kısa süreli, küçük mutluluklar olarak kalıyor.” R 
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“Yapay zekâ insan beyniyle bütünleşecek, insan ve teknoloji tekillik kazanacak. İnsan hafızası bulut hesaplarda depolanacak. Nanoteknolojik cihazlar bağışıklık sisteminin yerini alacak. Ölümsüzlüğün önü açılacak...” Yok, yok benim sözlerim değil bunlar; dünyaca ünlü ABD'li fütürist Ray Kurzweil'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, oldukça ses getiren gelecek öngörüleri. Gerçekleşir mi bilinmez ama bunoktada sanırım “Dur, o kadar da hızlı değil.” diyerek Kurzweili bir kenara bırakmamız gerekecek. Neden mi? Çünkü “şuanda? dünyanın diğer noktalarında çok daha heyecan verici bilimsel gelişmeler yaşanıyor: İnsan DNA'sına yapılan küçük dokunuşlarla büyük değişimlerin önü açılıyor. Geleceği şekillendirecek hikâyemiz de tam da bu noktada başlıyor. 

Öncelikle, şunu açıklığa kavuşturalım: Yüzyıllardır insanoğlunun hayallerini süsleyen, bilim kurgu filmleri ve fantastik Marvel yapımlarına konu olan “üstün insan ırkından bahsetmeyeceğiz. Yazımızda süper hızlı ya da uçabilen karakterler de yer almayacak. Odağımız sağlık, kahramanımız da gelecekte birçok genetik hastalığı tedavi etmesi beklenen CRIS-PR-Cas9 isimli bir DNA düzenleme aracı. Şimdi; hazırsanız, kemerlerinizi takın çünkü mikroskobik boyutta bir macera- ya çıkıyoruz. 


MİKROSKOPLAR BU DEFA 
“İNSAN” VÜCUDUNU 
DEĞİŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK 
ÜZERE AÇILDI. YAPILAN 
KEŞİFLERİN ARDINDAN ORTAYA 

ÇIKANLARSA EN AZ İNSAN | 
DNA'SI KADAR HEYECAN VERİCİ 
VE KARMAŞIKTI. 


YAZI KAAN SANCAR 


BİRARAÇ DESEK DE... 

CRISPR hakkında ilk bilinmesi gereken, insanlar tarafından üretilen bir buluş degil; çoğu bakterinin yapısında doğal olarak bulunan bir savunma sistemi olduğu. 
İşgalci virüslerin üreyebilmek için bakterilere saldırıp kendi DNA'larını bakterilerin yapısına aktarmasının ardından, eğer bakteri hayatta kalabilirse, devreye giren sistem, DNA kesme-ekleme işlemlerinde aktif rol oynayan “Cas9 enzimi yardımıyla virüs DNA'sının bir kopyasını Tehber-RNA' ismi verilen bir proteine kopyalıyor ve virüs artıklarını bakterinin yapısından temizliyor. 

Saldırı sonrası hayatta kalan ve virüsün bilgilerini arşivleyen bakteriler, olası bir ikinci atakta depolanan bu kimlik bilgilerini kullanarak virüsün enjekte edeceği genleri kendi yapılarından “keserek” bakterinin bu saldırıdan zarar görmesini ya da virüs tarafından ele geçirilmesini önlüyor. CRISPR ve dâhilindeki “Cas9 enzimi yardımıyla gerçekleşen bu işlem bakterinin aynı aileden gelen, benzer DNA dizilimlerine sahip virüslere karşı bağışıklık kazanmasını da sağlıyor. 

Bakteri yapısındaki işlevi 2006 yılında keşfedilen CRISPR-Cas9'un bir nevi, daha önce hırsızlık yaptığı dükkâna tekrar giren bir hırsızı elindeki listeye bakarak tanıyan ve silahıyla uzaklaştıran bir güvenlik görevlisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Şimdi aklınızda şu soru belirmiş olmalı: Peki, iyi güzel de bakterileri hücrelerinde yaşanan bu olayın insanlığa ne gibi bir faydası olabilir? 

Kaliforniya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Jennifer Doudna ve Max Planck Enstitüsü Enfeksiyon Biyolojisi Bölümü'nden Prof. 
Emmanuelle Charpentier de kendileri- ne bu soruyu sordu. Önlerinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir buluş olduğunu farkedip buzdağının görünmeyen yüzüne odaklandıklarındaysa CRISPR'ın insan sağlığı için çığır açabilecek bir tedavi yöntemi olduğunu fark ettiler. 


MİKROSKOBİK DEĞİŞİMLERİN 
DEV ETKİSİ 

Gerçekleştirdikleri keşif sonrası CRISPR-Cas9'u insan vücudunda kullanılabilecek şekilde değiştirme fikrini ortaya atan Prof. 
J. Doudna ve Prof. E. Charpentier 2012 
yılında “rehber RNA'ya insan vücudunda bulunan hastalıklı genlerinin kimlik bilgilerini yerleştirerek bu genlerin insan DNA'sından silinmesini sağlayan bir sistem tasarladı. Sistemin bir diğer özelliği de geliştirildiğinde silmenin yanı sıra genleri istenilen genlerle değiştirebilme potansiyelini de bulundurmasıydı. Bir nevi güvenlik görevlimiz CRISPR'ı belirli bir yol haritasıyla güçlendiren bilim insanları, busistemle genetikçi ve tıp araştırmacılarının, genlerin çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarmalar yada DNA diziliminde 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değişim yapmalarına olanak tanıyan bir araç ortaya çıkarmış oldular. 

Prof. Jennifer Doudna, CRISPR ve Cas9'un insan genleri üzerinde kullanılabileceği fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle açıklıyor: “Çoğu bakteri hücrelerinde, her duruma uyabilen ve virüssel DNA'yı tespitedip yok edebilen CRISPR adlı bir bağışıklık sistemi mevcuttur. Bu sistemin bir kısmı, virüssel DNA'yı bulup, çıkartıp nihayetinde spesifik bir şekilde çürütebilen Cas9 adlı proteinden oluşur. 
CRISPR bakterilerin virüssel enfeksiyonlar ile nasıl savaştığını araştıran basit bir proje sayesinde doğdu. Cas9 proteinin aktivitesini anlamak için yaptığımız araştırmada fark ettik ki geçmişte mümkün olmayan fırsatlar sunan bu proteinin işlevlerini, belirli DNA parçalarının hücre içinden çıkartılması ya da eklenmesini sağlayan bir yol olarak insan genleri 


CRISPR kısaltmasının açılımı Clustered 
Regularly İnterspaced 
Short Palindromic 
Repeat' yani Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri'dir. 


üzerinde kullanabilirdik.” 

Prof. J. Doudna'nın “moleküler cerrah bıçağı” olarak tanımladığı bu sistem tanıtıldığında daha önceki tekniklerden daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıktı. Basit, çok yönlü ve duyarlı bir genom düzenleme yöntemi olan CRISPR'ın geleceği etkileyecek en fazla etkilemesi beklenen özelliği ise, Prof. J. Dougna'ya göre, programlanabilir olmasıydı. 


YEPYENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ 
Prof. Jennifer Doudna ve Prof. Emmanuelle Charpentier'in bilim dünyasını heyecanlandıran bu buluşunun ardından diğer bilim insanları da CRISPR-Cas9'u kullanarak dünyanın pek çok ülkesindeki araştırma merkezlerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. 2013te bit- ki ve hayvan genleri üzerinde yapılan deneylerin ardından 2015'te Çin'de bir grup bilim insanı, CRISPR-Cas9 sistemini ilk kez bir insan embriyosu üzerinde kullandı. Genetik yapısında problemler olan bu insan embriyosunda değişiklikler başarılı birbiçimde yapılsa da bu çalışmada genetiği değiştirilen embriyo insana nakledilemedi. 2016 yılında tekrar girişime geçen Çinli bilim insanları CRISPR-Cas9u bu defa bir akciğer kanseri hastasının genlerinde kullandı ve çalışmanın sonuçları henüz ortaya çıkmamış olsa da CRIS-PR'la genetik yapısı değiştirilen bir gen ilkdefainsan vücuduna aktarılmış oldu. 
Farklı ülkelerde gerçekleşen birkaç 


BİYOLOJİYE GİRİŞ 
Nükleotit 

Canlı hücreleri ve virüslerin genetik yapısını oluşturan en küçük yapı taşı. 

Gen 


Bir DNA molekülü üzerinde bulunan organizmanın bireysel özelliklerine ilişkin bilgileri içeren yapı taşı. Gen, DNA'nın en küçük anlamlı parçası. 


DNA 


Nükleotit adı verilen basit birimlerden meydana gelen ve üzerindeki genler aracılığıyla kalıtsal bilgileri taşıyan genetik birim. 

Kromozom 

DNA ve proteinden meydana gelen yapılar. Birçok genden meydana gelen kromozomlar, kalıtımın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor. 


Genom 


Bir organizmanın genetik yönergelerinin bütününü kapsıyor. Genomlar ait olduğu organizmayı yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak için gereken bilginin tamamını içerir. 

RNA 


Hücrelerde DNA ile birlikte çalışarak hücrelerin gerekli işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olan yapı taşları. 
*Büyükten küçüğe doğru sıralarsak; Genom, kromozom, 
DNA, gen. 
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farklı uygulamanın ardından takvimler 
2017 Yaz”ını gösterdiğinde ise Oregon 
Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden Dr. 
Shoukhrat Mitalipov ve ekibi CRISPR-Cas9 ile kalp hastalıklarına neden olabilen ölümcül bir geni insan DNA'sından ayrıştırmayı başararak CRISPR-Cas9u ABD'de ilk defa kullandı. Dr. Mitalipow'a göre, bu işlem hastanın genleri yoluylanesilden nesile aktarılarak nihayetindetüm insanlığı etkileyecek sağlıklı gen aktarımının da başlangıcı niteliğindeydi. 

Son yıllarda yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki yıllarda CRISPR-Cas9'un evrilmesi ve laboratu- var ekipmanlarının gelişmesiyle doğru orantılı olarak sistem ile ilgili çalışmaların artmasının beklendiğini söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı da bu doğrultuda CRISPR-Cas9un önümüzdeki yıllarda genetik hastalıkların önlenmesi konusunda insanlığa yarar sağlayacağını ve yapılan tüm bu çalışmaların insanlık için yeni bir dönemin başlangıcına zemin hazırlayacağını belirtiyor. Peki, bu bahsedilen genetik hastalıklar tam olarak neler? 


AIDS VE KANSERE ELVEDA 

CRISPR-Cas9'un özellikle nokta mutasyon olarak adlandırılan tek gen üzerinde oluşan hastalıkların ortadan kaldırılmasında büyükrol oynayacağı düşünülüyor. 
Bu yöntemle insanoğlunun yaşamından 


silmesi beklenen genetik hastalıklardan ilki AIDS. HIV virüsünün bağışıklık sistemi hücrelerini işgal ederek hücreleri mutasyona uğratması ve sonrasında hücrelerde oluşan ilaç direnci sonucu ortaya çıkan hastalığı şu anda yavaşlatan ve kontrolaltına alan tedavi yöntemleri mevcut olsada HIVli hücreleri insan vücudun- dan kesip atabilen bir çözüm bulunmuyor. İleride CRISPR-Cas9 sayesinde hastalıktaşıyan hücrelerin insan genlerinden ayrıştırılarak çürütülebileceği ve hastalığın ortadan kalkacağı düşünülüyor. Bu konuda hayvan genlerinde yapılan çalışmalar da bunun mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. 

“Moleküler cerrah bıçağı CRISPR-Cas9'un tedavi edilmesini sağlayacağı genetik hastalıklardan bir diğeri de kanser. Yapısı bozulan, diğer bir deyişle, hasar gören genler nedeniyle ortaya çıkan kanser vakalarının CRISPR kullanılarak tedavisinin iki farklı yöntem kullanılarak gerçekleşebileceği düşünülüyor. Bunlardan ilki; kansere neden olan gen mutasyonlarını düzelterek hastalığı ortadan kaldırılması, diğeri ise; bağışıklık sistemi hücrelerinin yapısını değiştirerek kanser hücrelerine daha etkili saldırmalarına imkân tanınması. Şu anda her iki durum için de ayrıayrı çalışmalar yürütüldüğünü belirtmek gerek. 

CRISPR-Cas9'un AIDS ve kanserin yanında gelecekte kalp hastalıkları, görme kaybı, anemi, kas erimesi, Hepatit B, yüksek kolesterol ve temelinde tek gen mutasyonu yatan daha birçok hastalığın da önüne geçmesi bekleniyor. 


“ÖZEL' TASARIM BEBEKLER 
CRISPR'ın genetik hastalıkların önlenmesi dışında farklı amaçlarla kullanımı şu anda birçok ülkede yasaklanmış durumda. Fakat ileride bu yasak ortadan kalktığında CRISPR-Cas9'un gerçekleştirebileceği birkaç farklı durum da ortaya çıkabilir. 

Daha önce de belirtiğimiz gibi, CRIS-PR genleri kesmenin yanında ekleme ve düzenleme de yapabilen bir araç. Bu, CRISPR-Cas9'un eğer doğru koordi- ne edilebilirse, insan genlerinde istenilen değişimleri gerçekleştirebilecek bir mekanizma olduğu anlamına da geliyor. 
Şu anda sistem bunu gerçekleştirebilecek kadar gelişmese de bu değişiklikler insan embriyosunda yapıldığında bilim insanları hastalıkları önlemenin yanı sıra embriyonun cinsiyetini, yüz yapısını, göz rengini, boyunu ve diğer fiziksel özelliklerini kendi elleriyle belirleyebilecek. 
Kısaca bilim insanları, bir nevi, Özel tasarım bebekler” üretebilecek. Bunun yanında CRISPR-Cas9 eğer ileride geliştirilirse “Kaptan Amerika serisinde karşımıza çıkan olağanüstü güçlü, hızlı, dayanıklı ve tabii ki kaslı süper askerlerin ortaya çıkışını da sağlayabilecek bir potansiyele sahip. Tabii, bunlar CRISPR-Cas9'un şu anki yetenekleri göz önüne alındığındayakın zamanda gerçekleşmesi pek olası görülmeyen öngörüler. 

Şimdiye kadar sistemin hep olumlu yönlerinden bahsettik. Gelgelelim, bilim insanlarının, her yeni bilimsel buluşta olduğu gibi, CRISPR-Cas9 ve potansiyel kullanım alanları hakkında birkaç endişe yaratan düşüncesi de var. 


UYGULAMANIN ETİK BOYUTU 

CRISPR uygulaması hakkında sorgulanan ilk konu insan genlerinin üzerinde kullanımının ne kadar etik olduğu. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı tek gen bazlı değişiklikle-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GRISPR'ın potansiyelinin ilk olarak 
Prof. Jennifer Doudna ve Prof. Emmanuelle 
Çharpentier tarafından keşfedilmiş olduğu çoğunluk tarafından kabul edilse de 

kimi bilim çevreleri 
Massachusetts 

Broad Teknoloji 
Enstitüsü'nden Feng 
Ihang'ın patent başvurusunu daha önce yaptığını savunuyor. 


rin etik bir sorun oluşturduğunu düşünmediğini belirtse de eğer CRISPR-Cas9 tasarlanmış bebekler gibi bir durumu ortaya çıkarmak için kullanılırsa etik sorunlar doğacağını belirtiyor. Prof. Dr. Turanlı, ayrıca, kanser, kalp-damar hastalıkları, psikolojik sorunlar, nörolojik hastalıkların kalıtımla nesilden nesle aktarılsa da sadece genlerdeki yatkınlardan dolayı degil, daha tam olarak belirlenemeyen diğer gen-çevre etkileşimleriyle de ortaya çıkabilen karmaşık hastalıklar olduğunu vurguluyor ve önüne geçmenin sadece bir genin düzenlenmesiyle mümkün olamayacağını savunuyor. 

Manchester Üniversitesi Klinik Embriyoloji ve Kök Hücre Biyolojisi Bölümü'nden Prof. Daniel Brison da CRIS-PR-Cas9'un insan üreme hücrelerinde uygulandığında yapılacak değişikliklerinnesilden nesle aktarılabilme ihtimali olduğu için yöntemin etik boyutunun göz önünde bulundurulması gerektiğini bildiriyor. CRISPR-Cas9 gibi bir aracın insan embriyosu üzerinde kullanılarak genetik hastalıkların ortadan kaldırılmasının dâhice bir fikir olduğunu belirten Prof. D. 
Brison, ayrıca uygulamanın şimdiye kadar 26100 başarı sağlayamamış olmasının insan genleri üzerinde uygulama gerçek- 


CRISPR | 
İLERİDE BİR 
STANDART . 
HALİNE GELİR 
Mİ? 


Yeni ortaya çıkan her tedavi yöntemi gibi CRISPR-Cas9'un da ileride gelişerek ve yaygınlaşarak standart bir tedavi yöntemi haline gelip gelmeyeceği bir merak konusu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. 
Eda Tahir Turanlı, dünyada yaklaşık 350 
milyon insanın tek-gen mutasyonlarına (patolojik varyantlar) bağlı hastalıklar taşıdığını ve bu mutasyonların 10 bin civarında farklı hastalığa neden olduğunu vurguluyor. 1990'lardan bugüne 

sadece iki tane onay almış gen terapisi gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof. 

Dr. Turanlı, bu nedenle CRISPR'ın yakın zamanda dünya üzerindeki tüm hastalar üzerinde uygulanabilecek bir yöntem olduğunu düşünmediğini fakat yöntemin umut verici olduğunu belirtiyor. 


leştirilmeden önce uygulamanın kesinlik oranının arttırılması ve üst düzey güvenlik önlemleri alınması gerekliliği doğurduğunu da vurguluyor. 

ABD Ulusal Bilim Akademisi ise geçtigimiz yıl yaptığı açıklamada embriyoda genetik değişiklikler yapılmasının ancak genetik hastalıkların tedavisi için kullanılabileceğini; sperm, yumurta ve embriyo hücrelerinde yapılan değişikliklerin genetik aktarımla gelecek nesillere aktarılacağı için etik açıdan uygun olmayacağını vurgulamıştı. Tekniğin en önemli risklerinden birinin DNA'nın hedeflenmiş bölgelerinin dışında farklı bölgeler- de değişikliklere neden olma ihtimali bulundurması olduğunu bildiren kurum, bu durumun hedef dışı tehlikeli mutasyonların ortaya çıkmasına neden olabilecegini belirtiyor. 


TÜM BU BİLGİLER IŞIĞINDA... 

Uzun yıllar boyunca genler üzerinde değişik yapmak için kullanılan başarısız ışın uygulamalarının ardından keşfedilen CRISPR-Cas9un insanlığın geleceğini etkileyecek bir genom düzenleme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bakteri aktivitelerini incelerken insan genleri üzerinde neler gerçekleştirebileceği şans eseri keşfedilen CRISPR-Cas9un, yaşanan tüm etik tartışmalara rağmen, ileride bilim dünyasında daha birçok gelişmenin önünü açacağı Prof. Jennifer Doudna ve Prof. Emmanuelle Charpentier'in başını çektiği birçok bilim insanına göre aşikâr. 

Bilim insanlarının genom üzerinde spesifik değişiklikler yapmasına imkân tanıyan ve mutasyonun gerçekleştirilecegi alanın nokta olarak belirlenebilmesini sağlayan bu aracın gelecekte gelişerek dahaekonomik, daha hızlı ve daha güvenilir birtedavi yöntemine dönüşmesi öngörülüyor. CRISPR-Cas9'un önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek ATDS, kanser vakaları, kalp-damar hastalıkları, körlük gibi genetik hastalıkların tedavisini sağlaması da bekleniyor. 

Tüm bunları göz önünde bulundurursak; CRISPR-Cas9'un insanoğlunun geleceğini baştan yazacak kadar köklü degişimlere neden olacağı ön görülmese de önümüzdeki yıllarda “homo sapien yaşamını büyük oranda etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtebiliriz. Bu noktada arkamıza yaslanıp bu aracın gelişimini izlemek ve yaşananları gözlemlemek dışında yapacağımız pek de bir şey kalmıyor sanırım. Ha, pardon. Araştırmayı gerçekleştiren bir bilim adamı yada araştırmalarda kullanılmak üzere gönüllü olmuş bir bireysek olay başka tabii... 


GRISPR'ın işlevinin keşfedilmesi 
2000'leri bulsa da 
varlığı ilk defa 1987 
yılında fark edildi. 
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Dilanra Moran, 
Ayşe Tükrükçü ve 
Mehmet Gür. 


ESGULRE / 01.18 


Başka 
Türlü 
Bir 

Lokanta 


İKİ AY ÖNCE BEYOĞLU'NDA AÇILAN HAYATA SARIL LOKANTASI, GÜNDÜZLERİ HERKESİN PARASINI ÖDEYEREK, AKŞAMLARI İSE SOKAKTA YAŞAYAN EVSİZLERİN ÜCRETSİZ YEMEK YEDİĞİ BİR KONSEPTE SAHİP. 
GEÇTİĞİMİZ AY LOKANTANIN KONUK ŞEFİ MEHMET GÜRS'TÜ. EVSİZLERİN ÜNLÜ ŞEFİN YEMEKLERİNİ YEDİĞİ AKŞAM BİZ DE ORADAYDIK. 


Yazı Fotoğraf 
Türkan Doğan Arda Güldoğan 
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Beyoğlu, Kurabiye Sokak'ta, sıradan olmayan bir akşam... Aynı gün (12 Aralık Cuma) tüm öğleden sonrayı geçirdiğim küçük lokantanın önü bu sefer kalabalık, uğultulu ve hareketli. Akşam sona erdiğinde bu küçük kapının önünde 158 kişinin aynı şey için bir araya geldiğini öğreneceğim. 

Kimilokantanın önündeki sandalyeler- de soluklanıyor kimi kafasını buğulu cama yapıştırmış içeride olup biteni görmeye çalışıyor. Birkaç çocuk dışında hemen hepsi, her yaş grubundan erkekten oluşuyor. Biraz sonra dışarıda bekleyenler arasındaki avurtları çökmüş, çelimsiz gencin aslında bir kadın olduğunu görüp, şaşıracağım. 

Çoğu kat kat giyinmiş. Gözleri içeriden gelecek küçük bir harekete odaklı. Kapının her açılışı kalabalıktaki uğultuyu artırıyor. 
Kapının iç tarafında, “bodyguard” görevini üstlenen; içeridekilerin de dışarıdakilerin de “Ayşe Abla'sı; lokantanın kurucusu Ayşe Tükrükçü var. (Ona sonra döneceğim.) 
Göz göze geliyoruz. Kıvrak hareketlerle beni içeri alıp tok sesiyle uğultulu kalabalığa sesleniyor: “Size her gün diyorum. Yedi buçuktan önce giremezsiniz!” Kalabalığın homurtusu artıyor. 

Artık küçük mekândaki dokuzuncu kişiyim. İçerisi dışarıdan daha hareketli. Ekmek kesenler, çorba kâselerini masaya götürenler, suları plastik sürahilere aceleyle dolduranlar... Tabak seslerinden mutfakta daha büyük bir hareketlilik olduğunu anlıyorum. Aralarına yeni yüzler eklense de öğlen koşturanlar hâlâ ayakta. Ünlü şef Mehmet Gürsile göz göze geliyorum. O esnada şaşkınlığımı gizlemeye çalışıyorum. Gürs, öğle saatlerinde yemeklerini yemek için gelenleri tek tek masalara buyur etmişti. Ancak o anda sadece diğerleri gibi sade ve içten bir gönüllü. Ününü ve unvanlarını bir köşeye bırakmış, herkes gibi Ayşe Tükrükçü'nün söylediklerini dinliyor. Uyum içerisinde çalışan bu çok sesli orkestranın armonisi Tükrükçü'nün dudaklarından çıkacak kelimelere bağlı. 

Ayşe Tükrükçü, “Bir anda 10 çorba isteyebilirim, hazır olun.” diyor. Bir yandan masaları kolaçan ediyor bir yandan da kapının dışını gözlüyor. Kalabalık giderek artıyor. Çorbadan sonra gelecek yemeğin hazır olması gerektiğini söylüyor ve her şeyin sorunsuz olmasını istiyor. Öğlen masalarda ne gördüysem akşam da aynısını görüyorum. Aynı yemek, aynı servis ve aynı heyecan... Sadece cam sürahiler yerini plastiğe bırakmış ve servis bıçakları masalara konulmamış. 

Servis ekibinden bir ses: “Tekrar çorba istediklerinde verecek miyiz?” Tükrükçü, “Hayır.” diyor. Yemeklerin doyurucu oldugunu; masaya oturanların çoğu zaman karnını doyurma kaygısı taşıdığı için ikinci tabağı istediğini anlatıyor. “Son beş dakika,” diyor Ayşe Tükrükçü. Tekrar bir uyarıda bulunuyor: “Siz sadece yemekleri masalarakoyun. Kimseye dokunmayın ya da rahatsız etmeyin. Bu insanlar her şeye aç.” 
Cam sürahilerin ve bıçakların güvenlik önlemi nedeniyle masalara konulmadığını anlıyorum. 

Vakit tamam; saat 19:30... Kapının açılmasıyla o gün, 40. gününü dolduran Hayata Sarıl Lokantası'nın 25 kişilik masa ve sandalyeleri bir andatamamen doluyor. Beklenen konuklar, sokakta yaşayan evsizler. Bu lokanta onların... 

Ayşe Tükrükçü, masaya oturan herkesi tanıyor. Onlar da Tükrükçü'yü... Telaşlı, aç ve sabırsızlar... Kaşık sesleri, bir anda tüm sesleri bastırıyor. Bir kısmının Suriyeliolduğunu tahmin ediyorum; Arapça konuşuyorlar. Üstlerindeki kıyafetlere bakıp sokakta yaşadıklarını anlamanız kolay degil. Kıyafetler yırtık, pis ya da çok eski degil. Ama belki de sahip oldukları tek kıyafet bunlar, bilemiyorum. Bazısı çok genç, henüz 20'lerinde... Bazısı çok yavaş yemek yiyor. Çoğu uzun süredir sokakta ve diş bakımı yaptıramıyor. Bazısının dişleri dökülmüş ya da dişlerindeki çürükler nedeniyle lokmalarını hızlı çiğneyemiyor. 

Yemekler öğlen gördüğüm şekilde servis ediliyor. Sebze çorbasının üzeri maydanoz- 


lasüslenmiş ve üzerine bir kaşık zeytinyagı dökülmüş. Kapının önünde bekleyen kalabalığın bir an önce sofraya oturabilmesi için yemeklerin hızla yenmesi lazım. Tükrükçü, ikazda bulunup yemeği kimsenin boğazına dizmiyor. Çorbanın çok lezzetliolduğu herkesin yüzünden belli. Az önce konuşulanlar gerçek oluyor. “Bir tabak daha çorba alabilir miyim?” sesi farklı masalarda yankılanıyor. Tükrükçü, “Doyurmayın kendinizi, daha börek ve tatlı var.” 
diyor. 

Rakamlar havada uçuşuyor. “Beş çorba,”, <Altı börek,”... Yemekler de kirli tabaklar da hızla elden ele uzatılıyor. Mutfak ve masalar arasındaki iki metrelik hat, böylelikle hızlıca aşılıyor. “Ekmek!” sözünü duymamlaoanistenilen ekmeği verecek kimsenin olmayışını fark etmem bir oluyor. Notlar aldığım defteri bir köşeye koyma vakti. Artık daha asli bir görevim var: Ekmekleri sepetedolduruyorum. Ama elbette çevremdekilere sorular sormaya devam: “Peki siz ne işyapıyorsunuz?”, “Sizin de mi ilk akşamınız?”... Mutfakta çalışanlar, reklamcılar, fotoğrafçılar, öğrenciler... Bazısı ilk bazısı da üçüncü, dördüncü kez aynı iç huzuru paylaşıyor. 

Vakit geçtikçe yüzler hızla değişiyor. Ayşe Tükrükçü, şakalar yaparak masaların arasında dolaşıyor. Tükrükçü, ara ara ye- 


mekleri Mehmet Şef'in yaptığını söylüyor. 
Mehmet Şef'in duyduğu yok. Uzatılan bulaşıkları alıyor, keklerin üzerine sos döküyor ya da eksikleri yanındakine söylüyor. 
İmece içindeki herhangi biri gibi... 

Kıymalı böreğin ardından gelen elmalı kek, herkesi mutlu ediyor. Kimi yavaş yiyor, kimi bir tabak da arkadaşı ya da çocuğu için istiyor. İstekler geri çevrilmiyor: Lokantaya gelemeyen evsizlere gönderilmek üzere paketler hazırlanıyor. (29 adet yemek paketi yapılıyor.) 

İsmimi duyuyorum, Tükrükçü, beni kapının önüne çağırıyor. “Bak,” diyor. “Burada akşam böyle. Bir de bu köşeden bak.” O köşeden gördüğüm şey, yüreğimi burkuyor. 
Şapkasının altından solgun, ince yüzü görünen genç kadın, kimseye bakmadan yavaş hareketlerle yemeğini yiyor. Tükrükçü, mekânda yalnız olan bu genç kadının Fas'tan geldiğini söylüyor. Arkamdaki masadaki iki küçük çocuk ise babalarıyla lokantaya gelmiş. Yüzlerdeki çaresizlik genel olarak aynı. En azından birkaç kişinin hikâyesini öğrenmek istiyorum. Ancak Tükrükçü, onları rahatsız edebileceğimiz kaygısıyla kimseyle konuşmamıza izin vermiyor. 
Çoğu ürkek ve çekingen. Sokaklarda yaşamın getirdiği, korku kaynaklı, anlayamayacağımız bir his. 

Yemek, saat 21:00'a kadar devam ediyor. 


Hayata Sarıl Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Fikir Annesi Ayşe Tükrükçü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dilara Moran ile iki gün sonra tekrar buluşmak üzere mekândan ayrılıyorum. 


>. 


Her şey, bir önce yıl önce “Gastronomi aracılığıyla dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebiliriz?” sorusuna yanıt arayan “Yedi Konferansı'nda başlamış. Teması, “Geri Ver” olan konferansın katılımcılarından biri de Ayşe Tükrükçü'ymüş. Ayşe Tükrükçü'ymüş çünkü onu tanıyınca konsepti geri vermek olan bir etkinlikte ondan daha özel bir ismin akla gelmesi zor. “Yedi Konferansı'ndan önce size Ayşe Tükrükçü'yü anlatmalıyım. 

Ayşe Tükrükçü'yü çoğumuz, Şefkat-Der aracılığıyla tanıdık. Gazetelere “Evsizlere her akşam çorba dağıtan kadın başlıklarıyla haber oldu. Tükrükçü, eski bir evsiz. 
Hayatı çok zor koşullar altında geçmiş. Gazetelerin üçüncü sayfalarına malzeme olabilecek bir yaşantısı olmuş. Dört buçuk ay sokaklarda yaşamış. Sokaktan kurtulduğunda ise sokaktaki hayatı hiç unutmamış. 
O gün bugündür, bir zamanlar içlerinden biri olduğu evsizler için yapabileceği her şeyi yapıyor. İlk yaptığı, Şefkat-Der ile ev-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Hayata Sarıl Lokantası'na 12 Aralık Salı günü gitmemin bir nedeni vardı. Ünlü şef Mehmet Gürs, lokantanın o günkü menüsünü pişirmiş ti. Aynı günün gecesinde; evsizlerin ücretsiz yemek yediği anlarda da mekândaki mesaisini sürdürmüştü. Öğlen saatlerinde Mehmet Gürs ile sohbet edip lokantayı özel kılan unsurları soruyorum. Ayşe Tükrükçü'den örnek veriyor. 
Onun dokunmak istemediğimiz diğer taraftan geldiğini söylüyor. Birilerine yardım edip kendimizi iyi hissetmekten daha önemli bir şeyin bu lokantada denendiğini anlatıyor Gürs: “Çoğumuz 'Onlar da insan. deriz ama ne yanımıza yaklaştırırız ne de iş veririz. 'Al sen şu sadakayı da benden uzak dur. denir. 
Hâlbuki burada tam tersi yapılıyor; hayatın içine sokuluyorlar. O yüzden bugün ben de buradayım.” Gürs, Hayata Sarıl Lokantası'nın bir evsize yapılan bağış ya da sadakadan daha anlamlı olduğunu söylüyor. Burada çok güzel bir sistem oturtulduğunu belirten Gürs, lokantanın aynı konseptte, daha büyük metrekarelerde açılabilecek başka mekânlar için de iyi bir örnek teşkil edebileceğini anlatıyor. 
Hayata Sarıl Lokantası'na destek olmak 

ve Mehmet Gürs'ün yemeklerini yemek için mekâna gelenlerin çoğunu kadınlar oluşturuyor. (Çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan mönünün fiyatı 100 TL.) Masalar dolup boşalıyor, herkes herkesle dostmuş gibi birbirinin masasına oturuyor. Güzel bir amaç herkesi yakınlaştırmış gibi. Aynı masada oturduğumuz; Cemre Narin, 'Yedi 

onferansı'nda fikir olarak ortaya atıldığından beri derneğin gönüllüsüymüş. Narin, Vogue Türkiye dergisinin yemek editörü. 
ekânda yemek yapacak konuk şeflerin organizasyonuyla ilgileniyor. Mehmet Gürs'ten sonra Hayata Sarıl Lokantası'nda yemek yapacak konuk şef, Kantin'in şefi Şemsa Denizsel olacakmış. Maksut Aşkar, Civan Er, Didem Şenol ve Metin Süerkan da önümüzdeki aylarda Hayata Sarıl Lokantası'nda yemek yapacak şefler arasında. www.hayatasaril.org 


sizlere çorba dağıtmak olmuş. “Yedi Konferansı'na çıkma nedeni de buymuş. Sokakta yaşadıklarını anlattığında konferanstaki herkes, hüngür hüngür ağlamış. Tükrükçü ogün, bir dernek kurmak istediğini ve sokakta yaşayan evsizleri hayata geri kazandırmak istediğini anlatmış. Onlara psikolojik destek ile iş imkânı vererek hayatlarını geri kazanmalarına yardım edebileceklerini uzun uzun anlatmış. Eğer günün birinde bir dernek kurarsa ilk projesinin evsizlerin de çalışabileceği bir lokanta açmak olduğunu söylemiş. Bu konferansta söz sırası geleneksel aşevlerini yeniden tanımlayan “Ruh için yemek (Food for Soul) hareketiyle ses getiren, Massimo Bottura'ya geldiğinde ise ünlü şef, Ayşe Tükrükçü'nün anlattıklarını kast ederek “Bu konuşmadan sonra ben ne söyleyebilirim ki?” demiş ve günün birinde Ayşe Tükrükçü'nün hayali gerçek olur da evsizler için bir lokanta açabilirse kendisinin de İstanbul'a gelip ona destek verecegini söylemiş. (Massimo Bottura'nun bu yıl > 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içinde Hayata Sarıl Lokantası'na gelip yemek pişirmesi bekleniyor.) 

Ayşe Tükrükçü, her şeyin yaklaşık iki buçuk yıl önce evsizler için kurumsal bir yapı geliştirme fikriyle ortaya çıktığını söylüyor. 
“Çorbada Tuzun Olsun projesinin hali hazırda devam ettiğini; buradaki amacın ise sokakta yaşayanların ayağına çorba götürmek değil de onlara iş ve yaşama hakkı vermek olduğunu anlatıyor. 

Peki, “Yedi Konferansı'ndan sonra ilk adımı nasıl atmış Tükrükçü? Yaptığı konuşmanın ardından konferansın ana sponsoru olan şirketlerden birinin 10 bin TL'lik bağışıyla ilk adımı attıklarını; altı kişilik gönüllü yönetim kurulu üyesiyle beraber Hayata Sarıl Derneği'ni kurduklarını söylüyor. 
Derneği kurmalarının ardından ise bir yardım kampanyası organize edilmiş. Eşin, dostun haberdar edildiği bu kampanyada derneğin kasasına 25 bin TL daha girmiş. 
Beyoğlu, Kurabiye Sokak'taki bu küçük mekânın yeri bulunduğunda ise evsizlerin de hepimiz gibi bir lokantada yemek yeme hakkından yola çıkılarak geçtiğimiz 2 Kasım'da, gündüz herkesin parayla; akşamları ise evsizlerin ücretsiz yemek yiyebildiği bu lokanta açılmış. 

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dilara Moran, eski bir reklamcı. 3,5 yıl önce “Çorbada Tuzun Olsun ekibiyle birlikte akşamları evsizlere çorba dağıtırken Ayşe Tükrükçü ile tanışmış. Bu tanışıklık Moran'ın farkındalığını arttırmış. “Sokakta yaşayan, toplumda yok sayılan kişileri hemen her gün sokakta görüyoruz. Ama ne yapabileceğimizi, onlara nasıl yardımcı olabilecegimizi tam olarak bilmiyoruz. Ayşe Abla'yla tanıştıktan sonra neler yapabileceğimizi öğrenmeye başladık. Bize hayalinden, ülkemizde olmayan şeylerden bahsetti. Araştırdık ve gerçekten gördük ki toplumda yok sayılan insanlara destek olacak bir kurum yok. İrili ufaklı dernekler olsa da imkânları oldukça kısıtlı.” 

Hayata Sarıl Lokantası'nı özel kılan pek çok özellik var. Birincisi; akşamları evsizlerinlokantada ücretsiz yemek yiyebilmesi. İkincisi ise; lokantada çalışan beş kişiden üçünün (Ayşe Tükrükçü de dâhil.) eski evsiz olması. Tükrükçü dışındaki bu iki kişiden biri şu anda bir pansiyonda kalıyor, diğeri ise tekrar ailesinin evinde kalmaya başlamış. Kendisi de yetiştirme yurdunda büyüyen; 1992 yılında ilk defa “Sokak Ço- 


Hayata Sarıl Lokantası'nın evsiz konuklarının fotoğraflarını onları rahatsız etmemek için çekmedik. Ancak Beyoğlu Kurabiye Sokak'taki mekâna akşam saatlerinde gittiğinizde evsizlerin zorlu şartlarına tanık olabilirsiniz. 


po soyan li v4 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cukları Derneği'ni kuran Yusuf Kulca da Hayata Sarıl Lokantası'nda çalışan bu üç kişiye, haftada iki saat psikolojik destek veriyor. Amaç, Tükrükçü dışındaki bu iki kişinin altı ayın sonunda yeni bir işe başlaması ve hayata gerçek anlamda hazır olması. 

Neden Beyoğlu'nu seçtiklerini soruyorum. Dilara Moran, Beyoğlu'nu dolaştığımızda sokakta yaşayan pek çok kişiyle karşılaşabileceğimizi söylüyor ve ekliyor: “Burası kalabalık bir bölge. İsterlerse gözüküyor, istemezlerse gözükmüyorlar.” 

Lokantada çalışan hiçkimsenin bir işletmecilik deneyimi yok. Bu nedenle zor olup olmadığını Dilara Moran'a soruyorum. Zor olduğunu söylüyor Moran, çünkü kendileriiçin de farklı ve yeni bir deneyimmiş. “Bu ayın sonunda anladık ki biz burayı bir lokanta olarak görmüyoruz. Evet, burada yemek satabilmeliyiz ki akşamları evsizler gelip ücretsiz yemek yiyebilsin, ama burası daha çok, gelecekte açmak istediğimiz rehabilitasyon merkezinin küçük bir versiyonu. Yapmak istediğimiz bunun büyüğü. 
İş disiplini nasıl kazanılır ya da biriyle nasıl iletişime geçilir? Hayata dönen arkadaşlarımız burada bunu öğreniyor.” 

Hayata Sarıl Lokantası, pazar günleri hariç her gün saat 11:00 ila 19:00 arasında açık. Akşam saat 19:00'dan sonra ise evsizler, mekânda ücretsiz yemek yiyebiliyor. 
Mekândaki diğer bir hoş uygulama ise 'Askıda Yemek”. Askıya bırakacağınız 10 TLile 


bir evsiz ücretsiz yemek yiyebiliyor. Lokantanın sloganı bu yüzden “Bedenin de Beslensin Ruhun da.” Moran anlatırken bir beyefendi elindeki poşetlerle içeri giriyor. 
Poşetlerde artisan ekmekler var. Haftada birkaç defa mekâna ücretsiz ekmek getirebileceğini söylüyor bu kişi. Dayanışma elden ele büyüyor. 

Ayşe Tükrükçü, lokantanın fikir annesi olduğu gibi yemeklerin de bir kısmını yapıyor. Her gün iki çeşit çorba, sıcak ve zeytinyağlı yemekler ile makarna çeşitleri, mönüdeki yemekler arasında. O gün ne yemek yapılacağı ise eldeki malzemelere bağlı. 
Yemeklik malzemeler tedarikçilerden direkt alınmıyor. Kira, çalışanların maaşlarıve mekânın aylık giderleri gibi ödeme kalemlerinin olması, yemeklerde kullanılacak malzemelerin uygun fiyata satın alınmasını gerektiriyor. Neyse ki imdada Hayata Sarıl Lokantası'na ücretsiz ürün gönderen ya daindirim yapan tedarikçiler yetişiyor. Lokantanın faaliyetini sürdürülebilir kılan unsurlardan biri de geçtiğimiz Şubat ayında kurulan “Fazla Gıda platformu. Büyük marketlerin atmak için ayırdığı; şekilleri “bozuk olan ya da rengi market raflarında görmeye alıştırıldığımız canlılıkta olmadığı için atılmak üzere ayrılan meyve ve sebzeleri toplayan Fazla Gıda platformu, Hayata Sarıl Lokantası'na haftada ortalama üç kez ürün alabilecekleri süpermarketleri işaret ediyor. Lokanta, Fazla Gıda'nın söylediği süpermarketlere gidip kusurlu meyve ve sebzeleri alıp mekânlarını sürdürülebilir kılmaya çalışıyor. 

Dilara Moran, mekâna günde yaklaşık 30 
müşterinin geldiğini; ekip yemekleri için uygun oldukları gibi “catering” de yapabileceklerini söylüyor. 

Ayşe Tükrükçü ve Dilara Moran ile sohbet ederken müşteri sandığım, 50'li yaşlarındaki bir beyefendi söze giriyor. Bu kişi, eski bir evsizmiş. “Acılarım çok büyüktü ve hiçbir yere sığamadım.” diyen bu beyefendi, 2,5 yıl boyunca sokakta yaşamış. Osmanbey'deki iki metrekarelik tezgâhında sattığı elektronik eşyalarla hayata tutunmuş. Lokantadan arkadaşı vesilesiyle haberdar olmuş. Hâlâ pansiyonda kalıyormuş. Gazeteci olduğumu söyleyip konuştuklarımızı yazıp yazamayacağımı soruyorum. Sorun olmayacağını söylüyor. 18 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşamış. Özellikle çocuklar konusunda çok hassas. Lokantaya nasıl bir katkısı olabileceğini soruyor. Ayşe Tükrükçü, “Yapacak çok şey var. Burası yeni bir mekân. Arada gelip yemek yiyebilirsiniz.” diyor. Beyefendi, bunun için vakti- nin olmadığını anlatıyor. Bu ay çıkacak bir şiir kitabı yazdığını ve tüm gelirlerini Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na bağışlayacağını da söylüyor bu kişi. Daha sonra tekrar uğ- 


rayacağının sözünü vererek beş kişilik “Askıda Yemek ücreti bırakarak mekândan ayrılıyor. 
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Türkiye'de evsiz sayısına dair net bir veri ya da güncel bir araştırma yok. Şefkat-Der verilerine göre tüm Türkiye'deki evsiz sayısı yaklaşık 100 bin. Buna bir de yaşanan mülteci krizi eklendiğinde rakamların iyice yükseldiğini tahmin etmek güç değil. 
Evsizlerin yoğun olarak yaşadığı ilin İstanbul olduğu tahmin ediliyor. Binlerce kişi, karda kışta ve yağmurda her türlü tehlike- ye açık halde yaşıyor. Peki, evsizlik nasıl bir ruh hali? Bir evsiz en çok neyin özlemini çeker? Hayata Sarıl Lokantası'na dair sorularımdan sonra Tükrükçü'ye hakkında merakettiklerimi soruyorum. Kirasını ödeyemediği için evinden atıldıktan sonra 4,5 ay boyunca sokaklarda yaşayan Ayşe Tükrükçü, önce bağlantı kuramadığım bir örnek veriyor. Lokantanın dış kapısındaki ayaklı kolon küllüğü işaret edip aslında bu küllükleri mekânda görmek istemediğini ancak sigara içenler yüzünden mecbur kaldıklarını söylüyor. Ve bana soruyor: “Hastanelerin acil servislerindeki küllüklere atılan tostlarıntadını bilir misin? Ya da acil servislerde doktor çağırıyor diye elindeki çayı küllü-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Hayata Sarıl Lokantası'nın 
12 Aralık'taki menüsü 
oldukça özeldi. Ünlü şef 
Mehmet Gürs'ün hazırladığı yemekler, gün boyu 
İokantanın dolup taşmasını sağladı. Akşam saatlerinde ise asıl konukların; evsizlerin gelmesiyle gerçek bir yemek şöleni yaşandı. 


ge attığın oldu mu hiç? O çayı küllüklerden kim alıp içiyor peki? Ya da aynı pantolonu, aynı iç çamaşırını 38 gün boyunca giydin mi hiç?” Tükrükçü, anlatırken başınızı yerden kaldırmanız pek mümkün değil. Anlattıkları zorlu bir hayatın sadece küçük bir parçası. Tükrükçü, evsizliği boyunca geceyi daha güvenli olduğu için hastanelerin acillerinde geçirmiş. Günün birinde bir güvenlik görevlisi ona hastanede hasta refakatçisi olarak çalışabileceğini söylemiş. Hayata tekrar refakatçilikle tutunmuş. Sonra yolu Şefkat-Der ile kesişmiş. Evsizlere çorba da-Şıtmakla başladığı yolculuğu Hayata Sarıl Derneği ile sürmüş. Hayali yakın gelecekte evsizlerin banyo yapabileceği; çamaşırları- nın yıkanabileceği ve konaklayabilecekleri bir rehabilitasyon merkezi açmak. 

Yeni hayatında nasıl hissettiğini soruyorum Tükrükçü'ye. 20 yıl sonra ilk defa sigortalı bir işe sahip olduğunu anlatıyor. “İlk defa insan yerine konuluyorum. Aybaşın- da maaşım bankaya yatırılıyor. Üstelik sorgulanmadan ve yargılanmadan... Hayatım artık geçmişle değil, gelecekle ilgili. Burası benim her şeyim, çünkü beni hayata döndürdü.” 

Ayşe Tükrükçü ile konuşurken her şeyi başarabileceğinizi hissediyorsunuz ve dünyayı güzelliğin kurtaracağını. Çok yaşa Ayşe Abla!F3 
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Ffaöcguinte 


2018'de BİTSİN 
Dediğimiz 29 Şey 


Veni bir yıl, yeni umutlar demek... Barış dolu, şiddetin ve zalimliğin yok olduğu bir dünyayı hepimiz düşlesek de, 2018'den bireysel beklentilerimiz farklı. Esguire olarak 

2016'de Bitsin! Dediğimiz 25 Şey' listemize, eminiz sizin 

de ekleyeceğiniz daha çok şey vardır. 


YAZI TOLGA ÖYKEN 


I- Saçma Sosyal Medya 
Akımları 

Tuhaf danslarla sapıttığımız “Harlem Shake, olur olmaz yerde ölü balık gibi yattığımız “Planking”, herkesin birer vitrin mankenine dönüştüğü 
“Manneguin Challenge” ve daha niceleri... “Bu akımlar kim tarafından başımıza musallat ediliyor?” sorusunun cevabı tam bir muamma olsa da, bir defa yayıldılar mı salgın hastalık gibitüm sosyal medyayı ele geçirdikleribir gerçek. Tamam, güldük eğlendik. 2018'e kadar yapmadığımız şebeklik kalmadı. Ancak 
2018'de bir duralım, olur mu? 


2- Erkeklerin ilk adımı atması zorunluluğu 
Madem eşitlikten yanayız, madem kadın-erkek eşitliği konusunda politik doğruculuk almış başını yürümüş, neden ilk adımı hâlâ biz atmak zorundayız? 2018'e kadar, “Acaba kıza ima mı etsem?”, “Yok ya en iyisi açık açık konuşayım.” gel-gitleri içinde helak olduk. Bu yıl- dan sonra kadınlar da ilk adımı atabilsin. Hiç beklemediğimiz biranda, “Muharrem, bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum...” diye ıkına sıkına açılma- ya çalışsınlar. 


3- Kampanya için arayan call-center'lar 

Bazı günler cep telefonuma o kadar çok kampanya bildirimi geliyor ki, hiç bildirim almadıgım günler “Beni unuttular mı acaba?” diye düşünmeden edemiyorum. Dijital platform aramasa, bankalar bir bir hatrımı soruyor. GSM operatörüm “Binlerce mesaj bedava bak ona göre!” diye dürtmese, pizza restoranı hiç yiyemeyeceğim kadar çok pizzayı bir seferde almamı salık veriyor. “İlgilenmiyorum, beni aramayın! Bana mesaj at- 


mayın!” demekten dilimizde tüy bitti. 2018'de istenmeyen tüylerden, pardon istenmeyen callcenter aramalarından muaf olmamız dileğiyle... 


4- Çocuğa meslek dayatmak 

Hayat değişiyor, çeşit çeşit meslek türüyor. E| kadar bebeler, açtıkları YouTube kanallarıyla milyonlar kazanıyor, reklam yıldızı oluyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız “2000'liler Dosyası” gösterdi ki, 18 yaşından küçükler artık ciddi birer girişimci- 

ye dönüşebiliyor. Peki büyükler ne yapıyor? “Yapma demiyorum ama hobi olarak yine yap!” mottosuyla kendi nesillerinin itibarlı mesleklerini dayatıp gençlerin hayatını heba ediyor. Tarih boyunca, istediği mesleği yapmayan insanların nasıl mutsuz olduğuna şahit olduk, 2018'den sonra aynı yanılgıya düşmesek mi? 


5-20Oyıldır aynı konuları işleyen diziler 
Fakir ailenin okumuş çocuğu, 


holding patronunun zengin kızına âşık olur. Fakir çocuk rakip holdingte kariyer şovu yapar. Bir zamanların fakir ama gururlu çocuğu, paraya ve güce ulaşıncaintikam alır. Türkiye'de buna benzer o kadar çok dizi yapıldı ki,bu dizilerin toplam sayısı ticaret odalarına kayıtlı holdinglerden fazladır. Her ne kadar son yıllarda çok farklı yapımlar üretilse de, “Yetmez.” diyoruz, 2018'de artık bizi şaşırtacak işler bekliyoruz. 


6- Bozuk para vermeyince kızan dolmuş şoförü 
Murphy Kanunu mudur, nedir bilinmez; ne zaman minibüse veya dolmuşa binecek olsanız, elinizi cebinize attığınızda 50,100 (veya şanslıysanız 200) liralık banknottan başka bir şey çıkmaz. Bozuk param olmadığızaman, sırfazar işitmemek için minibüsle veya dolmuşla gideceğim yere yürüdüğümü bilirim. Şoföre bütün para uzattığım zaman yaşadığım gerilimi, okul yıllarımda hocanın verdiği ödevi unuttuğum zaman bile ya- 


şamadım. Stres, vücuda zararlı. 
Bozuk para yüzünden birbirimizi bozmayalım. 


7- Yeşil yanar yanmaz kornaya basanlar 
Karayolları Trafik Yönetmeligi'nin 1442'inci maddesine göre; gereksiz klakson kullanımı kamunun rahat ve huzurunu kaçırır. Cezası da 62 liradır. Ancak yeşil ışık yandığında kornaya abanmanın verdiği anlamsız rahatlık paha biçilemezdir. Evet, sanki kornaya abanınca bir anda trafik açılacak, yollar boşalı boşalıverecek zannediyor insan. 
Ancak kornaya abanan değil de, maruz kalan kişi olunca vaziyet pek çekilmez oluyor. 


8- Yalakalığa prim veren patronlar 

Bir ortamda; yalakadan daha fenası, o yalakaya prim veren kişidir. Çünkü yalakalığa prim verilmese, zaten yalakalık yapmaya gerek de kalmaz. Ama bir patron, “Müdürüm var mı bir arzun?” diye ellerini ovuşturarak peşinde dolaşan birinden haz alıyorsa, şirket için kendini paralayanı değil, kendisine övgüler sıralayanı tercih ediyorsa, yalaka popülasyonu her geçen gün artabilir. Tek tek sivrisinekleri öldürmektense, 2018'de patron kılığındaki su birikintilerini kurutmak kesin çözüm olacaktır. 


9- Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolcular 

Ben bir hakem olsam ve bir futbolcu beni aldatmaya yönelik bir hareket manasında kendisini yere atsa ona sarı kart göstermem. Maçı durdururum. Aldatan futbolcuyu bir kenara çekerim. Binlerce kişinin karşısında kalbini kırarım. “Koskoca adamsın, yakışıyor mu kendini yerlere atmak? Emek hırsızı mı- 


sın sen? Yazık değil mi şu çocukların emeğine? Böyle kazansan, mutlu mu olacaksın. Al verdim penaltıyı! Madem bunu istiyorsun git kullan hadi. Şaka şaka, ne penaltısı. Al sana sarı kart!” derim. O beni aldatıyorsa, ben de onu aldatırım. 


10- Kendini her konuda şaka yapmak zorunda hissedenler 

Adama “Kovuldum.” dersin, 
“Kapıdan kovdularsa, bacadan gir kanka.” diye şaka yapar. Benzine zam gelir, “Ben zaten hep 50liralık alıyorum eheheh.” diye gevrek gevrek güler. “Yaa sigarayı bırakamıyorum, nefret ediyorum bu durumdan.” dersin, sigara pakedini eline alır, masaya bırakır, “Kanka böyle bırakacaksın işte eheheh!” diye şaklabanlık yapar. Sosyal medya hepimizi bozdu. Herkes mizahçı oldu, mertlik bozuldu. Her konuda şaka yapılmaz. 2018'de herkesi ciddiyete davet ediyo- 
TUZ. 


11- Spor salonu selfie'cileri Instagram'daki Türkiye ile, metrobüsteki Türkiye neden bu kadar farklı? Sosyal medyaya bakıyorsun, herkes fit, herkes pilatesini aksatmıyor ama sokağa bir çıkıyorsun herkes bıngıl bıngıl. “Eli işte gözü oynaşta.” diye eski bir tabir vardır, en azından orada insanın eli iştedir. Spor salonu selfie'cilerinin hem eli hem gözü oynaşta. Dambıldan çok selfie çubuğu tutan kollar, nasıl kas yapsın? Paranıza yazık. 


12- Bilmediği halde adres tarifi verenler 


Türk insanı yardımseverdir, buna hiç şüphe yok. Zaten bilmediğimiz halde adres tarifi vermemizde de bu iyi niyet ve yardımseverlik yatıyor. Ama yine eskilerin güzel bir lafı var: 
Kaş yaparken göz çıkarıyoruz. 


Artık internet çağında, konum paylaşabildiğimiz, tek tıkla istediğimiz adresin tarifini alabildigimiz budönemde, “Afedersiniz İçkalpakçı Çıkmazr'na nasıl gidebilirim?” diye soran birisine “Bilmiyorum.” demek bu kadar zor olmamalı. 


13- İkizlerin bir örnek giyinmesi 

İkizlerin bir örnek giyinmesi klişesini kim başlattı diye düşündüğümde aklıma tek bir mantıkllaçıklama geliyor: Aslında tek çocuk isteyen ama beklenmedik şekilde ikiz çocuk sahibi olan bir aile. “Madem gözümüzün önünde iki tane var, birbirlerine de benziyorlar, bari bir örnek giydirelim de, sanki tek çocuğumuz varmış gibi yaşayıp gidelim.” kafası yaşanıyor herhalde. Ancak bu insanların eşleri, arkadaşları, dostları var. Bunu da unutmayın. Eşinin kopyası bir baldızın varsa, en azından farklı giyinsin de bir kaza yaşanmasın. 


14- Düğünde oynama zorunluluğu 

Bu topluma en büyük kötülüğü düğünlerde zorla oynatmak is- 


teyenlerin sorduğu “Oturmaya mı geldik?” sorusu yaptı. Dans etmekten zerre hoşlanmayan birisi olarak, gittiğim her düğünde muhattap olduğum bu soru, sadece düğünlerdeki mevcudiyetimi değil, hayatı da sorgulatır bana. Düğünde oynamadığın zaman, sanki o mutluluğu paylaşmıyorsun gibi yanlış bir algı var ki 2018'de tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeli. Çünkü insan her mutlu olduğu zaman göbek atmaz. Buzdolabını açıp, “Aaa muz varmış, tamamen unutmuştum.” diye sevinçle mutfakta göbek atıyor musun? 


15- İlişkisini gözümüze sokan çiftler 

Allah herkesi mutlu etsin ama olan var, olmayan var öyle değil mi? Facebook'un milyon dolarlık serverları poz kesen çiftlerin mutluluk şovları ve elaleme nispetleriyle doldu taştı. Eskiden hesaplarının şifresini paylaşan çiftler, şimdi ortak hesap açıyor. İki kişi, tek hesaptan işlerini görüyor. “Feridun-Gülçin Akyamanlar” gibi kadın mı erkek mi, evlendikten sonra çift soyadı kullanan biri mi, ne idüğü belir- 


siz hesap isimlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. 2018, mutluluk yarışının bittiği, ilişkilerin göz önünde bir gösteriye dönüşmediği bir yıl olsun. 


16- Şarjların çok çabuk bitmesi 

Her gece yatarken telefonu şarjatakıyoruz, cebimizde powerbank'ler, şarj üniteleri taşıyoruz, bir mekâna oturduğumuzda önce WiFi şifresini sonra prizin yerini soruyoruz. Her an şarj ediyoruz ama aldığımız şarj, harcadığımıza yetmiyor. Batar- ya uyarısıyla göz göze geldiğimiz kadar, sevgilimizle göz göze gelmiyoruz. 2018'de şarj olayının çözüldüğü, full bataryalı günler bizim olsun. 


17- Metrobüste itiş-kakış yaratanlar 

İstanbul dışında yaşayan okurlar için bir şey ifade etmeyebilir ama metrobüs, İstanbul'un bir gerçeği. Diğer şehirlerde- ki okurlar için tarif etmeye çalışalım. Tıklım tıklım bir düğün salonu düşünün ve gelin hanımın “Salonu ilk terk edene bütün takılarımı vereceğim.” diye 


bağırdığını hayal edin. Salo- nun kapısında nasıl bir izdiham yaşanıyorsa, her akşam 17:00- 
19:00 saatleri arasında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda aynısı yaşanıyor. Üstelik bedavaya, hatta üstüne bilet ücreti ödeyerek... 2018'de bitmesi dileğiyle. 


18- Halı sahada şahsi oynayanlar 

Bir Pazar günü telefonunuz acı acı çalıyor ve tatlı uykunuz- 

dan uyanıyorsunuz. Arayan, 
Acun Ilıcalı. Diyor ki, “Şimdi seni uçağa bindiriyoruz. Barselona'ya götürüyoruz. Barcelonalı futbolcularla bir halı saha maçı yapıyorsun.” Sevinçten havalara uçar, hatta uçaksız Barselona'ya gidersiniz. Ancak o halı saha maçında, Messi bile şahsi oynasa bütün keyfiniz kaçar. 
Messi'nin şahsi oyununa tahammül edemezken, Şinasi'nin şahsi oynaması olacak iş değil. Futbol, beraber oynayınca keyifli. 


19- Moto kurye-müşteri arasındaki güvensizlik 
Dışarıdan yemek söylediğiniz zaman, yemeği getiren moto kuryenin pos makinesini uzattı- 


ğında kafasını başka yöne çevirmesi artık muhteşem bir tesbit değil, günlük yaşamın kanıksanmış bir gerçeği. Fakat yine de, her seferinde insana kendisini kötü hissetirmeye yetiyor. İnsan “Kafanı çevirme kurye kardeş, ben sana güveniyorum. Alnının teriyle ekmeğini kazanıyorsun, benim kredi kartı şifremi öğrenip ocağıma incir ağacı dikecek birine benzemiyorsun, rahat ol!” demek istiyor. Zaten kartlarındalimitleri bitik, adam şifreyi öğrense ne olacak? 


20- Yeni Gözlüğü Herkesin 
Denemesi 

Şimdi Instagram story'lerinde, Snapchat'te falan efektler, filtreler kullanan nesil bilmez. 90'ların filtresi, arkadaş gözlüğüydü. 
Kısa bir süreliğine de olsa, “Gözlüklü olsam nasıl olur?” sorusunun cevabının alındığı, gereksiz bir eğlenceydi. Yıllarameydan okuyan bu saçma eğlence, teknoloji çağında sona ermeli. Gözlük, şahsi bir eşyadır ve elden ele dolaşmamalıdır. Ayrıca, gözlük yakışsa ne olacak? Televizyonu yakından izleyip gözlerini bozup da gözlük mü takacaksın? 


21- Elsıkışırken sert sıkmak 

Şu hayatta tokalaşmayla ilgili iki temel sıkıntı var: Biri; ıslak elle tokalaşmak. Diğeri; nereden geldiği muamma bir özgüven emsali olarak karşındakinin elini sert sıkmak. Bu manasız davranış artık anlamını o kadar yitirdi ki, elimi sert sıkanın elini ben daha da sert sıkmaya çalışıyorum. Bir süre sonra, iki tarafda karşısındakinin elini o kadar çok sıkıyor ki, hayatımıza iki çolak devam ediyoruz. 2018'de, yumuşak tokalaşmalar dileriz. 


22- Yeni ayakkabının üstüne basmak 

Bir ton para saymış, yepyeni bir ayakkabı almışsındır. Kutusun- dan çıkarırsın, evde bir giyersin. 
Dışarı çıkarıp, asfalta değdirme- ye kıyamazsın. İlk gün, pırıl pırıl giyersin, arkadaşlarınla buluşursun ve aralarından biri haşırt diye üstüne basıp “Hayırlı olsun!” der. Hayır olmasın! Böyle olmasın! Kızınca da “Nasıl olsa kirlenecek!” savunması gelir ki, arkadaşlığını sorgularsın. E ben de seni öldüreyim o zaman, nasıl olsa öleceksin? 


23- Kadınlara ofsayt sormak 

Başarılı kadın hakemler varken, kadın futbol yorumcularının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyorken, bu tatsız klişeye bir son vermenin zamanı gelmedimi artık? Ofsayt, tanımlamasızor bir kural zaten. Sorsanız; erkeklerin kaçta kaçı tanımınınet bir şekilde tanımlayabiliyor ki? Bir de, güzel bir kadınla karşı karşıyasın, niye ofsayt konuşuyorsun? Konu mu kalmadı! 
Güzellik yarışmalarında sorulan saçma sorular gibi. 


24- Yozgat'ın şaka malzemesi olması 

Bazı şehirler, ilçeler ve bölgeler mizah malzemesi oluyor, kabul ediyoruz... Ancak bir süre sonrabunun da tadı kaçıyor. Yaklaşım, bir süre sonra önyargı- 

ya dönüşüyor ve hiçbir albenisi kalmıyor. Fıkralarda Karadenizliler'i saf kişiler olarak gösterme ve filmlerde bütün Kayserilileri kurnaz ve işbilir resmetme çabasından sonra, şimdi makus talih Yozgat'ı buldu. Bilimum komedi filminde, espiride, dizide yada internet sitesinde Yozgat'ın şaka malzemesi yapılmasıartık kabak tadı verdi, buna bir son vermek lazım. 


25- Kuyrukta kaynak yapanlar 

Kabul edelim, hepimizin acelesi var. Herkesin çok önemli bir işi var. Ancak acil servise gelip de beyin kanaması falan geçirmiyorsanız, kuyrukta kaynak yapmanın hiçbir bahanesi olamaz. 
İnsanoğlunun en önemli icatlarından birinin bankalardaki sıranumarası uygulaması olduğunu düşünüyorum. Ramazan'da pide kuyruğunda sıra numarası uygulaması yapan bir fırın görsem, gözümü kırpmadan pide- mi oradan alırım. 2018, adaletli kuyrukların olduğu bir yıl olsun. 
Beklemeye razıyız. 


Eyvah, 
Naziler 
Yine 
Sahada! 


Irkçılık son dönemde sadece futbol sahalarının değil tüm dünyanın en önemli sorunları arasında yer alıyor. 
Irkçılık ana başlığı altındaki en önemli bölüm olan 'Nazizm' ise sokaklarda olduğu kadar yeşil sahalarda giderek yükseliyor. Sadece son bir yılda Neo-Nazilerin başrolde olduğu onlarca olay yaşandı. FIFA ve UEFA ne kadar kampanya yapsa, önlemler alsa da Neo-Nazileri saha dışına 'tekmelemek' hâlâ mümkün olmadı. 


YAZI GÖKHAN İLKER gokhan.ilker©yahoo.com 


En yakın olaydan başlayalım. Son yıllarda Almanya'da faşist görüşe yakın LEGIDA, PEGIDA ve AFD Partisi ile yeniden yükselişe geçen Nazizm, en kolay yer edinebileceği futbola da sıçradı. Almanya ile Çekya, 1 Eylül'de Prag'da Dünya Kupası grup eleme maçında karşılaştı. Timo Werner'in dördüncü dakikada attığı golle Almanya maçı -0 önde götürüyordu. Maçın ortalarına gelindiğinde, Almanya Milli Takımı'nın atak yaptığı bölümdeki tribünlerden skandal tezahüratlar yükselmeye başladı. Prag'a gelen Alman taraftarların yaklaşık 200 kadarı alkışlayarak, tempo tutarak Nazi selamı olarak bilinen “Sieg Heil (Yaşasın Zafer)” sloganları attı ve defalarca Nazi selamı verdi. 

Maç, 78'de Çekya adına Vladimir Darida, bundan 10 dakika sonra ise 88'de Matt Hummels'in attığı karşılıklı gollerle 2-1 Almanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Yaşanan olay skorun önüne geçmişti. Alman taraftarların tezahüratları Çekler tarafından büyük tepki çekerken, Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, Nazilere tepki gösterdi. “Ülkemiz için utanç vericiydi,” diye konuşan Löw, taraftarların maç içinde Nazi tezahüratı yapması konusunda yetkilileri göreve çağırdı. “Üzgün değilim. Çok öfkeliyim. Hissettiklerimi bu daha iyi açıklıyor. Olanlar yüzünden gerçekten çok kızgınım. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandı,” diye konuşan Löw, “Bu anarşistleri istemiyoruz, onların milli takımı değiliz ve Prag'da olan taraftarların bazıları oldukça düşük seviyeli ve adice hareket etti.” 
diyerek tepkisini dile getirdi. Borussia Dortmund ise olayın ardından resmi sitesinde ırkçılık ve Nazizmi lanetleyen “Futbol ve Naziler, birbirine uygun değildir.” başlıklı bir video yayınladı. 

Nazi tezahüratları bu kadarla kalmayacaktı. Maçtan altı gün sonra FIFA, Alman taraftarların Nazi sloganları atması sebebiyle Almanya Futbol Federasyonu (DFB) hakkında disiplin soruşturması açtı. DFB Başkanı Reinhard Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada konuyu UEFA'nın 20 Eylül'deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini söyledi. Grindel, taşkınlık yapanların biletlerikendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti. Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, “Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız.” 
dedi. Bu arada boş durmayan Alman polisi, Grindeh'in elini güçlendirmek için yedi holiganın maçı izlemek için Prag'a giderken yolda durdurulduğu ve ülke çıkışına izin verilmediğini duyurdu. Ancak FIFA ceza vermeyi çoktan kararlaştırmıştı. Ekim ayında soruşturmanın tamamlandığını duyuran FIFA, DFB'ye 32 bin İsviçre Frangı ceza kesti. Alman yetkililer ise kendilerini savunarak olay çıkaran taraftarların biletlerini resmi yollardan almadığını iddia etti. 

Aslında sene başından itibaren nefret dalgasının sinyalleri gelme- ye başlamıştı. Ukrayna'nın Dnipro takımından büyük umutlarla İspanyol Real Betis'e transfer olan Roman Zozulya, Madrid ekibinde forma şansı bulamayınca kiralık listesine konuldu. Devre arasında yapılan görüşmelerin ardından transferin son gününde ise ikinci lig ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşma sağlandı. Transfer olduğunda “Messi de kim? Karşıma çıkarsa ezer geçerim,” diyen Zozulya'nın ülkesindeki Nazi eğilimli gruplarla birlikte poz verdiği, elinde silah tuttuğu fotoğraflar bir anda ortaya saçıldı. Transfer konuşmalarına tepki gösteren Rayo Vallecano'nun ünlü taraftar grubu Bukaneros, aşırı sağcı olduğunu söyledikleri Roman Zozulya'nın kiralanmasını protesto etti. Gösterilen tepkiye karşı açıklama yapan 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İspanyol kulübü, oyuncunun ırkçı olduğu iddialarını yalanladı. Tepkilere rağmen Zozulya kiralandı. 

İspanyol medyasında yer alan haberlerde Zozulya'nın aşırı sağ olarak konumlandırılabilecek siyasi görüşü benimsediğinin devlet sırrı olmadığına değinildi. Rayo Vallecano'ya imza atmaya giden Zozulya, havalimanında giydiği tişörtte taşıdığı Ukrayna rozetinin bir gazeteci tarafından Nazi rozeti olarak adlandırıldığını iddia etti. Rayo Vallecano taraftar gruplarından ADRV, bu transferi saçmalık olarak değerlendirerek; “Tarihimize ve değerlerimize hakaret.” dedi. 
Bukaneros grubu ise “Onu seven insanları istemiyoruz. Neo-Nazi görüşlerini benimseyen tişörtler giyiyor. Bu bize uygun bir durum değil.” sözleriyle camiaya çağrı yaptı. 

Tepkiler bu kadarla sınırlı değildi. Bayern Münih'in sol görüşlü taraftar grubu Schickeria, takımın ligde oynadığı Wolfsburg maçında Zozulya vakasına yönelik iki pankart açtı. İlk pankarta İngilizce olarak “Nazileri futboldan atalım.” yazıyordu. Diğer pankartta ise mesaj doğrudan İspanyolca veriliyordu: “Zozulya şimdi git.” Roman Zozulya'nın rahat hareket edemeyeceği belli olmuştu. Nitekim ilkidmanda ipler koptu. Sabah ilk iş olarak Vallecas tesislerindeki antrenmana gelen bir grup taraftar açtıkları pankartlarla Zozulya ve kulüp başkanı Martin Presa'yı hedefe koymuştu. Taraftarlar Zozulya'yı Vallecas'ta Nazilere yer yok” pankartıyla karşılaştı. Antrenman sırasında sloganlar atan taraftar grubunu, polis tesislerden güçlükle uzaklaştırdı. 

Ukrayna'daki milliyetçi parti Pravy Sektor ve bazı Neonazi gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen Zozulya ise sosyal medya hesabından söz konusu ithamları yalanladı. Zozulya, Ukrayna'da ordu için görev yaptığını, çocuklara yardım ettiğini söyleyerek ülkesinin zor zamanlar geçirdiğini ancak bu durumun yanlış yansıtıldığını ve Neo-Nazi gruplarla bağlantısı olmadığını dile getirdi. Zozulya, “Ne yazık ki Rayo Vallecano'ya gelişim ülkem ve kariyerim hakkında çok az şey bilen gazetecilerin yanlış anlamasından dolayı gecikti. Duygusal yönden gerçekten çöktüm. Nazi değilim. Eşim ve çocuklarımın güvenliği konusunda gerçekten endişe duyuyorum. Benim arzum futbol oynamak. Benim işim ve tutkum bu. Birkaç günü ailemle beraber geçirip kariyerim hakkında karar vereceğim.” dedi. 

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi takımlarının üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rayo Vallecano ve İspanya Futbolcular Derneği (AFE), Zozulya'nın güvenliğinin garanti altında olduğuna yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Real Betisli futbolcular da Zozulya'ya gösterilen tepkiyi kınadı. Real Betis'in spor direktörü Miguel Torrecilla, “Bize verilen bilgiye göre Roman, Rayo Vallecano'da radikal gruplarla sorun yaşıyor. Betis'e dönmesi için kulübüyle konuştuk. 
Onu korumak, futbolcumuz olmasından dolayı bizim zorunluluğumuzdur;” diye konuştu. Kısa süre içinde malumun ilanı gerçekleşti; Rayo Vallecano, baskılara dayanamayarak Zozulya'nın sözleşmesini feshetti. Önceki sezon Rayo Vallecano'ya gelmeden Ukrayna'nın Dnipro ve İspanya'nın Real Betis takımlarında forma giyen Zozulya, sözleşmesini feshettiği için, “Bir futbolcu bir sezonda üçten fazla kulüpte oynayamaz” kuralı gereği sezon sonuna kadar hiçbir takım- da forma giyemedi. Real Betis bu sezonun başında Roman Zozulya'yı bonservissiz olarak ikinci lig kulübü Albacete'ye gönderdi. Şu 
ana kadar La Liga 2'de 12 maça çıkan Ukraynalı golcü, 5 gol atıp, 2 
asist yaptı. 

Ukrayna'da Dinamo Kiev ile Shaktar Donetsk arasındaki lig maçında ev sahibi ekibin taraftarları Nazi propagandası yaptı. Beyaz ırkın siyahlara mutlak üstünlüğünü savunan ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün kostümlerini anımsatan giysilerle stada gelen Dinamo Kiev taraftarları, üzerinde Nazi sembolü gamalı haç bulunan maskeler taktı. Tansiyonun hiç yatışmadığı statta iki ekibin taraftarları, maç boyunca birbirlerine meşaleler fırlattı. Ukraynalı gazeteciler, olayların bir UEFA yetkilisinin maçı takip edeceğinin açıklanmasının ardından holigan taraftarlar tarafından planlandığını belirtti. Dinamo Kiev taraftarları, 2015 yılında Chelsea ile oynadıkları maç esnasında siyah İngiliz taraftarlara yönelik saldırıları nedeniyle adlarından sıkça söz ettirmişti. UEFA, ırkçı davranışlar nedeniyle odönem kulübü cezalandırmıştı. 

Avusturya'da savaş sonrası konan sert anti-Nazi kanunlarına karşı gelen 39 yaşındaki işsiz bir Neo-Nazi yanlısı taraftara verdiği Hitler selamı nedeniyle 18 ay hapis cezası verildi. Kararın okunduğu Viyana mahkemesinde konuşan adı açıklanmayan hükümlü, “Selamı fazla düşünerek verdiğimi söyleyemem. Ancak şimdi anlıyorum ki hiç de iyi bir fikir değilmiş. Maçtan evvel birkaç bira içmiştim.” dedi. Rapid Vienna'nın aşırı radikal taraftar kanadından olan hükümlü tribünlerde Nazi selamı verirken kameralara yakalanmıştı. İngiltere ile Almanya'nın milli takımları arasında Mart ayında oynanan hazırlık maçında Nazi selamı yaptığı tespit edilen iki İngiliz taraftara ise ömür boyu stadyumlara girememe cezası verildiği açıklandı. 

Almanya, İngiltere, İspanya, Ukrayna, Avusturya derken İtalyan ırkçıların geride kalması düşünülemezdi. Serie A'nın 7 haftasında konuk ettiği Sassuolo'yu 6-1 yenen Lazio, taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle ceza aldı. Kuzey kale arkası tribününden, Sassuolo'nun Ganalı futbolcusu Alfred Duncan ile İtalyan siyahi oyuncu Claud Adjapong'a yapılan ırkçı tezahüratlar için İtalya Futbol Federasyonuna bağlı spor savcısının talebi doğrultusunda spor hakimi, Lazio'ya iki maç kuzey kale arkası tribününü seyirciye kapatma cezası verdi. Ancak ceza alan tribündeki taraftarlar takımlarının Cagliari karşısındaki müsabakayı izleyemedi. Taraftarlar, kulübün başkanı Claudio Lotito'nun tavsiyesi üzerine sadece Ver avro ödeyerek karşılaşmayı AS Romalıların kullandığı güney kale arkası tribününden izledi. Maçın ardından koltuklara Bergen-Beslen toplama kampında 16 yaşındayken 1945'te hayatını kaybeden Yahudi Anne Frank'i Roma formasıyla gösteren fotoğraflar bırakan taraftarlar, antisemitizm (Yahudi karşıtlığı-düşmanlığı) içeren mesajlar da yazdı. 
Buna ilişkin fotoğrafların İtalyan basınında ve sosyal medyada yayımlanmasının ardından, ezeli rakiplerini aşağılamak için yıllardır “Yahudi Romalılar” sloganları atan Lazio taraftarlarının bu davranışı, başta Yahudi toplumu olmak üzere tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. 

Roma Savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) soruşturma başlattı. İtalya Cumhurbaşkanı Segio Mattarella, acıklı bir hikâyesi olan Anne Frank'in barbar Nazilerin elinde ölmesinin tüm dünyayı etkilemiş olduğunu belirterek, “Onun fotoğraflarını bu şekilde tehdit ve aşağılama amaçlı kullanmak, insanlık dışı olmasının dışında, acımasız antisemitizm bakış açısının ülkemize yayılması endişe vericidir.” diyerek kınadı. Laziolu taraftarları kınayan bir başka isim Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani oldu. Eski Başbakan Matteo Renzi ise Twitter'da, “Ben bir takımın başkanı olsaydım, yarın oyuncularımın formalarına sponsor yerine Davud Yıldızı koyardım.” dedi. Spor Bakanı Luca Lotti de, ağır antisemitizm suçuna bulaşan taraftarların birer birer tespit edileceğini duyurdu. Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, “Bu futbol değil, spor değil.” dedi. 
Lazio kulübü yetkilileri ve bazı oyuncular, antisemitizme karşı olduklarını ortaya koymak için Roma'daki sinagogu ziyaret etti. Sinagogda konuşan Lazio Başkanı Claudio Lotito, “Taraftarlarımızın büyük çoğunluğu, bizim gibi antisemitizmin her şekline karşı.” dedi. 

Lotito, her yıl 200 taraftarı Polonya'ya götürerek, Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam kampı olan Auschwitz-Birkenau'yu gezdireceklerini açıkladı. Serie Ada tüm maçlar Anne Franke birer dakikalık saygı duruşuyla başlarken, Laziolu oyuncular Bologna maçı öncesi sahada ısınmaya üzerinde Anne Frank'in 
resmi bulunan formalarla çıktı. 8 
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JAPON NAZİLER! 

yodo haber ajansının aktardığına 
göre, Gamba Osaka taraftarları 16 
isan'da Crezo Osaka ile oynanan 

ig maçı sırasında, Nazilerin 2. Dünya 


savaşı öncesi Almanya'da kurduğu paramiliter örgüt SS'in (Schutzstaffel, Koruma Timi) bayrağını andıran bir bayrak açtı. Kulüp, taraftarlarının bu eyleminden dolayı federasyondan 

iki milyon yen (17 bin 530 dolar) para cezası ve kınama aldı. Gamba Osaka, 
27 Nisan'da tespit edilen bu taraftarlara 
maçı izleme yasağı getirdi. Kulüp ayrıca kendi sahasında ve deplasmanlarda araftarların tribünlere bayrak sokmasını da tamamen yasakladı. 
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mont COS 250 avro, balıkçı yaka kazak MUDO 99 TL, gömlek MUDO 119 TL, pantolon ZARA 129 TL, ayakkabı DİVARESE 1199 TL 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mont BERSHKA 249 TL 

triko TED BAKER 445 TL balıkçı yaka triko BOSS 615 TL pantolon COS 89 avro. 


mont BOSS 1.470 TL, balıkçı yaka kazak VAKKORAMA 395 TL, kazak PULL&BEAR 99 TL, pantolon ZARA 129 TL 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ani OD WOOD 
KKORAMA) 717 
çanta MICHAEL 


yelek MUDO 189 TL balıkçı yaka triko L kazak OUTPOST ( 


Saç&Makyaj İSA TÖRE 
Fotoğraf Asistanı GÖKHAN KAHRAMAN Moda Editörü Asistanı ARNO BAĞDASAR 

Model IGOR JAVONOVIC / Demons Model Management Mekân için Garanti KOZA ARENA'ya teşekkür ederiz. 
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Gen. 
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ceket MUDO 199 TL, balıkçı yaka triko BOSS 615 TL, kazak ROBERTO COLLINA (BEYMEN) 1.045 TL, pantolon MICHAEL KORS 795 TL, çanta MICHAEL KORS 690 TL 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facgguine 


Göz Hapsi 


İTALYAN 
ESİNTİLERİ 


İtalyan yaşam tarzının güzelliğe ve tutkuya odaklanan yapısını koku- 


larına yansıtmayı felsefe edinen Acgua di Parma, bir süre uzak kaldığı Türkiye pazarına yeniden geri döndü. Markanın sofistike ve elegan erkekler için tasarladığı yepyeni kokusu Colonia Pura; maskülenliği ferahlatıcı, sıcak ve hafif kokularla harmanlıyor. Portakal çiçeği, bergamot, nergis, yasemin, kişniş ve daha birçok baharatın bir araya gelmesiyle oluşan parfüm, kış günlerinde de dikkat çekmenizi sağlayacak. 
www.acguadiparma.com 
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